STARLARI ÖDÜLLERİ 


Muhteşem törenle sahiplerini buluyor 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3.850 TLDEN 
BAŞLAYAN 
TAKSİTLERLE 


AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER'DE 


141'den 441'e geniş daireleri, yürüme mesafesinde metro durağı, meydanı, çarşısı, geniş peyzaj alanı ve merkezi konumuyla Ümraniye'yi güzelleştiren Avrupa Konutları; 


84 ay O faiz fırsatı ve kişiye özel ödeme planlarıyla sizleri bekliyor. 


EY 444 38 25 
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SAĞLAM BANKACILIK 
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MARKALARIN GÜCÜ 


ondra merkezli global bir reklamcılık ve halkla 

ilişkiler grubu olan Kantar ve WPP her yıl dünyanın en değerli 100 markasını açıklıyor. Bu yıl 

ilk 4'de yer alanların tamamı teknoloji çıkışlı markalar. Dünyanın en değerli ilk 10 markasından 8'i Amerikan şirketlerine ait, diğer 2 marka ise Çinlilerin. Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tencent, Facebook, Visa, Mc-Donald's, Alibaba ve AT&T dünyanın e değerli 10 markası. 
Amerikan teknoloji devi Google, marka değerini geçen yıla göre yüzde 23 artırarak 302.063 milyar dolarla birinci sırada yer aldı. Google geçtiğimiz yıl da birinciliği kimseye kaptırmamıştı. Yine bir Amerikan şirketi olan Apple, yüzde 28'lik artış ve 300.595 milyar dolarlık marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ikinciliğini korudu. Bir başka Amerikan firması olan Amazon, yüzde 49 değer artışı ve 207.594 milyar dolar marka değeri ile üçüncü oldu. Bu yıl ilk 10 arasında iki Çinli marka (Tencent ve Alibaba) yer alıyor. 

Global markalara sahip olan ülkeler şüphesiz dünyanın en büyük ekonomilerini oluşturuyorlar. ABD ve Çin gibi... 
ABD'li 8 markanın değeri 1,5 trilyon doların üzerinde. Türkiye'nin 800 milyar dolar olan milli gelirinin iki katı kadar bir değere sahipler. Ne kadar çok global markaya sahipseniz, dünyadaki gücünüz de o denli artıyor demektir. 


TÜRK MARKALARI TUROUALITY 
İLE DÜNYAYA AÇILIYOR 

Ülkemizin THY gibi global markaları var ancak, henüz dünyada ilk 100'e girecek markalarımız yok. Global Türk markalarının sayılarının hızla artması en büyük başarımız olacak. İşte bu sebeple 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren “Turguality Destek Programı”na şu ana kadar 165 firmanın 176 markası dahil edildi. 79 firmanın 79 markası da “Marka Destek Programı”na dahil edildi. “Marka-Turguality” teşvik programları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yüksek katma değere yönelik destekler olarak değerlendiriliyor. Bu devlet destekli programların amacı, Türk şirketlerini ve markalarını global pazara açmak ve rekabet edebilir hale getirmek. 

Turguality konusunu Haziran sayımızda ele alıyoruz. 
Uluslararası danışmanlık firması Progroup'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Turguality konusunda markalara danışmanlık hizmeti vererek onları dünya ligine hazırlayan Dr. Salim Çam ile yapılan röportaj, global pazarlara yelken açmak isteyen firma ve markalar için önemli ipuçları veriyor. 


YILIN STARLARI ÖDÜLLERİNİ ALIYOR 

Ekovitrin tarafından başarıyı ödüllendirmek üzere 2001 
yılında başlatılan “Uluslararası Yılın Starları Ödülleri” bu yıl 17. kez sahiplerini buluyor. İş dünyasının “Oscarları” niteliğindeki geleneksel Yılın Starları Ödülleri'ni almayı hak eden kişi, kurum, kuruluşlara, marka ve firmalara ödülleri 1 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz görkemli bir törenle takdim edilecek. Yılın Starları Ödül Töreni, yurt içi ve yurt dışından, iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleşiyor. Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nin heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Ödül alacakları kutluyorum. 


TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM 

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. İlk turda cumhurbaşkanının seçilmesi durumunda Türkiye, 25 Haziran'a Cumhurbaşkanlığı Hükümet Yönetimi ile uyanacak. Başbakanlık tarihe karışıyor hükümete Cumhurbaşkanı başkanlık yapacak. Cumhurbaşkanlarını eskiden milletvekilleri seçiyordu, 
şimdi millet seçecek. Böylece ülkeyi yönetecek kişi, 367 
milletvekilinin oyuyla değil de daha demokratik bir şekilde halk tarafından belirlenmiş olacak. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 
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Yatırım ekipmanları leasing'inde uzman personelimiz ve avantajlı çözümlerimizle size zaman ve para kazandırmak için 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İ VİTRİNDEKİLER 


BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NİN 


eylikdüzü'nün ilçe oluşunun 
10. yıl etkinlikleri unutulmaz bir program ile başladı. Beylikdüzü Belediyesi'nin oyenileyerek ilçeye kazandırdığı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan iki sinema salonuna Türk Sineması'nın unutulmaz isimleri Ayşen Gruda ve Şener Şen isimleri verildi. Sinema salonlarının açılışı ise usta sanatçıların katılımı ile gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Milletimizin millet oluşunun o güzel aşamalarına en değer katmış sanatçılar arasında aklımıza Şener Şen ve Ayşen Gruda geldi. Bu değerli iki sanatçımızın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. 
Eğer huzursuzsanız o akşam filmlerini izleyin ve huzur bulun, mutlu olun. Burada olarak bizi onurlandırdılar. Ayrıca bu ay boyunca sanatçılarımızın filmlerini izleyebileceksiniz” dedi. 


10. YIL ETKİNLİKLERİ 


Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki yeni sinema salonuna 
Şener Şen ve Aysen 
Gruda'nın isimleri verildi. 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, açılışta coşkuyla karşılanan Şener 
Şen ve Aysen Gruda'ya teşekkür plaketi verdi. 


Açılışta duygularını ifade eden usta sanatçı Ayşen Gruda, “Çok teşekkür ederim. 
Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen'in adı var. Hepinizi çok seviyorum” dedi. Şener Şen ise “Böyle güzel bir kültür merkezinde bulunan salonların açılışında bulunmamız ve ayrıca duyarlı belediye başkanımız ve sizlerin talebi ile sinema salonlarına adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu. 


MATBAH RESTAURANT'TAN 
OSMANLI USULU IFTAR 


Nerede o eski Ramazan Sofraları diyenlere, Ayasofya gölgesinde, 


Cafer Ağa Medresesi manzarasında, Osmanlı usulü Ramazan Sofrası. Matbah Restaurant Osmanlı Saray Mutfağı'nın geleneksel olarak sunduğu Ramazan'da Osmanlı'dan “Diş Kirası” geleneği ile süslediği özel ramazan menüsünü müşterilerinin beğenisine sunuyor. Matbah Restaurant, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Osmanlı saraylarında padişahlara ve yakınlarına sunulmuş yemeklerden oluşan özel Ramazan menüsüyle İstanbullular”ı Sultanahmet ruhunda bir iftara bekliyor. 


GÜNEY KORELİ 4x4 SUV UZMANI 


“Macera Hiç Bu Kadar Çekici Olmamıştı” 


ei 


15 Dakikada Hızlı Finans 
KD) 90100 Yedek Parça Bulunurluğu 


O) Şahsuvaroğlu Grup Güvencesiyle 2. El Olarak 4 Yıl İçerisinde Geri Alım Garantisi Aldığınız aracınızı 4 Yıl içerisinde dilediğiniz zaman geri alıyoruz. <> Bu süre içerisinde aracınızı hangi fiyata geri alacağımızı ise size ilk günden taahhüt ediyoruz. 
SSANGYONG 


Size En Yakın Yetkili Satıcı İçin: (0216) 493 19 19 
fy © /ssangyongtr ' Www.ssangyong.com.ir At ARSA 


İ VİTRİNDEKİLER 


REİSOĞLU İPLİK'TEN 33 


ÜLKEYE 


Reisoğlu İplik Yönetim Kurulu Üyesi Sait Yılmaz 


eisoğlu İplik Yönetim Kurulu 
Üyesi Sait Yılmaz, ev tekstili ve giyimde üretim ve ihracat yaptıkarını söyledi. Firmanın 3. kuşak temsilcisi olduğunu kaydeden Sait Yılmaz, “Bugün itibariyle 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Amerika ve Almanya, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerine ihracatımız var” dedi. 


“3 BİNİ AŞKIN ÜRÜNE SAHİBİZ” 

2018'de giyim ihracatının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini ve önceki yıla göre en az yüzde 40 oranında bir büyüme olduğunu ifade eden Sait Yılmaz, “O yüzden firma olarak ihracat konusunda böyle bir avantaja sahibiz. Şu anda Bauhaus, Özdilek Carrefour, Migros ve Kipa gibi marketlerde Modafabrik olarak kendi ürünlerimizi satıyoruz. Bizim e-ticaret sitemiz Modafabrik.com'da 3 bini aşkın ürün var ve bu ürünler içerisinde hepsi tamamı kendi üretimimiz olan dekoratif yastık, perde, mutfak önlüğü, masa örtüsü, seyahat yastığına dair pek çok değişik ürün bulunuyor” diye konuştu. 


“CİROMUZU 3 KAT ARTIRDIK” 

Modafabrik'i 4 yıl önce faaliyete geçirdiklerini belirten Sait Yılmaz, “Geçen yıla göre ciro anlamında en azından 3 katına çıktık. Sadece e-ticaretle kalmadık, diğer marketler ile çalıştığımız için kendi markamız buralarda da biliniyor. Bizim ürünlerimizi markette bulamayan bir kişi gelip e-ticarette o ürünü alabiliyorlar. 
Aynı zamanda sosyal medya çalışmalarına da önem veriyoruz” şeklinde konuştu. 


“AR-GE MERKEZİMİZİ 
HİZMETE AÇTIK” 

Ar-Ge'ye 2017 yılında çok fazla bütçe ayırdıkları bilgisini veren Sait Yılmaz, “Kendi bünyemiz içerisinde Ar-Ge merkezimizi açtık. 
Şu anda Sanayi Bakanlığı'nın onayladığı Türkiye'nin 671. Ar-Ge merkeziyiz. 20 personel çalışıyor. Özellikle “akıllı tekstil? alanında çok 


İHRACAT BAŞARISI 


Reisoğlu İplik 
Mensucat San. Tic. 
AŞ, 1947 yılından beri ev tekstili ve giyim sektöründe hizmet veriyor. 

Örme ve dokuma grubunda Nüans, hazır paket ürünlerde ise 
Modafabrik markası ile faaliyetlerine devam eden Reisoğlu, 
33 ülkeye ihracat 
yapıyor. 


ses getirecek projeler yapıyoruz. Bu projelerde konvansiyonel tekstilde görmediğiniz iletken iplikler kullanıyoruz ve kumaştan da data alıyoruz. Teknik alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi. 

Ev tekstilinde bu yıl özellikle doğaya geri dönüş trendi olduğunu bildiren Sait Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Artık insanlar daha natürel ve böyle uzun yıllar tüketebilecekleri ürünler kullanmak istiyorlar. Daha doğal renkler tercih ediliyor. Ev tekstili zaten modayı takip eden bir sektör. Biz de trend olan renkler belli olur olmaz bu yılki ev tekstili koleksiyonumuzu belirliyoruz. Müşterilerimiz de çok memnun kalıyor.” 

2018'de yüzde 30 oranında büyümeyi hedeflediklerine değinen Sait Yılmaz, “Hem giyim hem de tekstil alanında ihracata devam edersek bu hedefi yakalayabileceğiz gibi gözüküyor.2018 yılı bitmeden akıllı tekstil alanında büyük bir mobilya firmasıyla bir ürün piyasaya 
çıkartmak istiyoruz” diye konuştu. 13 


SİNERJİ YARATIYORUZ 


Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz, bir asrı aşan başarılı geçmişimizle geleceğe güvenle bakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 


171 sektörde, binlerce çalışanımızla her adımda daha güzel bir 
Türkiye hedefi ile ilerliyoruz. 


Tekstil - Enerji - İnşaat - Ambalaj - İş ve Tarım Makinaları - Bilişim Gayrimenkul - Finans - Eğitim - Sağlık - AVM www.sanko.com.tr 
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HYUNDAİ 


Hyundai, SUV güvenilirliğini, markanın çekiciliğini ve 
Avrupa'daki pazar payını artırmak için yepyeni modeli 
Kona'yı 99 bin 900 
TLden başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sundu. 
Hyundai Kona, şık tasarımı ve yenilikçi iç mekanıyla B-SUV segmentinde 

tüm dengeleri değiştirmeye hazır. 


yundai, 2001'de Avrupa'da 

piyasaya sunduğu Santa Fe 

modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapmış ve 16 yıllık süre içerisinde model gamına eklenen diger ürünlerle de çıkışını sürekli olarak sürdürmüştü. Hyundai, Avrupa'da 2 milyona yakın SUV satarak önemli bir başarı elde ederken aynı zamanda SUV segmentinde de en fazla ürünü olan bir marka haline geldi. 
Hyundai'nin 2015 yılında piyasaya sundugu yeni nesil Tucson ise Avrupa'da 3 yılda 
335 binden fazla satış ile en hızlı satılan 
SUV olarak da önemli bir zafere imzasını attı. Tüm bu başarılarını şimdi yepyeni bir SUV modeliyle sürdürmek isteyen Hyundai, ürün gamını Kona ile zenginleştiriyor. 
Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, 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“KONAM' MODELİNİ 
SATIŞA SUNDU 


Hyundai Assan Genel Müdürü 
Önder Göker, Kona'nın 
Türkiye'deki satış hedefinin 3 bin adet olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda en çok tercih edilen 

ve arzulanan bir SUV modeli olmasını ümit ettiklerini belirtti. 


kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunacak. Ayrıca KONA'nın tamamen elektrikli bir versiyonu da var. 

Hyundai Kona, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV. 
Modem kentsel müşterilerin yaşam biçimlerini ifade eden ve Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai Kona, üstün motor teknolojisiyle de hem segmentine hem de otomotiv endüstrisine renk getirecek. Çünkü Hyundai Kona, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 
30 yeni modelden biri. Tüm bu yeni modeller ile birlikte Hyundai'nin Avrupa'daki önde gelen Asyalı otomotiv markası olma 


yolundaki hedefi için oldukça önemli bir kilometre taşı. 

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Kona'nın Türkiye'deki satış hedefinin 
3 bin adet olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda en çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV modeli olmasını ümit ettiklerini belirtti. Göker, ayrıca “Kona, adını Hawaii?deki Kona Adası'ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de Kona ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Hyundai olarak Türk tüketicisine 
7 yıl veya 80 bin kilometreye kadar çeşitli 
garanti seçenekleri ve uygun ödeme koşullarına sahip satın alma opsiyonları sunuyoruz” dedi. (3 


Her türlü zaruri ihtiyacınız bizim için her şeyin üzerinde: 
Evinizin tadilatından ğ 


eğitim ve sağlığa 
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Dert Çözen Finansman! 


Türkiy e 
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#hayatakatılım 
0850 222 22 44 * turkiyefinans.com.tr 
Fimo / turkiyefinans 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gerekli gördüğü durumda bilgi vermeksizin değiştirebilir veya durdurabilir. Detaylı bilgi için Türkiye Finans şubelerini veya www.turkiyefinans.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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FORD TİCARİ AİLESİNİN YENİ 
ÜYELERİ BİR ARADA mumu 


Ford'un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, ticari araç ailesinin en yeni üyelerini, özel 


bir lansmanda bir araya getirdi. 


Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türkiye ve Avrupa'nın 1 numaralı araçlarının yan yana durduğu 'aile fotoğrafı” ile gurur duyduklarını belirtti. 


ürkiye ve Avrupa'daki pazarlarında ticari araç liderliğini 

sürdüren Ford Otosan, hafif 

ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez “aile fotoğrafı” verdi. Ticaret dünyasında bir simge haline gelen Ford ticari araçları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu pratikliği, hareketliliği, optimum kullanım maliyetini ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. 

Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford Otosan'ın, müşteri beklenti ve isteklerine göre yenilediği Ford ticari araç ailesi, segmentinde ilk ve tek olan pek çok yeniliği sunuyor. Ticari araç ailesinin üyeleri, sınıfının en geniş yükleme kapasitesini sunarak daha fazla alan, daha fazla konfor ve daha fazla kullanışlılık getiriyor. Daha rafine ve sofistike iç tasarıma sahip yeni Ford ticari araçları, sınıfında ilk ve tek olan koltuk konfigürasyon olanakları ve araç içi eğlence sistemleriyle de her yolculukta en üst düzeyde konfor vadediyor. 


“LİDERLİĞİMİZİ DEVAM 
ETTİRİYORUZ” 
Türkiye'nin en köklü ve en büyük sa- 


nayi şirketi Ford Otosan olarak “en genç ticari ailesini? sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 
2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin 
yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu.” 


DAIKIN Doğru Hava Uzmanı 
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Daha küçük 
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Daha verimli 


Daha dayanıklı 


40cm ! 


Dinozor kombi tarıh oluyor. 


Daikin kombi tarih yazıyor. 
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İ SEKTÖR | OTOMOTİV 


YEŞİL HOLDİNG'TEN 


WOWWO ATAĞI 


kai. Holding, ikinci el otomobil sektöründe çığır açan yeni girişimi Wowwo'yu görücüye çıkardı. Wowwo “Al arabanı git” kampanyası ile herkesi araç sahibi yapmayı hedefliyor. 


ünyesinde inşaat, enerji, telekomünikasyon ve üretim alanında 

Türkiye ve Amerika merkezli 

halka açık ve özel şirketler bulunduran Yeşil Holding, ikinci el otomobil sektöründe yaptığı yeni girişimi Wowwo'nun lansmanını yaptı. 

İstanbul'da Kartal, Topkapı, Basın Ekspres, İstoç, ve Tuzla lokasyonlarında, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da mega showroomları ve 51 ilde 2 binden fazla üye galerisi ile hizmet veren Wowwo, tüketicilere 14 
binden fazla araç sunan dev bir sistem. Geliştirdiği sistem bakımından Türkiye'de ilk ve tek olan Wowwo, vatandaşların yüzde 30 peşinatla sistemdeki binlerce araçtan birini 36 aya varan 


16 | HAZİRAN 2018 | Www.EKOVİTRİN.COM 


vadelerle şirket bünyesinde senetle satın almalarına imkan tanıyarak öncü ve yenilikçi olma hedeflerini sürdürüyor. 2018 yılı ciro hedefi 1,5 milyar TL olan Wowwo, öz sermayeden aldığı güçle, bugün ayda ortalama bin 500'den fazla araç Satışı gerçekleştirerek sektördeki başarısını her geçen gün artırırken, yüzlerce çalışanı ile geniş bir istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine de büyük bir katkıda bulunuyor. 


“SEKTÖRDE BİR 
İLKE İMZA ATTIK” 

Yeşil Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Wowwo'nun otomotiv sektöründe, Türkiye'de çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Engin Yeşil, “Wowwo, ikinci 


WOWWO'NUN YENİ 
REKLAM YÜZÜ SINAN 
AKÇIL OLDU: Bu projede yer almaktan onur duyduğunu ifade eden 
Sinan Akçıl, “Ben ilk defa bir markanın reklam yüzü olmayı kabul ettim. 
Aynı zamanda Wowwo için severek bestelediğim 
“Al Arabanı Git” şarkısını yaparak bu projenin sadece reklam yüzü olmadım, projenin her anlamda destekçisi olmaya çalıştım” dedi. 


el araçlara vatandaşlarımızın daha kolay erişebilmesi için, araç sahibi olmak ya da araç modelini yükseltmek isteyenlerin karşılarına çıkan banka kredisi skoru, kefil zorunluluğu gibi problemleri bertaraf eden bir sistem geliştirdi. 
İkinci el araçları, esnek ödeme koşullarıyla, kefilsiz, banka kredisiz ve senetle satış imkanı sunarak sektörde bir ilke imza attı. Wowwo'yu kurarak Türkiye'de otomotiv sektörüne büyük ölçekli bir yatırım yapmış olduk. Türkiye'de son zamanlarda yatırımların yurt dışına kaydığını üzülerek gözlemlediğim için, bu yatırımımız ile ülke ekonomisine sağladığımız katkıdan dolayı gurur duyuyorum. Türkiye'nin her yerinde olmayı hedefliyoruz; Wowwo ile araç 
sahibi olmayan kalmayacak” dedi. 13 
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ASTON MARTİN DB11 AMR GÖRÜCÜYE ÇIKTI 


Aston Martin, yeni Nürburgring tabanlı AMR Performans Merkezi'nin açılışında piyasaya sürülen yeni Aston Martin DBI1 AMR'nin tanıtımı ile DB11 ailesine yarıştan ilham alan yeni bir dinamizm ve performans boyutu getirdi. 600 Hp'lik DBI1I modeline oranla 30 Hp daha güçlü olan DBII AMR modeli, toplamda 630 Hp'lik bir güce sahip. 2018 yazında teslimatı yapılması planlanan Aston Martin DBII AMR modelinin fiyatı 241.000 dolar olarak belirlenmiş durumda. 


YİĞİT ALP 
İLGÜRGEN 


Endüstriyel Tasarımcı yigit.ilgurgen©gmail.com 


BMW M3 CS: HAFİF VE DAHA GÜÇLÜ 


2018 BMW M3 CS modeli günlük kullanım ile performansı bir 
arada sunmak için 453hp güç ve 60OONm maksimum tork değeri sunan 3.0 It'lik çift turbo destekli, altı silindirli bir motor ile donatılmış. Motor gücünün yanı sıra, BMW M3 CS'nin performans olarak diğer M3'lere göre bu denli iyi olmasının altında, karbonfiber destekli plastik parçaların kullanımı da yatıyor. M3 CS diğer M3lere oranla 4025 daha hafif olarak üretilmiş. 


PORSCHE'DEN, YENİ CAYENNE E-HYBRİD 


Porsche, yeni Cayenne'de performans odaklı hibrid stratejisini uygulamaya devam ediyor. Cayenne E-Hybrid in yeni modelinde motor performansı 9643'ün üzerinde ve batarya gücü de 9630'un üzerinde artış sağlayarak kendi sınıfında en iyi sürüş dinamiklerini ve maksimum verimliliği sağlıyor. 0-100 km/h 5.0 saniyede ulaşan yeni Cayenne maksimum 253 km/h hıza ulaşabiliyor. 


AUDİ, TFSI V6 OUATTRO MOTOR İLE GELİYOR 


Yeni Audi A6, her zamankinden daha becerikli. Tamamiyla dijitalleşmiş, gelişmiş konfor olanağı, daha sportif, teknik ve zarif tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yeni Audi A6 dizel ve benzinli olmak üzere 2 
farklı motorla satışa sunulacak. Her 2 model de Ouattro olacak. Dizel modeli 286 Hp ve 620 Nm tork değeri sunan 3 litrelik TDI V6 Çuattro motoru ile donatılmış. Diğier benzinli model ise yine 3 litrelik TESI V6 Çuattro motor ile geliyor. 
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Ford Trucks'ın 120.000 km bakım aralığıyla durmadan 3 dünya turu! 


Tam iki kat iyileştirilen bakım aralığı sayesinde Ford Trucks Çekici Serisi, servise uğramadan aylarca yol gider. 025 tasarruf sağlayan işletim maliyetiyle işiniz için durmadan çalışır. 


Ford Trucks 


Her yükte birlikte 


444 36 73 / 444 FORD 
www.fordtrucks.com.tr 
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GW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan 


CW ENERJİ 13 
PANELİ İHRAÇ EDİYOR 


ÜLKEYE GÜNEŞ 


CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 
2018 yılı Temmuz ayına kadar üretim kapasitelerini 1GW/yıla çıkartarak Avrupa'nın 
açık ara en büyük güneş paneli üreticisi olmayı hedeflediklerini kaydetti. 


W Enerji Mühendislik Ticaret 

ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu 

Başkanı Tarık Sarvan, Antalya 

Organize Sanayi Bölgesi'nde milli teknoloji ve yerli iş gücüyle, yerli güneş paneli üretimi yaptıklarını söyledi. Almanya, Romanya, İsviçre, İran, Fas, Kosova, Tunus, Suriye ve Irak başta olmak üzere 
13 ülkeye ürettikleri güneş panellerini ihraç 
ettiklerini belirten Tarık Sarvan, yeni fabrikayla birlikte en az 40 ülkeye ihracat yapacaklarını ifade etti. Aktif olarak İran pazarı dışında Fas, Güney Afrika, Ürdün, Ukrayna, Kazakistan, Almanya, Gana gibi ülkelerin fuarlarına da katılarak bu ülkelere ticari atılımlar yapmayı planladıklarını ifade eden Tarık Sarvan, “Almanya, Romanya, İsviçre, İran, Fas, Kosova, Tunus, Suriye, Irak başta olmak üzere şu anda yaklaşık 13 ülkeye ihracat yaparken yeni fabrikamızla birlikte 
25 ülkeye ihracat yapmayı amaçlıyoruz. 
Amerika, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satmayı hedefliyoruz” dedi. 500 
MW/yıl üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticisi olduklarını kaydeden Tarık Sarvan, 2018 yılı Temmuz ayına kadar üretim kapasitelerini IGW/yıla çıkartarak Avrupa'nın açık ara en büyük güneş paneli üreticisi olmayı hedeflediklerini ifade etti. 

2018 yılı sonunda ilk etapta 250 MW 
üretim kapasitesi ile başlayıp 500 MW'a kadar çıkartmayı planladıkları Antalya Serbest Bölgesi'ndeki bir diğer fabrikayı devreye almaya hazırlandıklarına değinen Tarık Sarvan, “CW Enerji, güneş enerji santrallerinin (GES) yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı ve işletme, ayrıca lisanssız üretim yönetmeliğine uygun olarak I MW üstü ve altı projeler planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile genel bakım konularında hizmet veriyor. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kuru- 


lumlarında da çözümler sunuyor. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Çin'de de 
2009 yılından bu yana güneş paneli üretimi 
gerçekleştiriyor” dedi. 


“AR-GE VE ÜR-GE 
OLMAZSA OLMAZIMIZ” 

CW Enerji olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına oldukça önem verdiklerinin altını çizen Tarık Sarvan, “Şirketimizde 100'ü aşkın mühendis çalışıyor. 20 kişiden oluşan Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimiz ile inovatif ürünler geliştiriyoruz. Türkiye'de ilk bizim mühendislerimiz tarafından (geliştirilen, yüzyılın kiremidi olarak adlandırdığımız çatılarımıza özel su sızdırmaz çatı kiremidi geliştirdik. Yüzyılın kiremidi diye adlandırdığımız çatıya uygun sızdırmaz güneş panellerimizi, su-hava-nem-sıcaklık geçirmeyen, tüm hava koşullarına dayanıklı bir 
sistem halinde ürettik” diye konuştu. 13 


Otellerde 
Kesintisiz 
İnternet Devri 
TP-Link ile Başladı m 


ME |, O v 
Kayaların İçinde Dahi Sorunsuz WiFi 


TP-Link, Göreme'de kayaların içinde oluşturulan ve mağara odalarda konaklama olanağı sunan Göreme Kaya Otel'in Kablosuz altyapı projesini gerçekleştirdi. 

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link, kurumsal projelerine hız kesmeden devam 


ediyor. Kurumlara yönelik güçlü, kaliteli, 


kolay yönetilebilen ve uygun fiyatlı ağ TP-Link'in EAP serisi erişim noktaları, başta oteller 


çözümleri ile giderek daha çok kurum 


tarafından tercih ediliyor. Şirket son ola ak, WiFi sinyaller- olmak üzere çok sayıda farklı kişinin Wirla 


inin erişimi açısından güç bir projeyi başarıyla tamamladı. iş 


Kapadokya'nın kalbinde Nevşehir Göreme'de faaliyet e e 


gösteren ve tamamen kayaların içinde oluşturulan teknik ve güvenlik özellikleriyle donatılmış olan bu 


Göreme Kaya Otel'in WiFi projesi TP-Link tarafından O ÜrÜnler aynı zamanda uygun maliyete de sahip. 


gerçekleştirildi Göreme Kaya Otel'in TP-Link'i tercih etmesinde 


bu unsurların tümü etkili oldu. Aynı zamanda çok 


Göreme Kaya Otel, mağara odalarda konuklarını ağırlıyor şık bir tasarımı da olan KAP serisi, son ve otelin her duvarı kalın bir kayadan oluşuyor. WiFi siny- derece özgün bir mimariye sahip ellerinin iletimi açısından kalın duvarlar, taş/kaya gibi olan Göreme Kaya Otel'in 

unsurlar engel oluşturan yapılar. TP-Link bu engeli, her dekorasyonuna da 

yere rahatlıkla monte edilebilen ve güçlü teknik özel- uyum sağladı. KON liklere sahip EAP115 erişim noktaları (access poini ile 9“ aştı. Otelin her noktasına yerleştirilen EAP115'ler ile /E 


kesintisiz WiFi sağlandı. Kalın, taş duvarlar, kaya yapısal sorunu da bu çözümler ile aşıldı. Konuklar, mağara odalar dahil otelin her noktasında kesintisiz olarak WiFi'a bağla- 


nabilir hale geldi. 


sales.irdtp-link.com www.tp-link.com 


İ SEKTÖR | GÖZ SAĞLIĞI 


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar 


GÖZLÜK VE LENSLERE TRİFOKAL MERCEKLERLE VEDA EDİN 


Gözlük veya lens kullanan çoğu kisi, dünyanın tüm güzelliklerini gözlükleri veya lensleri olmadan, kendi gözleriyle görmek ister. Ancak bu sebeple yapılan müdahaleler arasında en yaygını olan lazer tedavisi, kişiden kişiye farklılık gösteren göz yapıları sebebiyle her hastaya uygulanamıyor. 


özlük ve lenslerden kurtulmak herkesin hayali. Ancak 

bu doğrultuda uygulanan lazer operasyonları, göz yapısı uygun olmayan hastalara uygulanamıyor. 
Göz içindeki merceğin çıkarılması sonrasında, yerine yerleştirilen trifokal göz içi mercekleri ise hastalar tarafından ömür boyu kullanılabilirken, görme kusurlarının yanı sıra, yaşa bağlı yakını görememe ve katarakt rahatsızlıklarının çözümü için de kalıcı bir çözüm sunuyor. 

Yaşa bağlı yakını görememe sorununu ve katarakt problemlerini çözmede kullanılan; yakın, uzak ve astigmat problemlerine aynı anda çözüm üreten trifokal mercekler sayesinde hastaların gözlük ve lenslerinden sonsuza kadar kurtulabileceğini belirten Dünyagöz Ataköy'den Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, “Gözlerimizin içindeki doğal mercekler, 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farklı hastalıklar ve geçen yılların etkileri ile saydamlıklarını yitirerek, görmede ciddi problemler oluşmasına yol açabilir. 
Bu merceklerin yerine yerleştirilen göz içi mercekler arasında, her türlü uzaklık arasındaki geçişin mükemmel olarak yapılmasını sağlayan trifokal mercekler, hastalara görme konusunda çok büyük avantajlar sunuyor. Trifokal mercek ameliyatları; yakın, uzak ve astigmat gibi görme sorunlarına karşı çözüm olarak, göz yapısı uygun olan hastalara önerdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Bu merceklerde bulunan halkaların bir bölümü uzağı, bir bölümü ise yakını ve orta mesafeyi görmede yardımcı olurken, astigmat probleminin de düzeltilebilmesini mümkün kılıyor. Gözde görmeyi sağlayan sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem yakındaki görüntüler, trifokal mercekler sayesinde net olarak düşer. Kısa sürede adapte olunabilen bu durum sayesinde has- 


talar, uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler” şeklinde konuşuyor. 

Trifokal mercek tedavilerinde, göz içindeki doğal merceğin alınıp yerine birden fazla odak kabiliyetine sahip merceklerin konumlandırıldığını söyleyen Op. Dr. Toygar, “Bu tedavinin en büyük getirilerinden bir tanesi ise, katarakt rahatsızlığından şikâyet eden hastalara gerçekleştirilen ameliyat sonrasında, hastanın kataraktını tedavi etmenin ötesine geçerek, uzak ve yakın gözlüğü kullanımını da en aza indirmesi. Kullanılan çok odaklı lensler, eski iki odaklı (bifokal) merceklere göre yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlar. 
Aynı zamanda trifokal mercekler, gece görüşlerindeki parlamaları daha aza indirger. 
Yerleştirilen merceklerin ömür boyu kullanılabiliyor olması, alerji yapmaması ve göz dokusuna uyumlu olması ise en büyük avantajları” diyor. |3 


GELECEĞİ DÜŞÜNEN, HER ZAMAN KAZANIR. 


Mitsubishi Electric olarak 96 yıldır, 130 binden fazla çalışanımızla klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, asansör sistemleri, ulaştırma sistemleri, görsel veri sistemleri, uydu sistemleri, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi pek çok alana imzamızı attık. 


Şimdi, sektörde kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz: 


Enerji verimli, çevreci ve yenilikçi ürünler ile tasarruf etmek, istihdam yaratmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, biz her zaman yanınızdayız. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 


Fabrika Otomasyon Klima Asansör Ulaştırma Uydu tr.mitsubishielectric.com Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri —- 
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Vila Si Lillari | 


, Ekovitrin Jürisi tarafından belirlendi 


KAMURAN ABAGIOĞLU ŞEREF ÖZATA BİLAL KOÇAK ÂLİ COŞKUN KEMAL ŞAHİN 


EKOVİTRİN YÖNETİM EKOVİTRİN BAŞKAN EKOVİTRİN GENEL SANAYİ VE TİCARET ŞAHİNLER HOLDİNG KURULU BAŞKANI YARDIMCISI ” YAYIN YÖNETMENİ ESKİ BAKANI YÖN. KURULU BAŞKANI 


ÖMER BOLAT GEMAL YANGIN DR. DURSUN ALTINIŞIK BABÜRHAN CÖRÜT TÜMAY MERCAN MUSİAD ESKİ BAŞKANI AZERBAYCAN ATIB ROMANYA TİAD ESKİ İLETİŞİM UZMANI KOCAELI UNİVERSİTESİ ALBAYRAK CEO'SU BAŞKANI / IŞ ADAMI BAŞKANI İAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | ÖĞRETİM ÜYESİ 


eeovitrn'in başarıyı ödüllendirmek üzere 2001'de başlattığı “Uluslararası Yılın Starları Ödülleri” bu yıl 17. kez veriliyor. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, iş ve ekonomi dünyasının “Oscar'ları niteliğini taşıyan Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan Cörüt ve Tümay Mercan'dan oluşan “Yılın Starları Ödülleri Jürisi' titiz bir çalışma sonucunda 2017 yılında başarılarıyla öne çıkan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşları belirledi. ca çe v TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İş Dünyası Liderlik Ödülü'ne, Koç Holding Yönetim Kurülü, Başkan Vekili Ali Koç *Türkiye'de Yılın İş Adamı Ödülü'ne, Halley Duvar Kağıtları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer Türkiye'de Yılın İş Kadını Ödülü'ne, Aytemiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz ' İş Dünyası Onur Ödülü'ne, Avrupa İş Kulübü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch Avrupa Birliği İş Dünyası Onur Ödülü'ne layık görüldü. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'na ise ' Vakıf İnsan Ödülü' veriliyor. 
Ziraat Bankası ' Türkiye'de Yılın Bankası Ödülü'ne, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan “Türkiye'de Yılın CEO'su Ödülü'ne, FuzulEv “Türkiye'de Yılın Şirketi Ödülü'ne, Aktaş Şirketler Grubu bünyesinde yer alan motor yağı markası Rexoil “Türkiye'de Yılın İnovatif Mârkası Ödülü'ne, Almanya'da döner sektörüne yeni bir konsept kazandıran Alice Premium Döner * Almanya'da Yılın İnovatif Marka Ödülü'ne; İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 'Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü'ne, TGRT Haber ' Yılın Televizyon Kanalı Ödülü'ne, Mercedes-Benz Türk ' Yılın Otomotiv Firması Ödülü'ne, Aklease ' Yılın Leasing Firması Ödülü'ne, Proaktif Uluslararası Danışmanlık Şirketi Progroup, “Türkiye'de Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü'ne, Ahmet Soytürk “Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülü'ne, Turabi Yıldız, “Otomotiv Hizmet Sektöründe Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülü'ne, Jacgeline Bakır Brader “Gayrimenkul Sektöründe Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülü'ne, SGS Transitnet 'Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Ödülü'ne, Giovane Gentile *Hazır Giyimde Yılın Markası Ödülü'ne, Okçular Vakfı “Yılın Vakfı Ödülü'ne, Sefer Özdemir Türk Dünyası Ödülü'ne, Prof. Dr. Ahmet Maranki “Tamamlayıcı Tip Ödülü" ne layık görüldüler. 
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İŞ DÜNYASI 


LİDERLİK ÖDÜLÜ 
(| 


Türkiye'de 365 oda ve borsaile 1,5 milyon üyeyi kapsayan en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekovitrin 17. 
Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından 

'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları 

Ödülleri'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “İş Dünyası Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının çatı örgütü konumundaki TOBB'un 
2001 yılından beri başkanlığı görevini başarıyla 
yürütüyor. Hisarcıklıoğlu, bu süreçte ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenen bir isim. Başta KO-Bİ'ler olmak üzere Türk şirketlerinin gelişmesinde TOBB Başkanı olarak destekleyici politikalar izledi. 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin global pazarda ekonomik gücünün artırılması yönündeki gayretleri ile öne çıkıyor. 

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, liseyi Ankara TED Koleji'nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. 1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa ile 1,5 milyon üyeyi kapsayan, Türkiye'nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 
2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve geldi ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçildi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar bir çok ülkenin devlet nişanı ile Türkiye'de çok sayıda ödül ve bera- ta layık görüldü. 
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TÜRKİYE'DE YILIN 
VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ 


Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, 
Türkiye'nin kalkınması yolunda gösterdiği üstün gayretler, ülkemizin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, sosyal sorumluluk ve hayır işlerine liderlik etmesi sebebi ile Ekovitrin Jürisi tarafından 


'ne layık görüldü. 


KOVİTRİN tarafından bu yıl 17” ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları?” Ödüllerinde; Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yarım asrı aşkın bir süredir Türk iş dünyasına özveriyle yaptığı katkılar, Türkiye'nin kalkınması, ekonomimizin ve sanayimizin büyümesi yolunda gösterdiği üstün gayretler, Türkiye'nin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, aile vakfı olan Sani Konukoğlu Vakfı'nın sosyal sorumluluk ve hayır işlerinde sürdürdüğü hizmet yarışına liderlik etmesi sebebi ile “Türkiye'de Yılın Vakıf İnsanı Ödülüne” layık görüldü. 
Abdulkadir Konukoğlu, iş hayatında aldığı kararlarla Gaziantep'te bir devin doğmasına öncülük etti. Sanko Holding'e başkanlık yaptığı 
20 yıllık süreçte tekstilden enerjiye, makineden 
çimentoya uzanan sanayi şirketlerine yön verdi. 
Kentin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Abdülkadir Konukoğlu, holding şirketlerinin merkezini İstanbul ya da başka büyük bir kente taşımayarak aslında Gaziantep'e olan bağlılığını da gösterdi. 
İş hayatında 52 yıl aktif olarak çalışan Abdülkadir Konukoğlu, STK'ların yanı sıra, Sani Konukoğlu Vakfı'nda eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini de sürdürüyor. Abdülkadir Konukoğlu, yatırımları planlarken “Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep? anlayışıyla hareket ettiğini belirtiyor. İş yaşamında başarının birinci şartının “çok çalışmak” olduğunu belirten Konukoğlu, iş adamlarının memleketlerine mutlaka yatırım yapması gerektiğini söylüyor. 
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TÜRKİYE'DE YILIN 
IŞ ADAMI ODULU 


Koç Holding Yönetim Kurulu 
Baskan Vekili Ali Yıldırım Koç, Starları Ödülleri Jürisi tarafından 


'ne layık görüldü. 


ürkiye'nin ve dünyanın en önde gelen 

aile şirketlerinden biri olan Koç Holding'in 3. kuşak temsilcisi Ali Yıldırım Koç, bu yıl 17”ncisi verilecek olan “Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri? Jürisi tarafından ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol alması, girişimci kimliğiyle genç iş insanlarına örnek teşkil etmesi, Türkiye'nin global pazarda ekonomik gücünün artırılması yönündeki gayretleri ve ayrıca şahsen Türk sporuna yapmış olduğu katkılarından dolayı Türkiye'de Yılın İşadamı Ödülü'ne layık görüldü. 

2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da doğan Ali 
Yıldırım Koç'un eğitim hayatı da başarılarla dolu. 
Londra'da Harrow School'dan matematik, ekonomi ve coğrafya alanında yüksek dereceyle mezun oldu ve ardından ABD'de Rice Üniversitesi İşletme Fakültesi”nden lisans diplomasını aldı. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde master yaptı. New York'ta American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katıldı. 

Koç, J.P. Morgan, New York'ta stajerlik yaptı. 
American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na dahil oldu. Ramerica International Inc.'da Koordinatör, Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda analist olarak çalıştı. Ali Koç, Türkiye'ye döndükten sonra Koç Holding'de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2016'da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Ali Yıldırım Koç, iş dünyasında olduğu kadar spor dünyasında da aktif rol alan bir profil sergiliyor. Fenerbahçe'de iki dönem yöneticilik de yapan Ali Yıldırım Koç, Haziran'da yapılacak olan kongrede Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 

Ali Yıldırım Koç, dedesi Vehbi Koç'un “Devletim ve ülkem var oldukça, ben de varım” misyonunu Koç Ailesi olarak devam ettirdiklerini söylüyor. “Ülkemize olan inancımızı ve güvenimizi sadece sözde dile getirmiyoruz” diyen Ali Koç, Koç Holding olarak son yıllarda milyarlarca TL'lik yatırımlara imza attıklarını belirtiyor. 
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Dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştirme başarısını gösteren Halley Duvar Kağıtları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, Starları Ödülleri Jürisi tarafından 


# 


ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları 

Ödülleri'nde Halley Duvar Kağıtlaronın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer, “Türkiye'de Yılın İş Kadını Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye'nin en büyük yerli duvar kâğıdı üreticilerinden Halley Duvar Kâğıtları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer'in başarı hikâyesi, üniversitelerde tez konusu olacak nitelikte. 62 yaşında ev hanımı iken eşinin vefatıyla fabrikanın başına geçen Dilek Terimer, şimdi dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. 

Dilek Terimer, Halley ürünlerini Türkiye pazarının yanısıra bugün Moğolistan'dan İran'a Türki Cumhuriyetler'den Afrika ülkelerine kadar geniş coğrafyada yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor. Halley'in müşteri portföyü her geçen gün artıyor ve Halley markalı ürünlerin kullanımı dünyanın bir çok ülkesinde yaygınlaşıyor. 

Dilek Terimer, “Halley markası ile 50 yılı aşkın bir süredir inşaat ve dekorasyon malzemeleri üretiyoruz. Kurulduğu günden bu yana Türkiye sanayisinde ilklere imza atan kuruluşumuz, 1964 yılında Halleyflex markası ile ilk PVC yer karosu (marley) imalatını gerçekleştirdi. Daha sonraki yıllarda ürün yelpazesini geliştirerek PVC duvar kaplamaları, dekorasyon ürünleri üretimine devam etti. 1978 yılında yine Türkiye'de ilk olarak duvar kağıdı üretimine başlandı. 1996 yılında vinil duvar kaplaması, 
1999 yılında bordür, 2002 yılında yapışkanlı dekorasyon folyosu üretimine başladık. 2012 yılında şirketimiz Türkiye'de bir ilk olarak tekstil tabanlı duvar kaplamaları üretimine başladı. Halley, günümüzde üretimine 1998 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 16 bin metrekare alan üzerinde en son teknoloji ile kurulan fabrikasında devam ediyor” diyor. 
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TÜRKİYE'DE 
YILIN CEO'SU ceo | 


Türkiye'nin 5. büyük bankası olan ve Brand Finance'ın hazırladığı "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018”“ listesinde yer alan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Jürisi tarafından 


ı 


ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde Halkbank Genel Müdürü Osman 

Arslan, Halkbank'ta imza attığı başarılar nedeniyle Türkiye'de Yılın CEO'su seçildi. 1971 yılında Ankara'da doğan Osman Arslan, 1995 yılında Ziraat Bankası'nda göreve başladı. 1998-2004 yılları arasında çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapan Osman Arslan, 2004-2012 yılları arasında Halk Bankası'nda sırasıyla Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Arap Türk Bankası'nda Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Mart 2012 tarihinden itibaren Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası'nda görev yapan Osman Arslan, Ocak 2013 tarihinden itibaren de Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2014 tarihinden itibaren de Bilgi Teknolojileri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak Ziraat Bankası'ndaki görevlerine devam etti. Şubat 2015-Haziran 2017 arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ'de Genel Müdürlük görevini yürüten Osman Arslan, 2017?de Türkiye Halk Bankası AŞ'ye Genel Müdür olarak atandı. 

Osman Arslan'ın Genel Müdürlüğünü yaptığı Halkbank, 2017 yılında nakdi kredilerini bir önceki yılsonuna göre yüzde 28,5 artırarak 203,55 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 
33,3 artış göstererek 77,6 milyar TL'ye yükseldi. 2016 
yılsonuna kıyasla yüzde 28.6 oranında artırdığı toplam mevduatını 193,2 milyar TL'ye çıkaran bankanın 
bilanço büyüklüğü, yüzde 31,9 oranında artarak 305 4 
milyar TLye ulaştı. Bankacılık sektöründe elde ettiği başarıyla son yıllarda adından söz ettiren Halkbank, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın hazırladığı “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018? listesinde yer aldı. 


ZİRAAT BANKASI 


TÜRKİYE'DE YILIN 


BANKASI 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde 


Ziraat Bankası, “Türkiye'de Yılın Bankası” 
seçildi. Memleket Sandıkları olarak 1863 
yılında kurulan ve zaman içerisinde büyük gelişme kaydeden Ziraat Bankası, bugün Türkiye'nin en önemli aktifleri arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, KOBİ'lerden kurumsal müşterilere, çiftçilerden emeklilere kadar her kitleden sahip olduğu müşteri kitlesine yaklaşık 25 bin personeli ile çok geniş yelpazede finansal hizmet sunuyor. Ziraat Finans Grubu'nun tam merkezinde yer alan, yurtdışında 9 iştirak bankası, yurtiçinde 8 iştirak şirketi bulunan Ziraat Bankası, faaliyet gösterdiği 18 ülke ve 
95 nokta ile en yaygın uluslararası networke sahip Türk 
Bankası. 
Ziraat Bankası bugün aktif büyüklük, toplam kredi ve mevduat hacmi, net kar, öz kaynak büyüklüğü ve karlılı- 


YILIN STARLARI 2017 


Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın 


yönetimindeki Ziraat Bankası, Türkiye'nin lider ve en büyük bankası konumunda. Ziraat Bankası, Starları Ödülleri Jürisi tarafından Türkiye'de Yılın Bankası seçildi. 


Yİ Ziraat Bankası 


ğı, takip rasyosu, maliyet/gelir rasyosu şube ve ATM ağı gibi birçok bilanço içi ve dışı kalemde Türkiye'nin lider ve en büyük bankası konumunda. Türkiye'nin 400'ü aşkın ilçe ve beldesinde tek banka olarak faaliyet gösteren Bankanın Türkiye'de toplam bin 1729 şubesi bulunuyor. 

Aktif büyüklüğü yarım trilyona yaklaşan, ülkemizin en büyük finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, 30 milyonu aşkın müşterisine yaygın şube ve ATM ağının yanı sıra alternatif dağıtım kanalları, sosyal medya iletişim kanalları ile de 7/24 hizmet sunuyor. Ziraat Bankası, bağımsız firmalar tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda son iki yılda üst üste “En Sevilen Banka Markası” (lovemark) ve “Marka Değerini En Çok Artıran Türk Bankasv oldu. Ziraat Bankası, sektörde bir ilk olan kredi kartı ve banka kartı işlevlerini tek kartta birleştirdiği Combo özellikli yeni Bankkart ürünü ile de kredi kartı pazarına yeni bir soluk kattı. 
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İŞ DÜNYASI 


ONUR ÖDÜLÜ m 


Aytemiz Petrol'ün kurucusu ve Aytemiz Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, iş dünyasında 60 yılı geride bırakan duayen bir isim. Akaryakıt başta olmak üzere bir çok sektörde önemli başarılara imza atan İsmail Aytemiz, Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Jürisi tarafından, 

'ne layık 


görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” 

ödüllerinde Aytemiz Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz, “İş Dünyası Onur Ödülü'ne layık görüldü. 

İş hayatında 60 yılı geride bırakan İsmail Aytemiz, 
1937 yılında Kars'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi Kars'ta, lise öğrenimini ise İstanbul?da tamamladı. 1963 yılı ortalarında petrol sektörüne girerek Aytemiz Petrol'ü kurdu. 2018 itibarıyla 590'ın üzerinde sözleşmeli bayi sayısına ulaşan Aytemiz Petrol, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürüyor. Aytemiz, dünya petrol ürünleri sektöründe en başarılı bulunan organizasyon modellerini ve en fonksiyonel istasyon projelerini uyguluyor. 

İsmail Aytemiz, maden, uluslararası nakliye taşımacılık ve sınai gaz üretimi gibi alanlarda da şirketler kurdu. Bu atılımları sayesinde Türkiye genelinde hızla tanınmaya başladı. Daha sonra Aytemiz Şirketler Grubu'nu oluşturdu. 

İsmail Aytemiz, uzun yıllar Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanlığı, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyelikleri ve Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfı Başkanlığı yaptı. Halen Aytemiz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Akpet Akaryakıt Dagıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. 

Bir eğitim gönüllüsü olan iş adamı İsmail Aytemiz, memleketi Kars'a bir çok okul ve eser kazandırdı. TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. 
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ZBİGNİEW ROCH 
AB IŞ DUNYASI 


ONUR ÖDÜLÜ 
000000 | 


Avrupa'nın en önde gelen sanayici ve iş insanlarını bünyesinde barındıran Avrupa İş Kulübü 
(EBCA) Baskanı Zbigniew Roch, Starları Ödülleri Jürisi tarafından Avrupa Birliği İs Dünyası Onur Ödülü'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından Avrupa İş Kulübü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch, Avrupa İş Dünyası Onur Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa'nın en prestijli sivil toplum kuruluşlarından biri olan EBCA, iş dünyasına yönelik çalışmalar yapan ve Avrupa'nın en önde gelen sanayici ve iş insanlarını bünyesinde barındıran bir sivil toplum kuruluşu. 

EBCA, AB'nin genişlemesine katkı sağlıyor ve Avrupa'daki ekonomik ilişkiler, bilim ve toplum alanındaki işbirliğini güçlendirici çalışmalar yapıyor. Ayrıca global ekonominin getirdiği ortam içinde, rekabetçi, dünyaya açık, girişimci, piyasa ekonomisine uygun koşulların yaratılması için çabalayan EBCA, iş etiği, eğitim, sosyal sorumluluk, girişimcilik gibi kavramlarıda teşvik ediyor. 

Dünya genelinde, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Devlet Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri ile sıkı bağlantılar kuran EBCA, Avrupa Birliği'nin yasama ve yürütme makamları ile işbirliği yapıyor. 

EBCA, aynı zamanda Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Parlamentosu'na akredite olmuş bir sivil toplum kuruluşu. EBCA Başkanı Zbigniew destekliyor. Bu konuyla alakalı DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ile derin ve köklü bir işbirliği yaparak, son beş yılda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Parlamentosu'nda yaptığı girişimlerle ve lobicilik faaliyetleriyle, Türkiye'nin tezlerini savundu. EBCA, KKTC'nin tek taraflı olarak uluslararası toplumdan izole edilmesinin haksız olduğunu savunuyor. Akdeniz'in Mavi İncisi Kıbrıs'ın hem AB hem de Türkiye için önemli bir ada olduğunu vurguluyor. Bu çerçevede KKTC'li Bakan ve bürokratların AB nezdinde diplomatik misyon temsilciliğini DMVW ile birlikte yapıyor. 
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Dr. Mustafa Aydın'ın kurucusu 


İAÜ TIP FAKÜLTESİ 


YILIN SAĞLIK 
YATIRIMI 


İİ 
— 
Si 


“ağ 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek 

olan “Uluslararası Yılın Starları Ödülleri?nde İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp 

Fakültesi, *Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü'ne layık görüldü. İAÜ tarafından yaptırılan ve 75 milyon dolara mal olan İAÜ Tıp Fakültesi, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde hizmete girdi. İAÜ Tıp Fakültesi kapsamında 250 yatak ve 100 muayene odası bulunan hastane de inşa edildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Aydın, yaşam kalitesini yükselten mesleklerin her zaman revaçta olduğunu belirterek, “Tıp fakültemizi açmadan önce sağlık bilimlerinde kurduğumuz laboratuvar komplekslerimizle ciddi bir altyapı oluşturduk. Fizyoterapi ve hemşirelik gibi alanlarda son teknolojiye sahip laboratuvarlarımızla öğrencilerimize eğitimler verdiğimiz gibi, altyapımızı toplumun hizmetine de sunuyoruz” diyor. 
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olduğu ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan 
Tıp Fakültesi ve Hastanesi Türkiye'nin en modern sağlık kompleksine sahip. 
İAÜ Tip Fakültesi, Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü'ne layık görüldü. 


İAÜ Tıp Fakültesi ile her öğrenciye uygulamalı eğitim imkanı sağladıklarına dikkat çeken Mustafa Aydın, “Diş hekimliği fakültesinde okuyan bir öğrenci uygulamaya geçmeden önce “fantom” denilen robot kafalarla diş tedavilerini öğreniyor. Bu eğitimler sırasında “bir öğrenciye bir akademisyen?” şeklinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımızla bire bir eğitime olanak sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı açtığımız tıp fakültemiz ile taçlandırdık. Lisans eğitiminin yanı sıra seçkin akademik kadrosuyla topluma sağlık hizmeti de sunuyoruz. 55 bin metrekarelik fiziki alana sahip fakültede elbette topluma da hizmet veriyoruz” diye konuşuyor. 

İAÜ bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yer alıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hedefi 2023 yılında, Türkiye'nin ilk 5, dünyanın ise en iyi 500 üniversitesi arasına girmek. 
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Ahmet Mücahid Ören'in Yönetim 


layık görüldü. 


TGRI 


Kurulu Başkanlığını yaptığı İhlas Holding bünyesinde yer alan 
TGRT HABER, 25. yayın yılına girdi. TGRT, 17. Uluslararası Yılın Starları Jürisi tarafından, Türkiye'de Yılın Televizyon Kanalı Ödülü'ne 


YILIN TELEVİZYON 


KANALI 


PARADAN 
HABER VAR 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde 


bu yıl 25. yılını kutlayan TGRT, “Türkiye'de Yılın Televizyon Kanalı” seçildi. TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu)'nin temelleri 1970'lerde Dr. Enver Ören tarafından Türkiye Gazetesi'nin kurulmasıyla atıldı. TGRT resmi olarak 22 Nisan 1993 tarihinde açıldı. TGRT, emsallerinden farklı olarak ilk yıllarında milliyetçi-muhafazakar yayın politikası güttü. TGRT, yayın ortağı İhlas Haber Ajansı sayesinde çok iyi bir haberciliğe imza atmayı başardı. Magazin içerikli yayınlar ve genelde aileler ile topluma yönelik dizi, film ve programlar yayınlayan TGRT, ayrıca din, kültür ve ahlak konularında da programlar yayımlayan özel televizyon kanalı olarak adını duyurdu. 
2000'li yıllardan itibaren kanal yaşam ve kadın içerikli programlara da yer vermeye başladı. Bu arada yö- 


netim daha da büyümek adına önce 2004 yılında TGRT Haber, TGRT Pazarlama ve TGRT EU kanallarını yayına soktu. 2007'de ise holding yönetimi; TGRT EU, Haber, Pazarlama, FM'i kapsamayacak şekilde kanalın bütün hisselerini TGRT markası kendinde kalması şartıyla News Corporation şirketine sattı. 

TGRT Haber; sağlık, ekonomi, piyasa, kültür, sanat, politika, turizm, tarih ve spor gibi pek çok alanda insanı ve yaşadıklarını, haberin tek odağı haline getirdi. Kanal, her yeni güne başlayan insanımızın, hava ve yol durumunu, para piyasalarını, gazete başlıklarını ve dış basını öğrenmiş olarak evden ayrılmalarını sağladı. TGRT Haber özellikle 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında ve sonrasında 
sorumlu habercilik ve demokrasiden yana tavrının yanısıra Fırat Kalkanı — Afrin Operasyonu süresince başarılı canlı 
yayınlarıyla beğeni topladı ve Türkiye'nin en çok izlenen 3 
haber kanalından biri olmayı başardı. 
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Eyüp Akbal'ın Yönetim Kurulu 


Başkanlığını yaptığı FuzulEv, paylaşım ekonomisine dayanan 
FuzulEv sistemiyle bugüne kadar 10 
bin konut ve 50 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirildi. FuzulEv Türkiye'de Yılın Şirketi seçildi. 


» İuzulev 


Fuzul Grup Başakşehir projesi 


KOVİTRİN tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde “Türkiye'de Yılın Şirketi Ödülüne” 

layık görülen Fuzul Grup'a bağlı FuzulEv, Türkiye'de binlerce kişiyi “faizsiz sistemle” ev ve otomobil sahibi yaptı. Paylaşım ekonomisine dayanan FuzulEv sistemiyle bugüne kadar 10 bin konut ve 50 binin üzerinde araç teslimatı gerçekleştirildi. 

“Fuzul Otomotiv? şirketini 1992 yılında kurarak, “imece” usulü denilen sistemle insanları otomobil sahibi yapmaya başlayan Fuzul Grup, daha sonra gördüğü yoğun ilgiyle konut sektörüne de girmeye karar verdi. FuzulEv sistemiyle orta sınıf ve altındaki insanlara faizsiz olarak konut edindiren Fuzul Grup, annelerimizin toplanarak yaptıkları altın günlerini ekonomiye kazandırmak adına “imece” usulü denilen sistemin ilk temellerini de bu şekilde atmış oldu. 
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Yönetim Kurulu Başkanlığını Eyüp Akbal'ın yaptığı FuzulEv, orta sınıf ve altındaki vatandaşların yüksek faize ezilmeden, kendilerinin belirledikleri koşullarda ev ve otomobil sahibi olmasını sağlıyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, FuzulEv sistemini şöyle anlatıyor: “Sistemimiz paylaşım ekonomisine dayanıyor. İnsanların bir araya gelerek bir ortak değer oluşturmalarını sağladık. 
Sistemin özü çok basit; birkaç kişi bir araya geliyor, ortak değer oluşturuyor. Eğer araba almak isteniyorsa ve araba 
10 bin TL ise 10 kişi, bin lira ortaya koyduğunda, her ay 
bir kişi araç sahibi oluyor. 10 ay içinde 10 kişi araçlarını teslim almış oluyor.” FuzulEv 2018?de şube sayısını ikiye katlamayı hedefliyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, İstanbul'dan sonra Anadolu'da da yapılanmalarını tamamlayarak kaliteli ve yaşanabilir mekanları hayata geçireceklerini söylüyor. 


İŞ MODELİ HALİNE GETİRDİ 


YILIN YÖNETİM o £ 
DANIŞMANLIĞI ÖDÜL 
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Dr. Salim Çam tarafından kurulan danışmanlık firması Proaktif Uluslararası Danışmanlık Şirketi Progroup, Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından "Türkiye'de Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü'ne layık görüldü. 
RR 


PROGROUP, TURGUALITY'Yİ 


anışmanlık sektöründe Turguality'yi iş modeli haline getiren Uluslararası Danışmanlık Firması Progroup, “Türkiye'de Yılın Yönetim Danışmanlığı Ödülü'ne layık görüldü. 

15 yıl önce danışmanlık ve eğitim sektörüne adım atan 
Progroup, İşletme ve Yönetim Sistemleri Araştırma Merkezi'nde Turguality İntegralini oluşturdu. Progroup, İstanbul merkezi ofisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı birçok irtibat noktası, 20'yi aşkın profesyonel danışman kadrosu, 120”nin üzerinde eğitmeni ile bugüne kadar dünya ve Türkiye'de danışmanlık ve eğitimde 3.500 iş ortağına iş ve yönetim rehberi organizasyonu. 

Yönetim danışmanlık konusunda 2009 yılında Turguality'de akredite edilen Progroup, Yönetim Danışmanlık Sektöründe dünyaca tanınmış ilk Türk markası olmayı hedefliyor. Evrensel standartlara uygun hizmet kalitesiyle müşterilerinin çözüm ortağı olan Progroup; THY, AGT, Arzum, Balparmak, CMS, Çilek, Dalgakıran, Ermaksan, Flormar, 


Gamateks, Gentaş, İnoksan, Kilim, Metal Matris, Polin, Penti, Sampa, Silverline, Sinbo, Sütaş, Uşak Seramik, EMAK, Bemardo Bellini, Seçil Kauçuk, Polin Waterparks, Weltew, Duru Bulgur, Mutlu Akü, Doğuş, Kütahya Seramik, Kütahya Porselen, Kıta Lojistics, Yatsan ve daha birçok markaya hizmet vererek bu markaların Turguality İş Modeli ile Turguality kapsamına girmelerini sağladı. 

Progroup, Turguality İş Modeli tabanlı şu hizmetleri sunuyor: Stratejik Yol Haritası, Bütçe Planlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Marka Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Geliştirme Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Aile Şirketleri Yönetimi, Süreç İyileştirme Yönetimi, Maliyetleri Düşürme Yönetimi, Gelişim Yol Haritası. 

Ayrıca Proedu markası altında şirketlere eğitim ihtiyaç analizleri yapan ve uygulamalı eğitimler veren Progroup, bu hizmetleri alan firmaların markalaşmasını kolaylaştırıyor ve uluslararası arenada rekabet edebilmesini sağlıyor. 
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MADENİ YAĞ SEKTÖRÜNDE İHRACAT 4'ÜNCÜSÜ İHRACAT PAZAR PAYI ARTIŞINDA 1. OLAN REXOIL 


ÜRKİYE'DE YILIN 
NOVATİF MARKASI 


Bil & 


(REXGİĞ 


LUBRICANT & GREASES 


KOVİTRİN tarafından bu yıl 17” ncisi verilecek olan 'Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde madeni yağ sektöründe Aktaş Group'a 

bağlı Reksoil Petrokimya AŞ tarafından üretilen Rexoil markası madeni yağ sektörünün inovatif markası seçildi. 

Petrokimya alanlarında faaliyet gösteren Aktaş Group'un temelleri 1990'lı yılların başında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş tarafından atıldı. Petrokimya ürünlerinin uluslararası ticareti amacı ile kurulan Aktaş Grup bünyesindeki Aktaş Kimya Dış Ticaret Limited Şirketi'nin yanı sıra zamanla kendi sektöründe ürün tedarikinin yanında üretici olarak da yer almak hedefiyle bünyesinde yeni şirketler ve markalar oluşturuldu. Bu amaçla Reksoil Petrokimya AŞ kurulup faaliyete geçirildi. Bu şirket bünyesinde Rexoil ve Apex markalarıyla motor yağı üretimine başlandı. Bu üretimler Aktaş Group'un 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Mustafa Aktas tarafından kurulan Aktaş Grup bünyesinde yer alan 


yeni nesil motor yağı Rexoil Starları Ödülleri jürisi tarafından madeni yağ sektöründe Türkiye'de Yılın İnovatif Markası seçildi. 


Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 13 bin 500 metrekarelik tesislerinde gerçekleştiriliyor. Grubun amiral markası olan REXOIL, DLAMOND PRO FE 5W/30 yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağı üretiyor. 

Aktaş Group, 2015 yılında REXOIL markasıyla Türkiye'de madeni yağ ihracatı yapan ve aralarında global firmaların da yer aldığı listede 5. sırada yer alırken, 2017'de 
4. sıraya yükselmeyi başardı. REXOIL markasını üreten 
ve ihraç eden Reksoil Petrokimya San. ve Tic.A.Ş, 2017 
yılı içerisinde Türkiye'deki tüm ihracatçı firmalar arasında ise pazar payı artışında birinci oldu. Firma, 2017 
yılında madeni yağ ihracatında Türkiye dördüncülüğünü, pazar payı artışında ise Türkiye birinciliğini elde etmesi sebebiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından “İhracat'ın Yıldızları Ödülü'ne” layık görüldü. 


ALİCE PREMIUM DÖNER 


ALMANYA'DA YILIN 
INOVATIF MARKASI 


PREMİUM 


N * 


KOVİTRİN tarafından bu yıl 17'ncisi ve- 


rilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde Almanya'da gıda sektöründe faaliyet gösteren Alice Premium Döner *Almanya'da Yılın İnovatif Marka Ödülü'ne layık görüldü. 

2011 yılında Almanya'da faaliyete geçen Alice Premium Döner, Türk ve Alman işletmeciliğini İtalyan tasarımıyla birleştirerek yeni bir konsept oluşturdu. Alice Premium Döner, Almanya'da milli yiyeceğimiz olan dönere “Yüksek Kalite Standardı? getiren ilk marka olmayı başardı. 

Kuzey Akdeniz Gastronomi alanında Almanya'nın Düsseldorf kentinde çeyrek asrı aşkın zamandır hizmet veren Leonardo Gastro Group'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan, Alman yemek kültürünü tamamlayacak, sunumu ve işletmecilik anlayışıyla Avrupalı müşterilere hitap edecek olan Alice Premium Döner'in ilk şubesini 2011 yılında Almanya'nın Essen kentindeki lüks bir alışveriş merkezinde açtı. Yüksek 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Ali Erdoğan tarafından kurulan 


Alice Premium Döner, milli yiyeceğimiz olan dönere yüksek kalite standardı getirdi. Ekovitrin 17. 
Uluslararası Yılın Starları Ödülleri jürisi tarafından Almanya'da Yılın İnovatif Markası seçildi. 
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kaliteli dönerle daha ilk şubesinde büyük bir başarı elde eden Alice Premium Döner, şube ağını hızlı bir şekilde genişletti. Almanya'nın bir çok kentinde alışveriş merkezlerinde İtalyan tasarımıyla kurulan döner restoranlarının sayısı kısa sürede 10'u geçti. Alice Premium Döner'in menüsünde farklı döner çeşitleri yer alıyor. 
Bunların içerisinde ABD'nin Nebraska bölgesinden özel olarak getirilen süt danalarından imal edilen yüzde 
100 etten oluşan “Nebraska Döneri?” büyük ilgi görüyor. 

Alice Premium Döner'i bünyesinde bulunduran Leonardo Gastro Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdo-Şan, “Alice Premium Döner olarak Almanya'da yeni bir konsept oluşturduk. Önemli bir işletme altyapısı kurduk. Bu işletmeciliği büyük bir heyecanla sürdüren ve yöneten güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibin içinde Türkler, Almanlar, İtalyanlar, Hollandalılar ve İsveçliler yer alıyor. Hedefimiz, Almanya'nın A plus noktalarında şubeleşmeyi sürdürmek. Büyümeye franchise yöntemiyle devam edeceğiz” diyor. 
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MERCEDES-BENZ TÜRK 


YILIN OTOMOTİV 


FİRMASI 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek 

olan “Uluslararası Yılın Starları? ödüllerinde 

Mercedes-Benz Türk, “Türkiye'de Yılın Otomotiv Firması” seçildi. Daimler'in küresel üretim ağının önemli bir parçası olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye'de 2017 yılında kesintisiz üretim yaptığı 50 yılı geride bıraktı. Türkiye'de yarım asırdır hizmet veren Mercedes-Benz Türk'ün toplam yatırım tutarı 2017 yılı sonu itibariyle 1,138 milyar Avro'ya ulaştı. Sadece 2017 yılı içerisinde 82 milyon Avro tutarında yatırım yapan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında 423 adet otobüs, 9 bin 128 adet kamyon, 9 bin 41 adet hafif ticari araç ve 25 bin 588 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. 

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikasında 
2017 yılında 3 bin 795 adet otobüs üretti. Başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 90'ı ihraç edilerek 2017 yılında 3 bin 396 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabri-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Türkiye'de 50 yılı geride bırakan, 
2017 yılında 1,138 milyar Avro'luk 
yatırım gerçekleştiren ve İcra Kurulu Başkanlığını Süer Sülün'ün yaptığı Mercedes-Benz Türk, 
Starları Ödülleri'nde Türkiye'de Yılın Otomotiv Firması seçildi. 


Mercedes-Benz 


kasında ise 2017 yılında 13 bin 339 adet kamyon üretti ve kamyon ihracat hacmini geçen yıla oranla yüzde 38 artırarak, 6 bin 469 adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikasında ürettiği Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra marka araçlarını, dünyanın dört bir yanında 70'den fazla ülkeye ihraç ediyor. 2017 sonu itibariyle Mercedes-Benz Türk ailesi yaklaşık 6 bin 300 kişiye ulaştı. Çalışanlarının 4 bin 400'ü üretim tarafında, bin 900'ü ise masa başında çalışıyor. Mercedes-Benz Türk, yetkili bayileri ve servis ağları da dâhil edildiğinde yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam yaratıyor. Mercedes-Benz Türk, globalde Almanya'dan sonra en çok kamyon üreten fabrika pozisyonunda. 
Hoşdere'deki mevcut Ar-Ge merkezine ilave olarak 2017 
yılında 8 4 milyon Avro tutarındaki yatırımla temelini attığı ve 2018 yılı içerisinde Aksaray Kamyon Fabrikasında açacağı yeni Ar-Ge merkeziyle Mercedes-Benz Türk, artık Türkiye'den tüm dünyaya Ar-Ge hizmeti verecek. 


öztüryakiler 


* Hızlı pişirme, verimlilik. 

* Buharlı ve kuru pişirme teknolojisi. 

* Homojen bir ısı dağılımı. 

* Hijyenik ve sağlıklı koşullarda pişirme. 


Kısa zamanda, mükemmel pişirme için... 
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AKLEASE 


YILIN LEASİNG 


FİRMA 


Enerji yatırımlarınızda büyümenin tamamlayıcı gücü 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek 

olan “Uluslararası Yılın Starları?” ödüllerinde 

Akbank iştiraki olan Ak Finansal Kiralama 

AŞ (Aklease), “Yılın Leasing Firması” seçildi. 1988 yılında kurulan Aklease, Türkiye'nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları, 

uzman leasing çözümleriyle destekleyerek kalıcı liderliği hedefliyor. Şirket, kurumsal yönetim olarak, hissedarına, çalışanlarına, müşterilerine ve diğer tüm paydaşlarına karşı dürüstlük, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, 

saydamlık, yasalara uygunluk, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri çerçevesinde hizmet 

üretiyor. Aklease, kuruluşundan bugüne farklı sektörlere 

yönelik yenilikçi, uzun vadeli ve uygun maliyetli leasing 

çözümleri ile farklı segment müşterilerini leasing ile tanıştırarak, sektörün büyümesinde önemli rol üstlendi. 

Hava taşıtları leasinginde Türkiye'nin en çok tercih 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Genel müdürlüğünü Şenol 


Altundas'ın yaptığı Aklease, Starları Jürisi tarafından Yılın Leasing Firması seçildi. Aklease, farklı sektörlere yönelik yenilikçi leasing çözümleri ile sektörün büyümesinde önemli rol üstlendi. 


AKL ease 


edilen şirketi olan Aklease, Türkiye'de bir ilke imza atarak finanse ettiği rüzgar enerjisi projeleriyle yenilenebilir enerji alanında sektörün öncü leasing şirketi olma özelliğini kazandı. Enerji finansmanlarına rüzgâr ve biyogazdan sonra 2014 yılında güneş enerjisi halkasını da ekleyen Aklease, yenilikçi ürünlerinin yanısıra müşterilerine uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak aktarmak yolunda sektörün önünü açan çalışmaları başlattı. 
Bu çalışmalar dahilinde, Türkiye'de leasing sektörünce yapılan ilk ve tek Eurobond ihracı, çoklu ihraç özelliğine sahip tahvil programı (GMTN-Global Medium Term Note), ihracatı destekleyen ülke kredileri gibi uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları müşterilerinin kullanımına sundu. 

Aklease, güçlü sermaye yapısı, öncü ruhu ve tecrübesiyle müşterilerinin Türkiye'nin geleceğine yapacakları yatırımlarına desteğini kesintisiz vermeyi hedefliyor. 


RAHMETİ, BEREKETİ, MANEVİYATIYLA.. 


Ekrem Imamoğlu 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 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ULUSLARARASI , 
YATIRIM DANIŞMANLIĞI 
ALMANYA'DA YILIN 
GIRIŞIMCISI ODULU 
>, 


Ahmet Soytürk'ün Almanya ve Bulgaristan'da sahibi olduğu ve yönettiği firmalar, uluslararası danışmanlık, yatırım, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 
Ahmet Soytürk, Ekovitrin 

Yılın Starları Jürisi tarafından 


'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” 

ödüllerinde Ahmet Soytürk, “Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülüne” layık 
görüldü. Kayserili işadamı Ahmet Soytürk, 1980 
yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'ya geldi. 1986'da Düsseldorf'ta Divan adını verdiği bir restoranla iş hayatına atıldı. 1994 yılında Doğu Almanya'da özelleştirme yoluyla et entegre tesislerini satın aldı ve Divan markasıyla döner, sucuk, salam gibi et ürünleri üreterek sanayiciliğe adım attı. 

Ahmet Soytürk'ün halen Almanya ve Bulgaristan'da sahibi olduğu ve yönettiği firmalar, uluslararası danışmanlık ve yatırım, gıda toptancılığı, gıda marketleri, temizlik sektörü, ikinci el otomobil tamir ve satışı ile gastronomi alanlarında faaliyet gösteriyor. Merkezi Almanya'nın Düsseldorf kentinde olan uluslararası yatırım danışmanlığı firması A&S Consultaning'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Ahmet Soytürk'ün firmasında Alman avukatlar ve mali müşavirler çalışıyor. Vergi denetimleri konusunda danışmanlık hizmeti veren firma, Almanya'da zor duruma düşen bir çok Türk işletmesini kapanmaktan ve milyonlarca euro vergi cezası ödemekten kurtardı. 

Ahmet Soytürk, Avrupa'da mali ve yönetim sorunları yaşayan Türk kökenli firmaların rehabilite edilerek yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda hizmet verdiklerini, geçtiğimiz yıllarda 
Almanya'da Türk menşeili çeşitli işletmeleri 15 
milyon Euro'yu bulan haksız vergi cezasından kurtardıklarını ifade ediyor. 


YILIN STARLARI 


OTOMOTİV HİZMET 
SEKTÖRÜNDE 
ALMANYA'DA YILIN 


GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ a 


Mercedes, Audi, Volkswagen, Ford, BMW ve BCA gibi dev otomotiv firmalarına araç temizlik ve mini onarım servis hizmetleri sunan ve yılda 15 milyon Euro ciro yapan TIP-TOP Autoaufbereitung'un sahibi Turabi Yıldız, otomotiv hizmet sektöründe 

'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17”ncisi verilecek olan Uluslararası Yılın Starları Ödüllerinde Almanya'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren TIP-TOP Autoaufbereitung firmasının kurucusu olan Turabi Yıldız, “Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülüne” layık görüldü. 

Almanya'ya 30 yıl önce göç eden Turabi Yıldız, 
25 yıl önce işçi olarak başladığı araç temizlik şirketini satın alarak sektörde zirveye çıktı. 5 kişilik küçük firmayı devralan Turabi Yıldız, zamanla bölgesindeki araba galerilerinin oto temizlik işlerine talip oldu. 
Araç temizlik hizmetleri ve mini onarım servis hizmetleri sunan TIP-TOP Autoaufbereitung, Mercedes, Audi, Volkswagen, Ford, BMW ve BCA gibi dev otomotiv firmalarıyla çalışıyor. Yılda 1 milyon 800 bin araca hizmet veren şirket, yılda 15 milyon Euro ciro yapıyor. 

Leasing ve kiralamadan gelen ikinci el araçların mini onarım işlerini yaptıktan sonra temizlik işlerini tamamlayarak satışa hazır hale getiren firma, Almanya genelinde 30 noktada hizmet veriyor. 

TIP-TOP Autoaufbercitung'un Sahibi Turabi Yıldız, “Almanya'da faaliyet gösteren Türk şirketi olarak sektörümüzde ilk üçteyiz. Rakiplerimiz Almanya'da 
80 hatta 100 yıldır hizmet veren güçlü şirketler. Önümüzdeki dönemde kurumsal firmalara verdiğimiz hizmetleri, bireysel müşterilere de sunarak daha da büyümeyi ve 5 yıl içinde Almanya'da 10 noktada hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu yatırımla 400 kişilik ek istihdam oluşturup çalışan sayımızı toplam bine çıkaracağız” diyor. 
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GAYRİMENKUL 
SEKTORUNDE 
ALMANYA'DA YILIN. 
GIRIŞIMCISI ODÜLU 
>, İİ 


İnsaat gayrimenkul alım satımı, arsa ve restorasyon alanında faaliyet gösteren üç sirketin sahibi olan Jacgueline Bakır 
Brader, Ekovitrin Yılın Starları Jürisi tarafından gayrimenkul sektöründe 


'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan Uluslararası Yılın Starları 

Ödülleri'nde Almanya'da gayrimenkul 

sektöründe faaliyet gösteren Jacgueline Bakır Brader, “Almanya'da Yılın Girişimcisi Ödülüne” layık görüldü. 

Şanlıurfa Siverek'ten 1972 yılında Almanya'ya göç eden işçi bir ailenin beş çocuğundan biri olan Jacgueline Bakır Brader, 17 yaşında Almanya'da emlak sektöründe çalışmaya başladı. 20 yaşında kendi şirketini kurdu. Hedefi, binlerce aileyi ev sahibi yapmaktı. Yaşadığı ve iş hayatına atıldığı Wilhelmshaven kentindeki tarihi “Robert Koch Haus” binasını satın alarak iş dünyasında adını duyurdu. Ardından çok sayıda inşaat projesine imza attı. 26 yıllık iş hayatının sonucunda gayrimenkul sektöründe Almanya'nın en başarılı girişimcileri arasında yerini aldı. 

İnşaat gayrimenkul alım satımı, arsa ve restorasyon alanında faaliyet gösteren üç şirketin sahibi olan Jacgueline Bakır Brader, “Erkeklerin hakim olduğu emlak sektöründe kadın olarak başarıyı yakalamak ve büyümek hiç de kolay olmadı” diyor. Üç kız çocuğu annesi olan Jacgueline Bakır Brader, aynı zamanda bir yazar. Kanserle mücadelesini anlatan kitabıyla adından söz ettirdi. Girişimci iş kadını Jacgueline Bakır Brader, “sosyal sorumluluk projelerini?” de hayatının bir parçası haline getirdi. Sakat doğan çocukların rehabilitasyonu için çalışmalar yapıyor. Jacgueline Bakır Brader, işadamı Kemal Şahin'in başkanlığını yaptığı Almanya'daki Stiftung Bildung Eğitim Vakfı'nın yönetiminde de aktif olarak görev yapıyor. 
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Mine Kaya'nın Genel Müdürlük 


SGS TRANSİTNET 


YILIN LOJİSTİK 
HİZMET SAĞLAYICIS 


kovitrin tarafından bu yıl 17”ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde SGS 


TransitNet, “Yılın Lojistik Sektörü Hizmet Sağlayıcısı” seçildi. Cenevre merkezli SGS'nin Türkiye'de kuruluşu olan SGS TransitNet, 2006 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başladı. 16 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında bu şekilde kapsamlı hizmet sunan ilk ve tek kuruluş olan SGS TransitNet, ulusal ve uluslararası tüm taşımalar için teminat veriyor. SGS TransitNet, AB ve Türkiye transit rejimlerinde T1/T2 ve TR beyanlarını, TIR ön bildirim beyanlarını ve ENS beyanlarını sunmayı sağlayan web tabanlı bir uygulama hizmeti veriyor. Şu anda 500'den fazla firma SGS TransitNet sistemini kullanıyor. SGS TransitNet ile müşteriler hem daha hızlı taşıma gerçekleştiriyorlar hem de maliyetlerde ciddi avantajlar elde ediyorlar. 
SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, gerek operasyonel ve pazarlama faaliyetleri gerekse oluşturulan beyanların takibi için ayrı ayrı hizmet veren profesyonel ekipleriyle 


yaptığı SGS TransitNet, 16 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ilk ve tek sirket. TransitNet, AB ve Türkiye'de web tabanlı uygulama hizmeti veriyor. SGS TransitNet, Türkiye'de Yılın Lojistik Sektörü Hizmet Sağlayıcısı seçildi. 


SGS TransitNet 


hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki ofislerde sürekliliği sağlama çabasında olduklarını söylüyor. SGS TransitNet olarak en önemli tercih edilme sebeplerinden birisinin hizmet kaliteleri olduğunu belirten Mine Kaya, “Hizmet kalitemizde dikkat etmiş olduğumuz unsurlardan en önemlisi ise ulaşılabilirlik. Daha hızlı veri girişi sağlayan yeni arayüz; mevcut veriyi Excel'den sisteme yükleyebilme imkanı sağlıyor. Bu arayüz aynı zamanda sisteme birden çok kullanıcı tanımlayabilme ve birden fazla gümrükte aynı anda beyan sunabilme imkanı da veriyor” diyor. 

SGS TransitNet, sisteme kabul için taşımacıdan banka teminat mektubu, senet gibi maliyet oluşturacak belgeleri istemiyor. Taşınan ürünün vergilerinin tamamıyla teminat altına alınması sayesinde gümrüğe ilave teminat verilmesi veya gümrük eskortu/kolcu gibi yan hizmetlerden kurtulma imkanları sağlıyor. Ayrıca taşımacı firmalara yurt dışında spedisyona ihtiyaç duymadan doğrudan kendi ofislerinden beyan sunma imkanı veriyor. 
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GIOVANE GENTİLE 


HAZIR GİYİMDE 
YILIN MARKASI 


kovitrin tarafından bu yıl 17” ncisi verilecek olan 

“Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde Giovane Gentile, “Hazır Giyim Sektöründe Yılın Markası” seçildi. Giovane Gentile, dünyada 24 ülkede toplam 110 satış noktasında müşterilerin beklentileri ve dünya trendlerine uygun tasarladığı koleksiyonlarla hizmet veriyor. 2016 yılından itibaren Türkiye perakende pazarına hızlıca giriş yaparak, Türkiye'de 33 mağaza ile modayı takip eden ve şıklığı arayan erkeklerle buluşan Giovane Gentile ve Giovane G. Designers, özgün tasarımlarını usta ellerle birleştirerek, özgürce yaşamayı seven her erkeğin kendi stil manifestosunu yazmaya davet ediyor. 

Üretim teknolojilerini yakından takip ederek, dünyadaki gelişmeleri üretim kalitesine entegre eden, kumaş ve yardımcı malzemelerde en iyi kaliteyi koleksiyonlarına uygulayıp müşterilerini bu konuda da memnun etmeyi başaran Giovane Gentile, perakende mağazacılık konusunda günün konseptlerini, koleksiyonları ile birleştirerek piyasaya sunuyor. Hâli-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Türkiye'de 33 mağazayla faaliyetlerine devam eden, Cemal Şenoğlu'nun sahibi olduğu 
Giovane Gentile, Ekovitrin 17. 
Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından Hazır Giyim Sektöründe Yılın Markası seçildi. 
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hazırda Türkiye erkek giyim pazarında katma değeri yüksek, lüks kategoride ürünlerin ulaşılabilirlik açığını kapatmayı 
hedefleyen Giovane Gentile, markalı ihracat konusunda 20 
yıllık tecrübeye sahip. 

Koleksiyonların yüzde 80'i Giovane G. Designers, yüzde 20'si ise çok özel seçilmiş materyallerden oluşturulan *Giovane Gentile Limited Edition? olarak iki temel marka altında toplanıyor. Güncel trendi yakalayan her iki markanın koleksiyonları “Business, Casual ve Trend? olarak üç giyim tarzını da kapsıyor. 

Son yıllarda giyim alışkanlıkları önemli ölçüde yön degiştirirken, günlük kıyafet seçimlerindeki casual giyim çok yüksek popülariteye sahip. 

Ürünler, ince yaratıcılıkla, mühendisliği fonksiyonelliğe dönüştürerek tasarlanıyor ve her sezon müşterilerine “ulaşılabilir lüks kavramı altında sunuluyor. Tüketici profilini ise tüm dünyada modayı takip eden, giyinmeyi seven, kendini genç hisseden 18 yaş ve üzeri erkekler oluşturuyor. 


âk b 


OKÇULAR VAKFI 


YILIN VAKFI 
ÖDÜLÜ 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek 

olan “Uluslararası Yılın Starları? ödüllerinde 

Okçular Vakfı, “Yılın Vakfı” seçildi. Vakıf, başta okçuluk olmak üzere ata sporlarımızın milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması ve kültürel bir bilinç olarak benimsenmesi için çalışmalarda bulunuyor. 

Okçular Vakfı, Okmeydanı'nda bir vakıf kültürüyle asırlar boyunca hizmet veren Okçular Mektebini yeniden ihya etü. Vakıf tesisleri yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda inşaası tamamlanan Okmeydanı Okçular Tekkesi, mescid, hünkar kasrı, konferans salonu, müze ve kütüphane olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor. Hünkar kasrı dışında tüm yapıları tek katlı olan bu külliyenin içinde, hünkar odası dışında iki büyük toplantı salonu, 200 kişilik bir konferans salonu, okçuluk tarihi ile ilgili bir kütüphane ve müze yer alıyor. Ok atış alanının altı 300 arabalık bir otopark ile okçuluk sporunun gerektirdiği hacimlerin kullanımına tahsis 


YILIN STARLARI 2017 


Kuruluşuna Bilal Erdoğan'ın öncülük ettigi, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı Okçular Vakfı, Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde Yılın Vakfı seçildi. Vakıf, basta okçuluk olmak üzere ata sporlarımızın benimsenmesi için çalışmalarda bulunuyor. 


edildi. Bu bölümde, soyunma odaları, hakem ve haberleşme odalarının yanı sıra okçuluk için gereken eğitimlerin verildiği iki eğitim salonu, bir kondüsyon merkezi ile geniş bir kafeterya bulunuyor. Ayrıca bütün yapı genişliği boyunca uzanan ve kışın ok atma çalışmaları yapmak için kullanılan bir de kapalı antrenman alanı yer alıyor. 

Uzun bir süre unutulması ve tahrip edilmesinden sonra yeniden hayata kavuşan ve 29 Mayıs 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan külliye dünyaya pek çok sporcu kazandırmak açısından da oldukça önem taşıyor. 

Okçular Vakfı, Fetih Kupası, Etnospor Kültür Festivali, Malazgit 1071 Anma Töreni, Okullarda Okçuluk Projesi ve çok sayıda kültür ve sanat faliyetlerinde bulundu. Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı Okçular Vakfı'nın mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanıı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yer alıyor. 
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Cdiniler “e Mizyi ü 


TAMAMLAYICI 
TIP ÖDÜLÜ 


Türkiye'nin 'Lokman Hekimi' ve "Bitkilerin Efendisi" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Maranki, Ekovitrin 
17. Uluslararası Yılın Starları ödüllerinde 

'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17'ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları” ödüllerinde Prof. Dr. Ahmet Maranki, “Yılın Tamamlayıcı Tıp Ödülü'ne layık görüldü. 

Türkiye'nin “Lokman Hekimi” ve “Bitkilerin Efendisi” olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 15 adet 
sağlıklı yaşam kitabı yayınladı. TV kanallarında 1500 
canlı yayına konuk oldu. 1000 tanesi yurtdışında olmak üzere bugüne kadar sağlıklı düşün sağlıklı beslen ve sağlıklı yaşa konulu 2500 adet konferans verdi. 8 numaralı barkodla 755 adet yerli ve milli ürünlerin patentini alıp kendi markasıyla inovasyon üretimi gerçekleştirdi. 
1956 yılında Kastamonu İnebolu'nun bir köyünde doğdu. Liseyi İstanbul'da okudu. Tütün Eksperleri Yüksek Okulu'nu bitirdi ve 1976 yılında stajını tamamlayarak devlet görevine başladı. Maliye Gümrük Tekel Bakanlığı'nın çeşitli ve üst kademelerinde teknik, idari görevler, eksper-baş eksper-baş uzman olarak çalıştı. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'ni bitirdi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümünde “master'ını yaptı. 1990 yılında aynı bölümün Sosyal Siyaset Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri alanında doktorasını tamamladı. 

1991 yılında ABD'de mesleki alanda mahalli idareler, 
sosyal güvenlik sistemleri ve tarım alanında doktora üstü bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulundu. 1998 yılında Azerbaycan'da “Yılın En Başarılı Yabancı Bilim Adamı? 
seçildi. Kafkasya ve Azerbaycan'da kaldığı zamanda SSCB'nin çağdaş dünyaca bilinmeyen yönleriyle ilgili stratejik ve kozmik araştırma merkezlerinde eğitimde bulunarak ekstrasens ve bioenerjist unvanını aldı. 

Prof. Dr. Ahmet Maranki, kitaplarında ve katıldığı programlarda insan sağlığını yakından ilgilendiren kadim tıp diye adlandırılan ve sağlıklı yaşan ile ilgili yapılan uygulamaları anlattı. Halk dilinde alternatif tıp olarak cosmic yaşam ile ilgili çalışmalarıyla dikkat çeken Maranke aynı zamanda sağlıklı yaşam uygulamaları ile ilgili kamp çalışmalarını ve konferanslarını sürdürüyor. 


YILIN STARLARI 


TÜRK DÜNYASI 
ÖDÜLÜ 
Lİ 


Bağımsız Türk devletleri arasında gerekli ve gerçeklestirilebilir bir Türk Devletleri Birliği girisimi olan TürkBirDev'in Yönetim Kurulu 
Baskanı Sefer Özdemir, 'Ekovitrin 
17. Uluslararası Yılın Starları" Jürisi tarafından 'ne layık görüldü. 


kovitrin tarafından bu yıl 17”ncisi verilecek olan “Uluslararası Yılın Starları Ödüllerinde TürkBirDev Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, “Türk Dünyası Ödülü'ne layık görüldü. 1959 Çankırı/Büyük Kayı dogumlu olan Sefer Özdemir, 1977 yılında İstanbul Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Irak'ta 2 yıl çalıştı. 1979 
yılında Londra'ya dil öğrenmek, 1982 yılında ise Boston'a mühendislik alanında üniversite eğitimi almak için gitti. Boston'da taşımacılık ve emlak işlerinin yanı sıra çeşitli kurumların bünyesinde görev alan Sefer Özdemir, maddi ve manevi destek sağladı, ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyon kurdu ve yönetti. Sefer Özdemir, TürkBirDev ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 
Bağımsız Türk devletleri arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Devletleri Birliği girişimi olan TürkBirDev, hiç bir kişi, işletme veya kurumdan bağış kabul etmiyor; vakıf üyelerinin aidatları ve TürkBir-Dev bünyesinde kurulmuş olan DevYap Medya Şirketinin ürün ve hizmet satışlarından elde edilen gelirle faaliyetlerini sürdürüyor. Hiç bir partiye bağlı olmayan ama her partiden insanı içeren TürkBirDev, hiç bir cemiyete veya topluluğa bağlı değil ama her gruptan, topluluktan ve cemiyetten insanlara açık ve kucaklayıcı bir yapıya sahip. TürkBirDev Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Özdemir, TürkBirDev ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Hiçbir devletin iç işine karışmaz, Bağımsız Türk Devletleri'nin ilişkilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürür, ortak bir dış siyaset oluşturulmasını ve uluslararası arenada paralel hareket etmelerini sağlamayı amaçlar, hiçbir siyasi görüşe bağlı değildir ama her siyasi görüşten insan içerir, hiçbir gruba ve cemaate bağlı değildir ama her gruptan, görüş ve inançtan olan Türklere açık ve kucaklayıcıdır, bir dernek değildir, vatan ve millet için çalışan her kişi, kuruluş ve derneklerin daha da başarılı olabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlayan bir topluluktur.” 
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Uluslararası Danısmanlık Firması Progroup'un Yönetim Kurulu Baskanı N 

i devlet destekli Turguality Programı konusunda markalara danısmanlık hizmeti vererek onları dünya ligine hazırlıyor. 


56 | HAZİRAN WWWLEKOVİTRİN.CON” | pa 
N » 
, i 


TUROUALITY 
DOKTORU 


Türk markalarını global oyuncu haline getiren Dr. Salim Çam, Turguality'yi Ekovitrin'e anlattı: 


evlet destekli markalaşma programı olan 

Turguality, bir çok Türk 

markasının global pazarda güçlü bir şekilde yer almasına olanak sağlıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Turguality Destek Programı'na dahil olan veya dahil olmak isteyen şirketler ve markalar, profesyonel anlamda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu noktada Proaktif Uluslararası Danışmanlık Şirketi Progroup devreye giriyor. Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam, Türkiye'de “Turguality Doktoru” olarak biliniyor. 
Salim Çam'ın yönettiği Progroup global hizmet kalitesinde danışmanlık ve eğitim alanında müşterilerine çözüm ortağı oluyor. Dr. Salim Çam, “Firmaların ve markaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı oluyoruz” diyor. EKOVİTRİN, Dr. Salim Çam ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. 


8 Progroup olarak sunduğunuz 
hizmet ve çözümlerden kısaca bahseder misiniz? Özellikle Turguality konusunda gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? 

2003 yılında İstanbul'da kurulan 


Firmaların ve markaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı oluyoruz. 


Proaktif o Uluslararası Danışmanlık Şirketi (Progroup), 20'yi aşkın profesyonel danışman kadrosu, 120'nin üzerinde eğitmeni ile bugüne kadar Dünya ve Türkiye'de danışmanlık ve eğitimde 3.500 iş ortağına dokunmuş, iş ve yönetim rehberi organizasyonu. 
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda entegre çözümler üreten, teknolojik gelişmeleri takip eden Progroup, hizmetlerinde her zaman yenilikçi, “Geleceğin Peşinde Değil, Geleceğin Önünde” vizyonuyla adımlar atan, işleri sanatsallaştıran bir danışmanlık 


firması. 


Global hizmet kalitesinde danışmanlık ve eğitim alanında müşterilerine çözüm ortağı olan, ülke ekonomisine katkı sağlayan, referans firma Progroup Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği Turguality Destek Programına dahil olan ya da olma yolunda emek veren şirketlerin rehberidir. Firmaların ihtiyaçlarını doğru analiz ederek en uygun stratejileri belirlemelerine yardımcı olur. Ortaya çıkabilecek profesyonel, teknik ya da müşteri hizmetleri sorunlarının zamanında, karşılıklı saygı çerçevesinde ele alarak çözüme ulaştırır. Zirveye ulaşan müşterilerini yalnız bırakmayan Progroup, devamlı analiz ve takip sistemi ile başarının katlanmasını sağlar. Ayrıca Progroup, Turguality, Stratejik Yol Haritası, Bütçe Yönetimi, Maliyet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketleri Yönetimi, Yalın Yönetim ve Süreç Yönetimi gibi danışmanlık hizmetleri ile birlikte, Şirket Analizleri ve uygulamalı eğitimler veriyor. 


“YENİ İŞ MODELLERİ OLUŞ- 
TURUYORUZ” 

Bi Yerli ve milli bir danışmanlık firması olan Progroup olarak, Türkiye'nin ekonomik gücünün ve milli refah seviyesinin artırılması için Türk malı kullanılmasının yaygınlaşması gerektiğini savunuyorsunuz. Bu noktada yerli mal ve hizmet üretimi için Türkiye?de neler yapılmalı? 

Yerli hizmet veren ve üretim yapan 


>> 


WWW.EKOVİTRİN.COM | HAZİRAN 2018 | 57 


SÖYLEŞİ | 


markaların uluslararası işletmecilik arenasında lider duruma getirmeyi kendimize dert edindik. Progroup, çalıştığı firmaların “çözüm yok” cevabına karşılık, daima seçenekleri- nin olduğunu göstermek istiyor. Türk milli markalarının yurtdışına açılımları üzerine yeni stratejiler oluşturan Progroup, uluslararası pazarda üstünlük kazanmayı hedefleyen markalara destek veriyor. Başarıya giden bu yolda ülke bütünlüğünü, ülkenin ekonomik gücünü ve milli refah düzeyini artırmak için markalara danışman olarak, onlara her alanda başarıya ulaşacaklarının garantisini veriyor. 

Bunun için yeni iş modelleri oluşturuyoruz. Turguality ve Kümelenme İş Modelinde firmalar birbirini tamamlayan ürünlerin tedarik edilmesini yine birbirlerinden sağlarlarsa ithalat oranını düşürmek daha mümkün hale gelecek. Türk firmalarının yerli malı kullanması, üretiminde yerel ürünleri tercih etmesi kaynaklarımızın dışarı çıkmasını engeller, ihracatın ve satışların artışını sağlar. Uluslararası rekabet yerine yerel rakipleri yarıştırarak milli üretimin gelişmesini sağlar. 
Bunlara ek olarak yeni iş alanları ve girişim sayısını artırır. Bu da devletin teşviklerini artırmasına olanak sağlamasıyla birlikte eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin çoğalmasına yol açar. Bunun için başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, mesleki eğitim kurumları, Ar-Ge kurumları ve özel kuruluşlar bir araya gelerek yeni iş modelleri üretmeli. 


Rekabet koşullarının giderek arttığı dünyada Türk şirketlerinin global arenada rekabet edebilmeleri için öngördüğünüz yol haritası nedir? Şirketler, hangi stratejileri uygulamalı? 

Bildiğiniz gibi, Turguality, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri için devlet destekli markalaşma programı. Turguality almış bir firmanın, marka gücü, yurtiçi ve yurtdışı marka bilinci ve farkındalığı, finansal gücü, 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markalarının gelişimlerine yönelik strateji, kurumsal, operasyonel, organizasyonel, teknolojik altyapısı ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili tecrübesi ortalamanın üzerinde bir performansa ulaşması bekleniyor. Bu performansa ulaşan Türk markalarının uluslararası rekabette küresel oyuncu olarak Türkiye'nin marka elçisi olması bekleniyor. 

Bazı girişimcilerimizin ilk aklına gelen “para”, bazı girişimcilerimizin ilk aklına gelen ise “değer”dir. “Deger” düşünenler oFayda/Maliyet—- Değer formülünü kullanarak marka oluştururken diğerleri “Para, para, para!” dedikleri için oldukları yerde saymaya devam ediyorlar. Özetle, Turguality ile Ar-Ge ve inovasyonun bağlantısı ihracatın artması için önce değer oluşturmamız gerekiyor. Kurulan algoritmada en çarpıcı nokta; Ar-Ge, ürün ve inovasyon stratejisinin kurum stratejisi ile ilişkilendirilmesi. 
Bir marka, Ar-Ge ve inovasyonu markası için gerçekleştiriyor ve stratejik önceliklerini (o belirleyerek (o hareket 


“Türk Milli markalarının yurtdışına açılımları üzerine yeni stratejiler oluşturan 
Progroup, uluslararası pazarda üstünlük kazanmayı hedefleyen markalara destek veriyor.” 


Turguality programının bir Is Modeli olarak algılanması durumunda 


hızlanacak. 


ediyorsa hem markalaşma ivmesinde hem Turguality hedeflerinde hem de Ar-Ge çalışmalarında ve teşviklerinde başarıyı yakalıyor. 


“TUROUALITY, BİR 
TÜRK İŞ MODELİ” 

Türkiye'deki şirketlerin yurtdışında markalaşmasını hedefleyen Turguality programı hakkında bilgi verir misiniz? Turguality?de süreç nasıl işliyor ve bu program, KOBİ'lere ve diğer şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor? 

Turguality, rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşan ya da markalaşma potansiyeli olan firmalara verdiği destek ile teşvik sağlayan bir platform. Turguality başka bir yönüyle bir Türk İş Modeli. Turguality programının bir İş Modeli olarak algılanması durumunda firmaların markalaşması hızlanacak, firma gelişimine destek sağlanacak. Toplam insan kaynakları güçlenirken, Türk firmalarının marka potansiyeli ve bilinci artacak; Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması faaliyetleri daha da ivmelenecek. Şimdiye kadar yurt dışından pek çok iş modeli ithal ederek şirketlerimizi yönettik. 
Turguality, stratejik planlama, bütçe yönetimi, kurumsal performans, insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yönetişim, bilişim yönetimi, pazarlama-satış yönetimi, marka 


yönetimi-performansı ile ürün geliştürme yönetimi konularını kapsıyor. 
Bunu uygulayan işletmelerin teşvik ya da destek alıp almamasının aslında bir önemi yok. Zira işletmeler bu modelle zaten maliyetlerini düşürüyor ve farklılaşıyor. Bu sayede de uluslararası rekabet gücü elde ediliyor. 

Turguality almış firmalarda ortalama ihracat kg. fiyatları 2.5 doları aşmış durumdadır. Turguality almamış firmalarda ortalama ihracat kg. fiyatı ise 1.5 dolar seviyesinde. Bugün yurtdışından Türkiye'ye gelen firmalar, firmalarımıza Turguality alıp almadıklarını sorup, Türk firmalarıyla çalışıp çalışmama kararını bu sorunun yanıtına göre veriyor. Turguality almış firmaların yurtdışı ihracatı daha fazla artıyor ve yabancı firmalar tarafından stratejik ortak olarak tercih ediliyor. 
Çünkü Turguality almış firmalar sorunsuz ve hatasız servis yapma ve iş yapma güvencesi veriyor. 


BM Rekabet üstünlüğünde “insan” faktörü ön plana çıkıyor. Turguality kavramı da insanı ön plana 


Turguality almış firmaların yurtdışı 


ihracatı daha fazla artıyor ve 


yabancı firmalar tarafından stratejik ortak olarak tercih ediliyor. Çünkü Turguality almış firmalar sorunsuz ve hatasız servis yapma ve iş yapma 


güvencesi veriyor. !! 


çıkartan bir program. Turguality ekseninde insan faktörüne ve teknolojik oyanılsamaların rekabete olan nihai etkisine baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? 
Turguality'nin temel felsefesi hakkında bilgi verir misiniz? 

Rekabet üstünlüğü; yapay zekayı insan zekasının üstüne çıkararak yakalanamaz. Rekabet üstünlüğü; insan zekasını keşfederek, onu rahat üretebilecek hale getirmekle mümkün. Bu konuda çağımızın önde gelen bilim insanlarından Stephen Hawking ve 


“Turguality; 
makineleri ve teknolojiyi araç, insanı ise amaç olarak görüyor.” 


Elon Musk gibi isimler de endişelerini dile getirmişlerdi. Bir yanda global arenada “sözde” kabul gören toplumsal fayda eğilimleri ve insan değerinin güncel konumu, diğer yanda Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” vasiyeti... 
İşte burada Turguality, makineleri ve teknolojiyi araç, insanı ise amaç olarak görmektedir. Stratejik işletme yol haritalarında ve planlarında şu konular ele alınıyor: 

İnsan stratejisi 

*İnsanın örgüt içindeki yeri 

*İnsan yetenekleri 

İnsanın yetkinlikleri 

-İnsan potansiyeli ve performansı 

İnsan etik ve ahlaki değerleri 

-İnsanın görevleri 

“İletişim 

İnsanın kariyeri 

-İnsanın eğitimi 

-İnsanın sağlığı ve güvenliği 

-İnsanın ödüllendirilmesi 

sİnsanın memnuniyeti. 

Teknolojinin iş süreç ve dizaynları üzerinde kullanılması gerekirken, robotlar arası duygusal ilişkiler üzerine çalışılması düşündürücü. Oysa Turguality felsefesinde olduğu gibi insana değer veren, insanlar arasındaki iletişimi ön plana çıkaran süreçlere odaklanılsaydı bugün birlikte yaşama kültürüyle ilgili bu kadar ciddi sorunlar yaşamazdık. Ortak akılla dünyayı daha insancıl bir hale getirebilir, şirketlerde kolektif rekabet oluşturabilirdik. 


“YAPAY ZEKA, TEK BAŞINA 
REKABET UNSURU DEĞİL” 
B İş dünyasında “yapay zeka? tartışmaları giderek artıyor. Yapay 


>> 
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SÖYLEŞİ | 


zeka, sizce sorunlara çare olabilecek mi? 

Yapay zeka tek başına rekabet unsuru değil. Rekabet üstünlüğü; yapay zekayı insan zekasının üstüne çıkararak yakalanamaz. Rekabet üstünlüğü; insan zekasını keşfederek, onu rahat üretebilecek hale getirmekle mümkün. Bu konuda çağımızın önde gelen bilim insanlarından Stephen Hawking ve Elon Musk gibi isimler de endişelerini dile getirmişlerdi. Firmaların, belirledikleri stratejiler ve süreçleri doğrultusunda operasyonlarını destekleyecek o Turguality Yönetim Fonksiyonu'nun üzerinde durduğu en önemli konu, insan kaynakları. 


KOBİ'LERE 

DANIŞMANLIK DESTEĞİ 

Turguality, markalaşma potansiyeli olan firmalara, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde rekabet avantajı sunuyor ve firmalara uluslararası arenanın kapılarını aralıyor. Turguality, Türkiye'de yeterince tanınıyor mu ya da KO-Bİler Turguality programından ne kadar haberdar? 

KOBİ olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilançosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalı. İstihdamın yüzde 73,5'ni sağlayan KOBİ'ler toplam cironun yüzde 62'sini oluşturuyor. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 55-60'nı KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor. Ar-Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 17'sini de KOBİ”ler yapıyor. Bu verilere sahip KOBİ'lerin maalesef kurumsal alt yapıları eksik olmasından dolayı sürekli ve sürdürülebilirliğinde sorunlar çıkıyor. Bunun için Turguality kollarını sıvayıp, KOBİ'lere de ciddi altyapı oluşturmak için 5 yıl danışmanlık desteği veriyor. Bunun dışında 
5 yıldan sonrada ihracat yaptığı hedef 
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Rekabet üstünlüğü; yapay zekayı insan zekasının üstüne çıkararak 


yakalanamaz. 


onu rahat 


üretebilecek hale getirmekle mümkün. 


pazarlara münhasıran pazara yönelik danışmanlık destekleri var. 

KOBİ'lere çeşitli zamanlarda teşvik ve destekler açıklanıyor. Daha çok KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanan KO-Bİ'ler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Turguality desteklerinden çok fazla bilgi sahibi değiller. Turguality, Kurumsal Alt Yapı ile ilgili Yönetim Danışmanlığı ve Yazılım Destekleri veriyor. Turguality Programı'nın odağında, KOBİ'lerin hem kurumsal alt yapılarını oluşturmak, hem ihracatlarını artırmak hem de KOBİ'lerin markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. 


ÜNİVERSİTELER VİZYON 
EĞİTİMİ VERİYOR 
Turguality çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirir misiniz? 

Turguality'ye girmiş olan markalarda belli başlı üniversiteler tarafından en az iki kişiye vizyon eğitimi veriliyor. Buradaki amaç Turguality'nin firmada (o yaygınlaştırılması. o Fakat verilen eğitimler daha çok kavramsal kalıyor, asıl sorun uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Bunun için sadece 


VERİLEN DESTEKLER 


Firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamanın yanında uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak için Turguality'nin işletmelere limitsiz verdiği destekleri de şöyle sıralayabiliriz: 


-Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / 
Halkla Ilişkiler 

-Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: -Mağaza Dekorasyon Giderleri -Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri -Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri n 

-Moda, Endüstriyel Urün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları -Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili 

-Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve işaretler 

-Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri 

-Franchising Kapsamında Kira Giderleri 

-Danışmanlık Giderleri 

-Yazılım Lisans Giderleri 


2018 YILI YILLIK | 
DESTEK UST LİMİTİ 

2018 yılı için firma başına ödenecek 
maksimum tutar 25.781.476 TL olarak güncellendi. 


Dr. Salim Çam, İTÜ Maçka kampüsünde öğrencilere Turguality ve marka eğitimi veriyor. 


Turguality alanlardan iki kişi çekip 
2 ay eğitime göndermek yeterli kalmıyor. Bu sebeple tüm üniversitelere Turguality ve Markalaşma konusunda hangi bölüm olursa olsun uygulamalı dersler konulmalı. 

Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Küreselleşme Kürsüsü'nde Turguality ve Marka Yönetimi Destekleri konusunda uygulamalı derslere başlamış bulunuyorum. Bunun tüm üniversitelerde yaygınlaşması için sosyal sorumluluk çerçevesinde çabalar sarf ediyoruz. 
Ayrıca MÜSİAD'da Milli Markalar Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürüterek; kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin markalaşmasını hızlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Hatta bu konuda Düzce'de “Yerli ve Milli Marka Üretimi” konusunda çalışmaların ortaöğretime girmesi için Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüşme yapıyoruz. 


8 Turguality Destek Programı'nda 
bazı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler nelerdir? 

Turguality Desteklerinde Mal ve Hizmet İhracatına verilen destekleri şu şekilde açıklayabilirim: 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi oOVe o Turguality'nin Desteklenmesi oOHakkında Tebliğ” kapsamında “Marka-Turguality” teşvik programları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yüksek katma değere yönelik destekler olarak değerlendiriliyor. 


Bu kapsamda değerlendirilen sektörleri şu şekilde sıralayabiliriz: 


*Ağaç Bazlı Panel Endüstrisi “Doğaltaş, Seramik ve Vitrifiye *Diğer 

*Elektrik Elektronik 

“Hazır Giyim 

sİşlenmiş Tarım Ürünleri 
*Kimya 

*Kozmetik 

*Kuyumculuk ve Mücevher 
*Makine 

*Metal 

*Mobilya 

*Otomotiv — Ana Sanayi 
*Otomotiv — Yan Sanayi 
*Plastik Ürünleri 

*Sağlık 

*Tekstil 


“76 FİRMA TUROUALITY 
DESTEK PROGRAMPNA 
DAHİL OLDU” 

Bİ Bugüne kadar Turguality kapsamındaki şirketlere aktarılan kaynak miktarı hakkında bilgi alabilir 

miyiz? 

23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe 
giren Turguality Destek Programı'na şuana kadar toplamda 165 firmanın 
176 markası dahil olurken, 79 firmanın da 7/9 markası Marka Destek Programına dahil edildi. Firma ve markalara yaklaşık olarak 2 milyar TL destek sağlandı. Verilen desteği etkin kullanarak ihracatını yüzde 35 artıran firmalar bulunurken, Turguality'ye girip de kaynağı hiç kullanmadan tü- 


keten firmalar da mevcut. Dolayısıyla kaynağın nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak ProGroup, Turguality programına dahil olan firmalara Turguality Stratejik Yol Haritası hazırlanmasında rehberlik ediyor ve danışmanlık hiz- 


meti veriyor. 


B Progroup olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir 


miyiz? 


Tabii ki mevcut yaptıklarımızın sürekliliğini devam ettireceğiz. Yani Progroup o Turguality okapsamında oluşturduğu stratejik yol haritası ile; Türk İş Modelleri üretimini dünyada duyuracak, Türk yerli mal ve hizmetlerini uluslararası pazara taşıyacak, Türk ürün ve hizmetlerinin bir dünya markası olmasını ve Türk girişimcilerin dünya markası olmuş şirketleri 


satın almasını sağlayacak. 


Bunlara ek şunu söylemek isterim. 
Türkiye'mi ve Türk iş insanını, çalışanını ve halkımı çok seviyor ve güveniyorum. Zamanında nasıl cephelerde dedelerimiz mücadele verdiyse, biz de ekonomik cephe de gerekirse sıcak cephede yer alıp, onların refahı ve mutluluğu için savaşmaya devam edeceğiz. (o Böyle düşünmeyen ve insan görünümündeki iş yapmama uzmanlarının sayısını azaltmak için *çıldırıyoruz eğitim programı? başlatıyoruz. Üniversite, kamu ve reel sektörü ile ilgili kümelenme çalışması yapacağız. Bir de yerli ve yabancı danışmanlık firmalarını bir çatı altında toplamak istiyoruz. Yeni danışmanlık 


firmaları satın alacağız. 13 
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İ ADVERTORIAL 


KOVMATİK İLE KUŞ 


SORUNUNA KESİN 


ÇÖZÜM 


Türkiye'de üretimin olduğu her yerde kuşlar büyük sorun oluşturuyor. 
Sektörde önemli bir boşluğu dolduran Kovmatik, dünyaca ünlü markaların ürünleriyle Türkiye'deki kuş sorununa çare oluyor. 


K4 DV MA 


Kovmatik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu 


uşların geçiş yolu istikametinde bulunan Türkiye'de kuşlar, 

özellikle üretime ve ihracata büyük zarar veriyor. Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Kovmatik, kuş kovucu sistemleri Türkiye'ye uyguluyor. Son teknoloji ürün ve çözümleriyle kuşları problem olmaktan çıkartan Kovmatik, çevresel ürünleriyle Türk sanayisine, üretime ve ihracata hizmet ediyor. 

Kovmatik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Çağatay Kuruoğlu, Kovmatik olarak kuş kovucu sistemler hakkında sundukları ürün ve çözümleri EKOVİTRİN'e anlattı. 


Bi Kovmatik'in kurulduğu tarihten itibaren 


günümüze kadar geçirdiği aşamaları kilometre taşlarıyla özetler misiniz? Kovmatik 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markası nasıl ve hangi ihtiyaçtan doğdu? 

Ülkemizin kuşlarla ilgili yaşadığı ciddi problemleri görerek 2012 yılında Kovmatik'i kurdum. Ultrasonik kovucular dünyada olup Türkiye'de uygulanmayan bir alandı. Bu alanda yatırım kararı alarak iş dünyasının önemli bir açığını kapatmış olduk. Ülkemizin ihracatından üretimine kadar bir çok noktada var olan açığı doldurma hedefi ile yola çıktık. Pazara girdiğimiz günden itibaren her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz. 


BI Kuş kovucu sistemlerde hangi ürün ve çözümlerle faaliyet gösteriyorsunuz? Hangi ürün ve çözümler daha çok talep görüyor? 
Kuşlar, ülkemizde işletmelere ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Kuşlarla ilgili sorunların çözümünde kuş kovucu sistemler, fiziki bariyerler 


devreye giriyor. Kuş sorunun bertaraf edilmesinin yanında mevcut olan işletmelerdeki sorunların giderilmesi de çözümlerimiz içerisinde yer alıyor. 


“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE 
ÖNEM VERİYORUZ” 

Bİ Kuşlar, ülkemizde daha çok hangi sektörlerde ve ne gibi sorunlar teşkil ediyor? 

Türkiye, kuşların geçiş yolu istikametinde yer alıyor. Dolayısıyla işletmelerde, üretimin olduğu her yerde kuşlar büyük sorun oluşturuyor. Trakya'daki tüm sanayi kuruluşları, Balıkesir ve Ankara'daki gıda işletmelerinde, limanlarda, tekstilde, demir ve alüminyum sektörlerinde, özellikle depolama alanlarında, tarım alanlarında, meyvecilikte kuşlar ihracatımızı aşağı çekiyor, verimliliğimizi düşürüyor. Madencilikte bile çözümler sunuyoruz. 
Havaalanlarında, organize sanayi bölgelerinde, AVM?'lerde, enerji panellerinde, elektrik üretiminde, barajlarda sonuç olarak insanın olduğu her yerde biz varız. Dünyada geliştirilen tüm alternatifleri inceleyerek Türkiye'de uyguluyoruz. Gerek Amerika gerekse İngiltere'de çok ciddi partnerlerimiz, iş ortaklarımız var. 
Müşteri memnuniyetine her şeyden önce önem veriyoruz. 


Bİ Distribütörlüğünü yaptığınız markalardan bahseder misiniz? 

Swissinno Solution İsviçre, Bird-X Amerika ve Bird Bariyer olmak üzere 3 tane firmanın distribütörüyüz. Bu firmaların ürünlerini dünyanın en büyük holdingleri kullanıyor. Biz de distribütörlüğünü yaptığımız bu firmalardan bilgiler alarak ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına entegre ediyoruz. Çözümlerimizde fiziki bariyer dediğimiz kuş filesi uygulaması önemli bir yer tutuyor. Kuş teli uygulaması da yine 


önemli. Bunların yanında organik kuş kovucular, kuş kovucu cihazlar, lazer kuş kovucular, ultrasonik kuş kovucular ve görsel kuş kovucular kategorilerinde hizmet veriyoruz. Kuş sorunu varsa sorunun noktasında incelemeler yaptıktan sonra o noktaya en uygun çözümler üretiyoruz. Oldukça profesyonel ve kendini geliştiren ekibimiz var. 


“120 CİNS KUŞ TÜRÜNE 
ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ” 

Hangi kuş türlerine çözümler üretiyorsunuz? 

Güvercin, karga, serce, martı, yarasa, leylek, kumru, sığırcık ve benzeri kuşlara, Türkiye'de bulunup sanayi veya tarıma sorun oluşturan 
120 cins kuş türüne çözüm sunuyoruz. 


Sunduğunuz hizmetlerde hangi kriterleri uyguluyorsunuz? 

Ekibimiz kendi sahalarında devamlı çalışıyor. Dünyadaki tüm uygulamaları Türkiye'ye uygulamaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'de kuş cinslerine uygun yazılımlar yaptırıyoruz. 
Kuş türlerine uygun fiziki bariyerler oluşturuyoruz. Dünyada uygulanan tüm profesyonel çözümler firmamızda mevcut. Örneğin, ihracat yapan firmaların 20 adet konteynerinin kuş pisliklerinden dolayı geri iade edildiğini görüyoruz, biz onları dezenfekte ediyoruz. Ancak esas sorunu doğmadan çözmek noktasında projelerimiz var. Bird-X markası, 1960'larda kurulmuş, Ar-Ge'ye çok önem veriyorlar. Biz yeni teknolojileri Türkiye*'ye entegre ediyoruz. 
Sektörde şu anda bir numara konumundayız. 
Kovmatik adıyla kendi markamızı oluşturduk. 


“KUŞLARA ZARAR VERMİYORUZ” 

Kuş kovucu sistemlerde çevresel kaygıları da gözetiyorsunuz. Gerek çevreye gerekse kuşlara zarar vermeden nasıl çözümler geliştiriyorsunuz? 

Uyguladığımız hiçbir yöntemde çevreye ve kuşlara zarar verilmiyor. Fare ve sinek kovucularda da aynı durum geçerli. Yani önce hayvanların yaşam alanlarına saygı duyulmalı. Kuş kovucu sistemlerde temel hedefimiz onları öldürmek değil, onları bölgeden uzak tutabilmek. 


Kuş kovucular haricinde ne gibi çözümleriniz var? 


2be Satınalma Hizmetleri 
Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş 


ULTRASONIC 


SONIC 


KUŞ KO 


a” 


Kuş kovucular haricinde farklı ürünlerimiz de var. Sinek ve haşere kovucular, yılan kovucular, fare kovucular, talep edilen hizmetler arasında yer alıyor. 300 metrekareden 200 bin metrekareye kadar farklı ölçek ve ebatlarda, 
17 farklı kategoride yaklaşık bine yakın ürün 
çeşidi ile hizmet veriyoruz. Özellikle kedi ve köpekler de ciddi sorunlar yaşatmaya başladı, buna karşı kovucularımız da oldukça etkili. 


Kuş kovucu mücadele yöntemleriniz nelerdir? 

Kuş kovucu sonik kuş savarlar, ultrasonik kuş kovucu cihazlar, kuş ağı (kuş filesi uygulama hizmeti) Lazer kuş kovucu, Kuş jeli, Kuş kovucu SIVI ve uygulama hizmeti, Kuş Teli ve Kuş Kondurmaz şeritler. 

Görsel ve Organik Kuş kovucu ürünler ile kuş sorunlarına alternatifli çözümler üretiyoruz. Bu çözümler sorunun yaşandığı alana göre biri veya bir kaçı aynı anda kullanılabiliyor. 
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GELECEĞİN 
SEKTORU 


ş dünyası gerek Türkiye'de gerekse dünyada hızlı 

bir değişim geçiriyor. Ozellikle dijitalleşmenin ağırlığını artırmasıyla şirketlerin ' yazılım' konusunda yatırımlarını artırdıklarını görüyoruz. 
İş dünyasında tam bir dijitalleşme yarışı yaşanıyor. 
Rakiplerine oranla bir adım öne geçebilmek için yeni teknolojilerin takibi hayati önem taşıyor. 
Gelecekte kuşkusuz, teknolojiyi iyi yönetebilen ve yazılım konusunda istikrarlı adımlar atabilen şirketler daha rekabetçi olacak ve uluslararası arenada bir adım öne çıkabilecekler. Bu ayki dosyamızda yazılım konusunu ve şirketlerin yazılımda en yeni ürünlerini ele alıyoruz. 
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MİKRO YAZI 


LIM, KOBİ'LERİ 


REKABETE HAZIRLIYOR 
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Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş 


ikro Yazılım, özellikle KO- 

Bİ'lere odaklanan ticari yazılım ürünleri ile büyümek 

isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası rekabette ellerini güçlendiriyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, 30 yıldır kurumsal ve ticari yazılım sağlayıcısı olarak hizmet verdiklerini söyledi. Mikro Yazılım mühendislerinin, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve sağlıklı büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirdiğini belirten Alpaslan Tomuş, “Ayrıca şirketlere e-Devlet uyumlu e-Dönüşüm hizmetleri veriyoruz. Mikro Yazılım'ın e-Dönüşüm hizmetleri e-Mikro markası altında toplanmış durumda. Mikro Yazılım'ın 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bugün geldiği noktada kayıtlı 105 bin kurumsal müşteri sayısı ve tüm Türkiye'ye yayılmış 300”den fazla satış ve destek ağı var. Mikro Yazılım kullanan şirketlere baktığımızda, daha çok küçükken Mikro Yazılım alıp yıllar içinde Mikro Yazılım mühendislerinin geliştirdiği esnek ve fonksiyonel çözümlerle birlikte büyüdüklerini gördük. Müşteri profilimizin ağırlıklı kısmını KOBİ'ler oluşturuyor. Sloganımız; Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım” dedi. 


MİKRO RUN İLE KOŞ, MİKRO JUMP 
İLE SIÇRA, MİKRO FLY İLE UÇ 
Mikro Yazılım olarak her ölçekteki ve 

sektördeki işletme için kurumsal ve ticari 

yazılımlar sağladıklarına değinen Alpaslan 


m e 
Türkiye'nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden 
Mikro Yazılım, sunduğu çözümlerle KOBİ'leri dijitalleştirerek rekabete hazırlıyor. 


Tomuş, “30 yıllık bilgi birikimini arkasına alarak çok yakın zamanda yeni ürün gamının lansmanını yapan Mikro Yazılım, yeni geliştirdiği ürünlerle firmaların şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlarına tam uyumlu programlar sunuyor. Mikro Yazılım'ın yeni ürün gamını Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly oluşturuyor. Büyümek isteyen firmalar, Mikro Run ile ticari iş süreçlerini herhangi bir gecikme yaşamadan kolaylıkla yönetebilirler. Şirketler, sektör bağımsız olarak Mikro Jump ile işlerini uçtan uca yönetebilirler. 

Büyük şirketler, Mikro Fiy ile tüm iş süreçlerini tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdikleri sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirler” diye konuştu. 


“MÜŞTERİLERİMİZ SAĞLIKLI 
ŞEKİLDE BÜYÜYOR” 

Mikro Yazılım'ı rakiplerinden ayrıştıran en temel farkın, müşterilerinin sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak olduğunu ifade eden Alpaslan Tomuş, “Pek çok müşterimiz daha küçükken bizi tercih ediyor. Zaman içerisinde esnek çözümlerimiz sayesinde ticari faaliyetlerini kontrol altına alıyor, sağlıklı şekilde büyüyorlar. Özetle büyümek isteyen şirketlere ve KOBİ'lere yenilikçi, esnek, modüler ve katma değerli çözümler sağlıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de bu misyonumuzu yerine getirmeye kararlılıkla devam edece- 
&iz” şeklinde konuştu. 


Her şirkete uygun ticari yazılımlar 
Mikro Yazılım'da! 


30 yıllık deneyimimizle şirketinizi büyütecek 
yepyeni bir ürün ailesi geliştirdik. 
Mikro Run'ı, Mikro Jump'ı ve Mikro Fly'ı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilir, işleriniz büyüdükçe yazılımınızı da büyütebilirsiniz. 


Böylece gerekli olmayan özellikler için ekstra para ödemek zorunda da kalmazsınız. 


Ücretsiz demo için, hemen mikro.com.tr'ye tıklayın. 
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KÜÇÜK İŞLETMELERE KOBİ'LERE ÜRETİCİLERE VE BUYUK İŞLETMELERE 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CBKSOFT İLE OFİSTE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 


ilkent Cyberpark firmalarından 

CBKSoft Yazılım A.Ş. 2004 yılından bugüne Elektronik Belge 

Yönetim Sistemleri geliştiren yerli bir yazılım firması. CBKSoft bünyesindeki Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen enVision sistemi, Türkiye'nin en çok tercih edilen Doküman, Form ve Süreç Yönetim Sistemi konumunda. 20 ayrı ülkede, farklı sektörlerden 300'den fazla kurum ve firma, enVision ile ofiste dijital dönüşümü yakaladı. Ülkemizdeki üniversitelerin yarısı, elektrik dağıtım şirketlerinin yüzde 90'ı, önemli kamu kurumları, belediyeler, holdingler, bankalar, sigorta şirketleri, inşaat firmaları, sanayi kuruluşları ve meslek odaları enVision ile kağıt bazlı tüm iş süreçlerini tam entegre dijital bir ortama dönüştürerek, ofislerinde kesintisiz otomasyon sağlıyor. 
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CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı 


DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN 
İLK ADIM EBYS 

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, Doküman ve içerik yönetiminin dijital dönüşümde hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Bizi tercih eden kurum, kuruluş ve firmalar enVision'ın üstün yetenekleri sayesinde iş süreçlerini optimize ederek çok ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 
Her şeyden önce hataya açık olan evrakla yürütülen iş süreçleri otomatik hale geliyor. 
Karar verme süreçleri iyileşiyor ve hızlanıyor. İşlem kuyrukları ve işlem tamamlanma süreleri kısalıyor. Ayrıca, En Yeşil Ofis konseptimiz ile tonlarca kağıt çöpe gitmekten kurtuluyor” dedi. enVision'ın sunmuş oldugu gelişmiş özellikleri ile aslında kurumların yönetim şeklini değiştirdiğini belirten Kanlı, “Bu sistem firmaların kurumsallaşmalarına 


CBKSoft, geliştirdiği enVision yazılımı ile 
Elektronik Belge Yönetim 
Sistemleri (EBYS) alanında dünya devlerine ciddi bir rakip haline geldi. 


yardımcı oluyor, kurum içi süreçleri kişilere bağımlı olmaktan kurtarıyor, şeffaf ve takip edilebilir bir yapıya kavuşmasını sağlıyor” diye konuştu. 

Günümüzde tüm kurumlar ve firmalar için en önemli konulardan birisinin bilgi güvenliği olduğunu kaydeden Salih Kanlı, “enVision ile bilgi güvenliği ve denetimi daha iyi bir hale getirmek mümkün. Açıkçası özel sektörde bazı büyük firmalarda bile doküman kayıpları, kimin hangi dokümanı cevapladığının bilinmemesi, gereksiz yere doküman saklanması, kişisel verilerin nasıl korunacağı ve hangi kişisel verinin ne zaman imha edileceğinin bilinmemesi gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Kurumlara, özel şirketlere ve holdinglerimize enVision ile takip edilebilir, düşük maliyetli, zaman kazandıran ve ofis bağımsız bir çözüm sunuyoruz” şeklinde konuştu. 


“KULLANICI SAYIMIZ 
300 BİNİ AŞTI” 

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı, “Türkiye'deki bir üniversite, Bahreyn'deki bir banka, Suudi Arabistan'daki bir holding, Umman'daki bir liman, Ürdün'de bir havayolu firması ve Mısır”daki bir hastane aynı yazılımı kullanıyor. enVision farklı ülkelerden farklı sektörlerdeki kurum ve firmaların ortak 
tercihi oldu. Kullanıcı sayımız toplamda 300 
bini aştı. Bu durum ürünümüzün esnek yapısının göstergesi” dedi. 
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Ofislerdeki 
Dijital Dönüşümü 
Kaçırmayın! 


enVision ile ofisinizde kesintisiz otomasyon sağlayarak, tüm iş süreçlerinizi tam entegre bir dijital platforma taşıyın. 
Zaman ve maliyet tasarrufu yaparak verimliliği artırın! 
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Logo Yazılım 
Perakende Çözümleri 
İcra Kurulu Üyesi Akın 
Sertcan, şirketlerin gelirlerini ve pazar paylarını maksimize etmek açısından kilit rol oynadıklarını söyledi. 


ogo Yazılım, 1984 yılından bu yana, işletmelerin çağdaş yönetim ilkelerine uygun biçimde yapılanmasını, süreçlerini uluslararası standartlar doğrultusunda yöneterek verimlilik ve kârlılığını artırmasını sağlayan çözümler üretiyor. KOBİ'ler merkezinde olmak üzere, mikro işletmelerden büyük ölçekli kurumsal işletmelere uygulama yazılımları geliştiriyor. 

Logo Yazılım Perakende Çözümleri İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, farklı ölçekteki kurumlar için, kurumsal kaynak, tedarik zinciri yönetimi, e-Devlet, iş analitiği, CRM, e-İş (B2B, B2C) çözümleri gibi alanlarda sundukları çok sayıda ürün ve çözümlerle firmaların rekabette bir adım öne çıkmalarına yardımcı olduklarını söyledi. KOBİ'lere büyük önem verdiklerine değinen Akın Sertcan, “Daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz. Sahada yanların- da oluyor, verdiğimiz eğitimlerle bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, sorunlarına 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Logo Yazılım Perakende Çözümleri İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan 


özel çözümler getirmek için destek oluyoruz” dedi. 

Dijital dönüşüme öncülük eden e-devlet uygulamaları için önemli yatırımlar yaparak, her türlü mevzuatın fiili hayatta kullanımına yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Akın Sertcan, “Türkiye için son 
5 yılın bu önemli sürecinde hizmet veren 
77 entegre operatör arasında, yüzde 26'lık 
pazar payıyla Logo Yazılım olarak, lider şirket konumundayız. Mevzuatın yanı sıra, işletmelerin finansal rekabet avantajı oluşturabilmeleri için katma değerli uygulamalar da geliştiriyoruz. Bu açıdan bakıldığında şirketlerin gelirlerini ve pazar paylarını maksimize etmek açısından Logo olarak 


kilit rol oynuyoruz” diye konuştu. 

Sertcan, Logo Yazılım'ın uygulama yazılımları kümesinde Kurumsal Kaynak Planlama çözümlerinin yanı sıra, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İş Analitiği, İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş akış/Süreç Yönetimi, e-Çözümler, B2B, Perakende, Uyarlama Araçları ve Dikey Çözümler olmak üzere çok sayıda çözümün yer aldığını belirtti. Sertcan “Üretim, Perakende , Satış ve Dağıtım, Turizm, Gıda ve Konfeksiyon, Denizcilik, Makine ve Otomotiv Yedek Parçaları, Paketleme, Çimento-Cam-Çelik, Mobilya, Telekom ve Tekstil dâhil olmak üzere pek çok dikey sektöre hizmet veriyoruz” dedi. 
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ÇÖZÜM BULMANIN 
KISAYOLU 


60'tan fazla ürün ve 34 yıllık güven sadece Logo Yazılım'da. 


Muhasebe - Finans - Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) İnsan Kaynakları Yönetimi - Perakende — e-Çözümler - Müşteri İlişkileri Yönetimi İş Analitiği — İş Akış Yönetimi - Tedarik Zinciri Yönetimi 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İ DOSYA | YAZILIM SEKTÖRÜ 


WANNACRY TEHDİT OLMAYI 
SÜRDÜRÜYOR 


Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, 
WannaCry adlı tarihi saldırıdan tam bir yıl sonra, WannaCry'a neden olan 
EternalBlue açığının hala ciddi tehdit olmayı sürdürdüğünü tespit etti. 


annaCryptor, WannaCry 

veya WCrypt olarak da 

bilinen fidye yazılımı, küresel düzeyde bilgisayarlardaki verileri şifreleyip, verilerin şifresini çözme karşılığında 300 ila 600 dolar arasında fidye talep etmişti. Bu süreçte İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş, ameliyatlar bir süre yapılamamış, Rusya'da İçişleri Bakanlığı sistemleri etkilenmiş, pek çok ülkede lojistikten otomotive yüzlerce şirketin işleyişi aksamıştı. 


ETERNALBLUE AÇIĞI 

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, WannaCry tehdidinin kendisi- nin artık dünyanın dört bir yanında bu denli tahribata yol açmadığını söyledi. EternalBlue olarak bilinen ve bu salgının ortaya çıkmasına neden olan istismar türünün ise korunmasız ve güncel olmayan sistemleri hâlâ tehdit ettiğini belirten Gürcan Şen, “ESET'in uzaktan zararlı yazılımları izlediği Telemetry ölçüm verilerine göre, geçtiğimiz aylarda popülaritesi yayılmaya devam ederek 2017 yılındaki zirvelerini de aşan sıçramalar yaptığı görülüyor. ESET'in ölçüm verilerine göre, EternalBlue, 2017*deki WannaCryptor döneminden hemen sonra daha sakin bir aşamaya geçti. Sonraki aylarda EternalBlue istismarı-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EMJOYSAFLA 
TECMNOLOGY” 


ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen 


nı kullanma girişimleri, günlük olarak sadece “yüzlerce” kez tespit edilmeye kadar geriledi. 
Bununla birlikte, geçen yılın Eylül ayından bu yana istismarın kullanımı yavaş yavaş yeniden yükselmeye başladı ve Nisan 2018'in ortalarına kadar yeni zirvelere ulaştı” dedi. 


ESET KULLANICILARI BU 

TEHDİTLERE KARŞI KORUNUYOR 

EtemalBlue tarafından kullanılan sızma yönteminin ESET tarafından korunan cihazlarda başarılı olmadığını ifade eden ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, “Çoklu koruma katmanlarından biri olan Ağ Saldırısı Koruma modülü (Network Attack Protection module), bu tehdidi giriş noktasında engeller. Bu, gece saat ikide evde kimse olup olmadığını anlamak için kapıya 


vurulmasıyla karşılaştırılabilir. Bu tip bir eylem büyük olasılıkla kötü amaçla gerçekleştirilmekle birlikte, giriş davetsiz bir misafire karşı mühürlendi” diye konuştu. 


PEK ÇOK YIKICI 
SALDIRIYI TETİKLEDİ 

EternalBlue, pek çok yüksek profilli siber saldırıyı mümkün kıldı. WannaCryptor'dan ayrı olarak Haziran 2017'de yıkıcı Diskcoder.C (diğer adıyla Petya, NotPetya ve ExPetya) saldırısının yanı sıra 2017 yılının dördüncü çeyreğinde de BadRabbit fidye yazılım kampanyası meydana geldi. Türkiye, geçen yılki WannaCry saldırısından diğer ülkelere göre daha az etkilenmesine karşın, saldırıya maruz kalan ilk 20 ülke arasında yer alıyordu. 


VL TÜRKİYE, GLOBAL 
ÜHENDİSLİK ÜSSÜ OLACAK 


AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, “Dünya otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamaya yönelik mühendislik hizmetleri sağlıyoruz. 
Hedeflerimiz arasında mühendis sayımızı 250'ye çıkarmak ve AVL Türkiye'nin ileri teknolojilerde global bir mühendislik üssü haline getirilmesi var” diyor. 


VL, güç aktarım sistemleri mühendisliği konusunda dünya lideri konumunda olan ve yıllık cirosunun yüzde 10'undan fazlasını Ar-Ge ve inovasyona yatıran bir Ar-Ge ve mühendislik şirketi. AVL Türkiye de şirketin global yapısına benzer bir stratejide çalışmalarına devam ediyor. Müşterilerine bilgi, uzmanlık ve tecrübeyi güvenilir ve profesyonel danışmanlık ve mühendislik hizmeti şeklinde sunan AVL, sadece mühendislik hizmeti değil, aynı zamanda test sistemleri ve mühendislik yazılım paketleri de sağlıyor. 


“SEKTÖRÜN ANAHTAR TESLİM 
ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ” 

AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, AVL olarak sektörün pek çok açıdan anahtar teslim çözüm ortağı olduklarını söylüyor. AVL'nin mühendislik firmaları içinde global bir kurum olduğuna değinen Dr. Serkan İmpram, “Diğer firmalara göre bu alan- 


da hizmet veren açık ara en büyük firmayız. 
Türkiye'deki mühendislik ekibimiz de rakiplerimize oranla çok daha büyük. En büyük rakibimizin sahip olduğu mühendislik kadrosu AVL Türkiye'nin dörtte birine eşit. Bu alanda ciddi bir üstünlüğümüzün bulunduğu rahatlıkla söylenebilir” diyor. 

AVL'nin tüm dünyada her türlü içten yanmalı motor, şanzıman, elektrik motoru, büyük batarya paketi ve kontrol sistemleri geliştirilmesi konularında sayısız proje yaptığı bilgisini veren Dr. Serkan İmpram, “Bu teknolojilerin bir kısmı Ar-Ge faaliyetlerinin neticesi olarak sektörün ileriki yıllarda ihtiyacına cevap verecek çözümler olarak ortaya çıkarken, önemli bir kısmı da müşteriler için yapılan projelerde müşterilerin taleplerine göre nokta atışı çözümler olarak geliştiriliyor. AVL bugüne kadar 1500'den fazla motor geliştirme projesinde yer almıştır ki bu adeta başlı başına bir rekor. Son yıllarda global otomotiv endüstrisindeki gidişata ve değişime 


AVL Türkiye Genel Müdürü 
Dr. Serkan İmpram 


uygun olarak da çok yoğun şekilde bir yandan otomatik şanzımanlar ve hibrit-elektrikli araç sistemlerinin diğer yandan da ileri sürüş destek sistemleri ve otonom araç yazılımları- nın geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor” diye konuşuyor. 

AVL Türkiye'nin tüm dünyaya özellikle otomotiv elektroniği, otomatik şanzıman kontrol sistemleri, hibrit-elektrikli ve otonom araç kontrol yazılımları geliştirdiğini, emisyonların ve yakıt tüketiminin iyileştirilmesi- ne yönelik kalibrasyon çalışmaları yaptığını ve tam elektrikli araçlar için büyük batarya paketleri tasarladığını kaydeden Dr. Serkan İmpram, “Bu konularda tüm dünyaya projeler yapıyor ve bu projelerin önemli bir kısmı seri üretime yönelik, çıktıları dünya piyasalarında satılmakta olan araçlarda yer alıyor. Yani prototip seviyede kalmıyor. AVL Türkiye'yi benzer çalışmalar yapan diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerden biri tam da budur” şeklinde konuşuyorl3 
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PROJE LOJİSTİ 


ATİLLA | 
YILDIZTEKİN 


Lojistik Yönetim Danışmanı 


LR A | Lİ 


GINİ 


ANA HATLARI 


reli lojistik hizmetlerin dışında 

kalan; başlangıcı ve bitişi belli 

olan, tek seferlik bir taşıma ve depolama operasyonu. Genellikle ölçü olarak kara taşıma ölçü limitlerinin dışında ve ağırlık olarak standart taşıma araçları ile taşınamayacak kadar büyük ve ağır malzemelerden söz ediyoruz. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de taşımacılık ve lojistik sektöründe her firmanın yapamadığı bir hizmet cinsi. Türkiye'deki proje taşıması ve lojistiği veren firmalar, bu hizmetlerini Ortadoğu ve CS ülkelerinde de verebilecek şekilde geliştiler. İş kapasitesi ve bilgi olarak Avrupa firmalarından aşağı değiller. Bu iş için kurulmuş Çaba, Mağdenli, Hareket gibi firmaların yaptığı taşıma işlerinden ve Borusan, Ekol gibi büyük firmaların yönettiği forwarderlik hizmetlerinden söz ediyo-TUZ. 

Taşınan malzemeler genel olarak baraj inşaatlarında, boru hattı inşaatlarında, çimento fabrikası, elektrik santrali, termik santraller, rüzgar jeneratörleri, asma köprüler gibi projelerde kullanılır. 

Proje lojistiği sadece ülke içinde yapılmayan büyük oranda CIS ülkeleri, Arap ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde de geçerli olan bir lojistik hizmet. 
Genellikle ABD, AB ülkeleri gibi teknolojik ülkelerde üretilen malzemeler, daha 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pratik olması nedeniyle ilgili limanlardan gemilere yüklenir. Bu deniz taşıması için özel proje gemileri kullanılır. Bu gemilerin proje yüklerini gemiye yükleyecek ve gittiği limanda indirecek gemi üzeri vinçleri de olabilir. Bu elleçleme kolaylığı ve maliyet avantajı yarattığı için tercih ediliyor. Yükler gemi içinde çok dikkatli olarak sıkıca gemi gövdesine, güvertesine bağlanmalı. Deniz taşımasında karşılaşılacak deniz olaylarından etkilenmeyecek şekilde sabitlenmeli. 
Ulaştığı limanlarda iş genellikle bu yükleri indirecek kapasitede vinçler varsa mevcut vinçlerle indirilir, ancak yükler 300 ton üzerinde veya boyları uzunsa bu vinçler yetersiz kalıyor ve sırf bir gemiden yükleri indirmek için vinç firmalarından büyük kapasiteli vinçler getiriliyor. Bu vinçlerin de limanlara taşınması ciddi bir taşıma operasyonu. Parça parça getirilip limanlarda yeniden monte ediliyor. 

Yüklerin indirileceği rıhtımların da kontrolü gerekir. Rıhtımların yük çekme kapasitesi bilinmeli, hatta ölçülmeli. Gemiden inen malzemeler sağlam zemine hızlı olarak taşınmalı ve bekletilmeli. Ardından gemiden indiği anda veya daha sonra kontrollerden geçirilerek, çok ağır malzemelerin hidrolik akslı çekicilere yüklenmesi kalıyor. Bu taşıyıcı sistemler çok uzun ve ağır parçaların taşınmasını gerçekleştirmek için kullanılır. Parçalar taşıma araçlarına sabit- 


lenmeli. Bu amaçla parçalarda nerelerinden bağlanacakları konusunda, bağlantı noktaları, hatta bağlantı projeleri bulunuyor. 

Henüz taşıma teklifi verilmeden taşıma güzergahı uzmanlarca kontrol edilmeli, taşıma raporları hazırlanmalı, gerekirse yeni yollar, yeni kavşaklar, tünel dışından geçiş yolları, yeni köprüler veya güçlendirmeler de yapılmalı, taşıma için ilgili ülkelerden kara yolları teşkilatından izinler alınmalı. 

Malzemelerin ulaştığı yerlerde de bunları indirecek ve montaja uygun pozisyona getirecek vinçler ve destek ekipmanları olmalı. 

Proje lojistiği firmalarının ellerinde kendi öz malları olarak bir çok ekipmanlarının bulunması, hidrolik aks, lowbed dorse, vinçler, bağlama ekipmanları, iletişim araçları gibi malzemelerin olması, finansman imkanlarının güçlü olması, sigorta imkanlarının bulunması, bilgili proje grubunun olması gerekiyor. 

Bu devirde CIS ülkeleri, Irak, Suudi Arabistan, proje lojistiği firmaları için altın pazarlar. Türkiye'nin 2023 yılı ile ilgili Türkiye'de de altın çağını yaşayacak. Ülkemizde de ekonominin 3 kat gelişeceği beklentisinin olduğu bir gelecekte, üretimin, tüketimin 3 kat artması ve bununla ilgili alt yapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. Bu da proje lojistiğinin büyük bir iş potansiyeli 
ile karşılaşacağının işareti. 13 


Çin - Türkiye lojistiğinde rota yeniden hesaplanıyor! 


Borusan Lojistik olarak Çin - Türkiye lojistiğinde bir ilki gerçekleştiriyor; denizyolundan daha hızlı, havayolundan daha ekonomik yepyeni bir yol sunuyoruz. Kazakistan'daki fiziksel varlığımız sayesinde tamamını İpek Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz kapıdan kapıya taşımalarda süreyi 14 - 18 güne indiriyoruz. 


Verdiğimiz her hizmette olduğu gibi; fark yaratıyor, fayda sağlıyoruz. 


Karayolu Denizyolu . 
10.000 km 
14 gün ğ . 


Favoriler 


) BORUSAN 
LOJİSTİK 


www.borusanlojistik.com | O (212) 473 15 15 
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GÜLŞEN 
YEŞİLDAĞ YELKENKAYA 


Lojistik Danışmanı 


LOJİSTİK KÖYLERDE 


nu ww 


PROJE LOJİSTİĞİ 


ojistik köyler, yük trafiğinin yoğun olduğu taşıma koridorlarının kesişim noktalarında inşa edilmiş tesisler. Farklı yönlerden gelen yüklerin birleştirilerek tek yöne taşındığı çoğu parsiyel taşımacılık gerektiren ürünler burada konsolide olurlar ve tek araçla gidecekleri adrese sevk edilirler. Bu nedenle lojistik köylerin limanlara yakın olması ve içinde mutlaka bir demiryolu terminali bulunması istenir. Lojistik köy tanımı da bunu kapsıyor. Bu yapılarıyla lojistik köyler intermodal taşımacılığı- nın yaygın olarak kullanıldığı hatta geliştirildiği merkezler olarak da tanımlanıyor. 
Limanlara yakın olması ve özel bir demiryolu hattıyla bağlanabilmesi avantajıyla tüm lojistik köylerde demiryoluna yakın bir konteyner depolama alanı ve demiryolunun diğer tarafında da demiryolu ile gelecek proje yükleri için açık depolama alanları inşa ediliyor. Bu özellikleri ile lojistik köyler inşaatı uzun süren projeler için örneğin rafineriler, barajlar, hidroelektrik santralları, termik santrallar, nükleer santrallar, petrol arama tesisleri, köprüler, hava alanları bu gruba giriyor; taşınan malzemelerin bekletildiği lokasyonlar olarak kullanılıyor. 
Bu projelerin hepsinde hem ağır nakliye grubuna giren özel gemilerle ve hidrolik akslarla taşınan ölçü dışı malzemeler taşınıyor hem de konteynerlere sığabilecek ilave malzemeler de gerekiyor. 

Limanlara gelen malzemeler; uzun borular, ağır makinalar, çelik yapılar, beton kolonlar, gibi ağır taşımayla taşınacak ilk gruba giriyor. İkinci grupta da inşaat sırasında kullanılacak inşaat makinaları, yerinde monte edilecek ekipmanlar, küçük makinalar, kısa borular sözkonusu. İlk grup lojistik köylerde açık alanlarda depolanırken ikinci grup da konteynerler içinde lojistik köylerde bulunan antrepolarda veya milli depolarda saklanıyor. İkinci grup taşımasında demiryolu da kara taşımasından daha verimli kullanılabiliyor ve hemen demiryolu ray hattının kenarında veya arkasına ray yanaşan depolarda bekletiliyor. 

Lojistik köyler ayrıca proje grubuna veya taşıma işini üstlenen firmalara çalışabilecekleri ofisler de temin ediyor. Bu ofislerde proje ekipleri çalışıyor ve sevk programını yapabiliyor, ürünlerin kontrol imkânı bulabiliyor. 

Lojistik köylerde proje lojistiği yapılmasına en iyi örnek; birinci fazı biten Samsun Lojistik Merkezi, Sinop ili İnceburun mevkiinde kurulması planlanan 4.560 MWE gücündeki nükleer santralı olacak. Japonya ile birlikte inşa edilecek olan bu santralın inşaatı 2019 yılında başlayacak ve tamamı 
4 ünite olan santralın ilk ünitesi 2025 yılında devreye girecek. Tamamının bitirilmesi- 


nin yaklaşık 15 yıl süreceği bekleniyor. Bu 
15 yıl içinde Japonya'dan ve Avrupa'dan 
gelecek malzemeler Sinop Limanı uygun olmadığı için Samsun Limanı'na indirilecek. Samsun Limanı'nın ardından gelecek tüm malzemelerin Samsun Lojistik Merkezi'ne getirilmesi, orada kısa ve uzun Süreli depolanması, yine Samsun Lojistik Merkezi'nde kurulacak olan proje ekibi ofisinden yapılacak kontrol ve yönlendirmelerle JIT sistemi ile Sinop inşaat alanına sevk edilmesi planlanmalı. Bu sayede limanların içinde uzun süreli depolama yapılmasının gereği kalmayacak ve Samsun Limanı da liman arazisini daha verimli kullanabilecek, proje maliyetleri düşecek. Benzer şekilde Doğu Akdeniz'de yapılacak olan büyük proje çalışmalarında, İskenderun ve Mersin'de inşa edilecek lojistik köylerin, Doğu Anadolu ve Irak'ta inşa edilecek benzer projelerde, Diyarbakır Lojistik Köyü'nün, Suriye'nin yeniden yapılanmasın- da gerekli olacak büyük projelerde, inşa edilecek olan Gaziantep Lojistik Köyü'nün kullanılması en akılcı yol olacak. 

Lojistik köyler ve merkezlerin inşa edilmesi Türkiye'nin kalkınmasında destek alacağımız en önemli projeler. 

Çeşitli illerimizde başlayan ve başlayacak olan çalışmaların hızla sürdürülmesi, basit bürokratik engeller nedeniyle geciktirilmemesi çok büyük önem arz ediyor.l3 


GÜÇLÜ YATIRIM 
DOĞRU HAMLE 


9625 üzerinde büyüme, 

Türkiye'de bir ilk, aynı anda 30 konteyner ısıtması yapabilen teknolojik sistem, 

Tümü ADR'li araçlardan oluşan yeni nesil dev filo, Gebze/ Şekerpınar Bölgesinde 20,000 m? Tesis İçerisinde Bütünsel Lojistik Hizmetler, 

(Multimodal Uluslararası, Yurt içi Taşıma Depolama, Isıtma, Gümrüklü / Gümrüksüz Depolama, Gümrükleme, Elleçleme, Isıtma, Tankcontainer Bakım Onarım, Elleçleme, Kap Değişikliği ) 


İ SEKTÖR | 1 OJİSTİK 


SERTRANS'TAN 'PROJETRANS” 
İLE PROJE ÇÖZÜMLERİ 


Sertrans Logistics CEO'su Nilgün Keleş, proje lojistiginde 'ProjeTrans" hizmetiyle çözümler sunduklarını söyleyerek, “ProjeTrans ile Hazar hattı olarak tabir ettiğimiz güzergaha ve tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne çok yoğun proje taşımacılığı yapıyoruz" dedi. 


ertrans Logistics CEO'su Nilgün 

Keleş, filolarında yaş ortalaması 

üç olan toplam 385 adet araçla hizmetlerine devam ettiklerini söyledi. 
Araçlarının Euro/5 ve Euro/6 normlarına sahip olduğunu belirten Nilgün Keleş, “2017'nin Haziran ayında 20 adet Renault Trucks çekiciyi de filomuza katarak Renault Trucks araç sayımızı 
90 çekiciye yükselttik. Yeni teslim aldığımız 
araçlarla birlikte Euro 6 standardına geçiş yaptık” dedi. 

Proje lojistiğinin, çok ciddi bir sektör ve iş tecrübesi, bilgi birikimi, araç-ekipman donanımı ve yönetim uzmanlığı gerektirdiğine işaret eden Nilgün Keleş, “Sertrans olarak, sadece proje taşımacılığına yönelik geliştirdiğimiz “ProjeTrans” adlı hizmetimizle, yıllardır başta CIS bölgesi olmak üzere, özellikle Karadeniz'e ve Hazar'a kıyısı olan ülkelere, tüm Türki Cumhuriyetlere yönelik proje taşımacılığı hizmetlerimizi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kara-hava-deniz operasyonlarımız ve multimodal taşımacılık hizmetimizle, fuar taşımacılığından tutun, trafo, makina ve kazan aksamlarına, komple tesis taşımasına ve şantiye taşınmalarına varıncaya dek tüm proje ve grup yükleri taşımalarını başarıyla yapıyoruz” diye konuştu. 


“YENİ LOJİSTİK DEPOMUZU 
HADIMKÖY'DE FAALİYETE 
GEÇİRECEĞİZ” 

İspanya-Portekiz, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere, uluslararası kara-hava-deniz yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleriyle tüm kıtalarda, 200'e yakın ülkede, bin 800'den 


Sertrans Logistics GEO'su Nilgün Keleş 


fazla noktada karşılıklı parsiyel taşımacılık hizmetini maksimum hızda ve yüzde 99.99 hasarsızlık oranıyla gerçekleştirdiklerine değinen Nilgün Keleş, “2018'de bir önceki yıl hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Proje lojistiğindeki faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğiz. 
Bu yıl 7 milyon dolar yatırım yaptığımız yeni lojistik depomuzu da Hadımköy'de faaliyete alıyoruz. 30 bin metrekarelik alanda inşa edilen bu depomuzda Sertrans Logistics müşterilerinin günlük talepleri ve artan ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha düşük maliyetli çözümler getireceğiz. 
Son teknolojiyle donatıp, perakende ve kozmetik sektörleriyle birlikte e-lojistik alanında katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilave etmek isterim ki, bu yeni depomuzla yıl sonuna dek 200 kişiyi istihdam ederek ülkemiz adına gurur duyacağımız bir iş de yapmış olacağız. Çok kısa bir zaman önce depo yönetimimizi, şirket stratejimizle uyumlu olarak dijitalize ettik. AxataWM yazılım sistemi ile Sertrans Logistics depoları hız ve daha fazla verimlilik prensibiyle güçlendiriliyor ve müşterilerimizin kendi sistemleri ile entegre olarak mobilize oluyor.” şeklinde konuştul3 
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İTT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık: 


“PROJE LOJİST 


nu us 


OLDUKÇA İDDİALIYIZ” 


İTT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık, fazlasıyla donanım, tecrübe ve yatırım gerektiren proje lojistiği hizmeti sunma konusunda oldukça iddialı olduklarını ifade etti. 


TT Lojistik Genel Müdürü Didem 

Öztanık, Gebze Şekerpınar bölgesinde 20 bin metrekare tesis içerisinde 

müşterilerine yüksek kalitede entegre lojistik hizmetleri sunduklarını söyledi. Filolarının tamamının ADR'li çekici ve römorklardan oluştuğunu belirten Didem Öztanık, “Kendi alanımızda Türkiye'nin en büyük ADR'li araç filosuna sahip olmamız hizmet kapasitemizi ve kalitemizi de olumlu yönde etkiliyor. Sektörde çoğunlukla antrepo, taşıma, elleçleme ve ısıtma alanlarında ön plana çıkıyoruz” dedi. 

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması ve ihracatın 500 milyar dolara ulaşmasının planlandığını ifade eden Didem Öztanık, “Bu büyük planda ise her sektöre ayrı bir rol düşünüyor. Hedefe giden yolda kritik sektörlerden biri de lojistik. 
2013'ü 28 milyar dolarla kapatmayı hedefleyen sektörün, 2023'teki büyüklüğünün 68 
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milyar dolara ulaşması planlanıyor. Bu tabloda tabii ki Türkiye proje lojistiğinde global anlamda önemli bir rekabetçi. 2023 lojistik hedefleri de göz önünde bulunursa Türkiye globalde daha yüksek azar payını yakalayabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacak. Bizler de bu sektörün önemli oyuncuları olarak yeni gelişen pazarlarda varlık göstermeye yönelik çalışmalarımıza hız kazandırmalıyız” şeklinde konuştu. 


“TAŞIMA AĞIMIZI HER GEÇEN 
GÜN GENİŞLETİYORUZ” 

Taşıma ağlarının tüm Balkan Ülkeleri, Orta Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri kapsadığını kaydeden Didem Öztanık, “Bu ağı her geçen gün genişletiyoruz. Proje lojistiğinde her türlü kimyasal üretim veya ara üretim yapan firmalar bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. ITT Lojistik; Yurtiçi Taşımacılık, Uluslararası Karayolu, Demiryolu, Deniz yolu, Depolama, 


Antrepo, Isıtma Elleçleme , Tankcontainer Tamiri, Danışmanlık ve Gümrükleme gibi birçok hizmeti bir arada sunarak özellikle Proje Lojistiğinde öncelikli tercih edilen bir firma olmayı hedefliyor” dedi. 


“YÜZDE 25 BÜYÜMEYİ 
HEDEFLİYORUZ” 

İTT Lojistik'in her alanda olduğu gibi proje çözümlerinde de 2018 yılında otomasyon yatırımlarına devam edeceğini vurgulayan Didem Öztanık, “Araç ve dorse yatırımlarımız ilk çeyrekte 10 milyon TL civarında gerçekleşti. Tesis yatırımlarımız da devam ediyor, yeni yapılacak yatırımımız da 10 milyon TL civarında olacak. 2018 yılı içinde teknoloji ve altyapı ile ilgili yatırımlarımız sürecek. 
2018 yılı için yüzde 25'lik büyüme hedefi 
belirlemiş durumdayız. Bunun dışında 2018 
yılının son çeyreğinde Dilovası'nda ilave bir tesis yatırımımız olacak” diye konuştul3 


NN 


ME, 


FUARCILIK TİC. LTD. ŞTİ. 


Z 


Messe München 


Gateway to 
Eurasia 


14-16 Kasım 2018 Ut (rans 
Istanbul TURKEY 


kN international transport www.logitrans.com.tr logistics exhibition 


Kesi Organizasyon EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 


BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 


İ SEKTÖR | 1 OJİSTİK 


ALIŞAN | LOJİSTİK, AR-GE İLE 
SEKTÖRE YÖN VERECEK 


Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, Endüstri 5,0'a giden yolda, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının üzerine sıklıkla eğildiklerini ifade ediyor. 


Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan 


lışan Lojistik Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Damla Alışan, Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer aldıklarını söyledi. Damla Alışan, “Hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazarın önde gelen aktörlerinden biri olarak büyüme ve gelişme trendimizi sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası taşımacılıkla başlayan yolculuğumuzda, bünyemize farklı alanlarda çözümler üretebilen departmanları ve hizmetleri de katarak gelişmemizi sürdürüyoruz” dedi. 


“2018'DE YÜZDE 40 BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ” 

Özellikle tehlikeli ve kimyasal madde lojistiğiyle ilgili “know how'ları ile sektörde öncü konumda bulunduklarına işaret eden Damla Alışan, “Kimya sektörünün en önemli başlıklardan olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda çok ciddi bir uzmanlığa, güçlü bir altyapıya ve başarılı bir çalışma modeline sahibiz. Ulaştı-Şımız 450 adet öz mal araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak büyütüyor ve 
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gençleştiriyoruz. Son yıllarda en az yüzde 20 
seviyelerinde yakaladığımız büyüme trendini sürdürdük. 2017 yılını 460 milyon TL ciro ile kapadık. Alışan Lojistik olarak 2018 yılında çok daha yüksek, yüzde 40'lar seviyesinde bir büyüme oranı yakalamak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. 


“PROJE LOJİSTİĞİNDE 
PLANLAMA ÖNEMLİ” 

Proje lojistiği kapsamına giren işlerin yapılması için özel bir tecrübe birikimi, iletişim, profesyonel iş yapma şekli, özel ekipman parkı ve hepsinden önemlisi planlama gerektiğine değinen Damla Alışan, “Projelerin genellikle birbirinden farklı olmaları nedeniyle tecrübenin yaratıcılıkla, teknik ve akademik bilgiyle desteklenmesi de önemli. Günümüzde sektörün altyapı ve kapasitesinin, yurtiçi ve yurtdışı talepleri karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak yine de 
2023 hedeflerine giden yolda artacak ve çeşitlenecek daha büyük projeler için yatırımlar gerekiyor” dedi. 

İç Anadolu'nun 2018 hedefleri arasında oldukça önemli bir yere sahip olduğuna de- 


ğinen Damla Alışan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bölgede konumlanış birçok büyük ve modem sanayi kuruluşunun en yakın partneri olarak bulunmak ve lojistik alanındaki birikimlerimiz ile bölge ekonomisine değer katmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğimizi belirtebiliriz. Açacağımız yeni tesisler için de hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teslim aldığımız 
55 adet son teknolojiye sahip treyler ile uluslararası nakliye araç parkımızı yenilemiş ve modernize etmiş olduk.” 

Endüstri 5,0'a giden yolda, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının üzerine sıklıkla eğildiklerini belirten Damla Alışan, “Sektöre yön verme hedefi ve iddiası ile hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezi, başarılı bir kültürel dönüşüm noktasında bir Ar-Ge merkezinin en önemli ihtiyacı olan üst yönetim iradesine en kuvvetli şekilde sahip. Ar-Ge merkezimiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz projeler ile sektöre yön vermeyi, sektörün kaynak ve süreçlerini optimize etmeyi ve küresel çapta sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştul3 


MARS LOGISTICS'TEN YENİ INTERMODAL HAT 


ars Logistics, “Optimum süre, maksimum çevrecilik” sloganı ile başlattığı intermodal (o taşımacılık modeline mevcut hatlarına ilave olarak Duisburg hattını da ekledi. Geniş müşteri portföyüne güçlü ve etkin çözümler sunan Mars Logistics, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla Türkiye-Duisburg arasında geniş hacimli 45 HC konteynerler ile 


intermodal taşımacılık hizmetini hayata geçirdi. Tüm organizasyonu Mars Logistics tarafından yönetilen Türkiye-Duisburg intermodal taşımacılık sisteminde Türkiye'deki çeşitli noktalardan alınan malların yüklendiği konteynerler, Halkalı-Duisburg arasında tren seferleri ile taşınıyor. Konteynerler, Halkalı Terminaline ulaştıktan sonra gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından trenle yola devam ediyor ve Kapıkule gümrüğünü 


geçtikten sonra, sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya rotasını izleyerek Almanya Duisburg'a ulaşıyor. 
Bu noktadan şasilere alınan konteynerler çeşitli varış noktalarına teslim ediliyor. 
96 saat transit süre ile 5 Mayıs tarihinde 
bölgeye ilk seferini yapan Mars Logistics'in yeni İstanbul-Duisburg Intermodal hizmeti, başta otomotiv olmak üzere farklı sektörler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor.l3 


OMSAN LOJİSTİK, ÇOK YÖNLÜ SERVİS SUNUYOR 


urtiçi ve yurtdışına yönelik 

proje taşımacılığı hizmeti veren Omsan Lojistik, ihracat, 

ithalat ve transit odaklı olmak 

üzere her türden standart dışı ve ağır tonajlı 

yük için gerçekleştirdiği proje taşımacılığı kapsamında çok yönlü bir servis sunuyor. 

Lojistik sektöründe 40 yılı geride bırakan 

Omsan Lojistik'in proje taşımacılığı konusundaki iddiası büyük. Omsan, kara, deniz 

ve havayolu ile en uygun taşıma yönteminin 


belirlenerek taşınması; ağır kaldırma, kaydırma, montaj, elleçleme, depolama, liman operasyonları ve müşteri ihtiyaçlarına göre tüm ilgili operasyonları; paketleme, kablolama, markalama, borulama, mühendislik çalışmaları, mekanik söküm hizmetleri kasalama ve sabitleme gibi geniş bir perspektifte hizmet veriyor. Aylık ortalama 150 adet standart dışı yükün yurtiçi ve yurtdışında karayolu ile taşınmasının yanı sıra farklı ölçülerde yüklerin deniz yolu taşımalarını yapan Omsan Lojis- 


tik, enerji santrali, fabrika, ağır sanayi, deniz araçları makine ve ekipmanlarının ithalat, ihracat ve transit taşımaları için kapıdan kapıya hizmet veriyor. 

Uluslararası standartlara sahip kara, hava, deniz ve demiryolu filosu bulunan Omsan Lojistik, yurtiçi ve yurtdışında toplam 1,1 milyon metrekarelik kapalı ve açık alandan oluşan lojistik merkezlere sahip olup 2 bin 
500 çalışanı ile müşterilerine lojistik çözüm 
ortaklığı yapıyor. 13 
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YUNUS EMRE LOJİSTİK'TEN 
'PAZAR PAYI ATAĞI 


Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler bölgesinde aktif olarak lojistik faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Lojistik, yüzde 35'lik pazar payını yüzde 45'e yükseltmeyi hedefliyor. Yunus Emre Lojistik Pazarlama ve Satış Müdürü Gülcan Çapkan, hedeflerine ulaşma konusunda 

altyapı çalışmalarına hızla devam ettiklerini söylüyor 


unus Emre Lojistik Pazarlama ve 

Satış Müdürü Gülcan Çapkan, 

Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler 

bölgesinde aktif olarak görev yaptıklarını söyleyerek, “Bu bölgelerde ihtiyaç 
duyulan araç tiplerine yatırım yapıyoruz. 30 
ton ile 120 ton arası taşıma kapasiteli Low-Bed tipi araçları sözleşmeli olarak C2 yetki belgemize kayıt ediyoruz. Öte yandan güçlendirilmiş Sal-Kasa TIR alımlarımız devam ediyor. Bünyemizde; Standart TIR, Mega TIR, SAL-Kasa, Frigo TIR ve Low-Bed araç tipleri mevcut. Araç tiplerini çeşitlendirmek suretiyle tüm sektörlere hizmet verecek konuma geldik. 
Pazar payımız ise yüzde 35 seviyesinde” dedi. 
Proje lojistiğine yönelik sorunları bertaraf etmek için tüm prosedürel operasyon sürecine büyük önem verdiklerini belirten Çapkan, “Prosedürel tüm konulara pratikte ve teori- de hakim olmak gerekiyor. Şirketimiz proje lojistiğine yönelik faaliyetlerde önceliğin güzergahtaki tüm prosedürlere hakimiyet esasını dikkate alıyor” diye konuştu. 
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“TÜRKİYE PAHA BİÇİLMEZ 
JEOPOLİTİK KONUMA SAHİP” Avrupa-Ortadoğu-Türki Cumhuriyetler üçgeninde Türkiye'nin paha biçilmez bir jeopolitik konuma sahip olduğunun altını çizen Çapkan, “Türkiye'nin bu üçgen içerisindeki lokasyonu güzergah seçimlerinde önemli rol oynuyor. 
Türk lojistik firmalarının geniş kapsamlı olarak global statüde daha efektif/rekabetçi bir hizmet sunumu için ana kalem maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Ana kalem maliyetleri; Mazot-komşu ülkeler arası geçiş ücreti olarak sıralayabiliriz. 2023 hedefleri göz önünde bulundurulduğunda Türk proje lojistiğinin çok büyük atılımlar ile bölgede söz sahibi olacağına ve bu konuda ciro büyüklüğünü tek başına elinde tutacağına inancımız tam” şeklinde konuştu. 

Yunus Emre Lojistik olarak tüm Ortadoğu (İran, Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün, S. Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai, BEA) ve tüm Türki Cumhuriyetleri'nde yer alan ülkelere hizmet verdiklerine değinen Çapkan, “Ortadoğu gü- 


Yunus Emre Lojistik 
Pazarlama ve Satış 
Müdürü Gülcan Çapkan 


zergahında; Türkiye-İskenderun (Ro-Ro)-S. 
Arabistan (Duba Limanı) ve devamı olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Katar'a uygulanan ambargo nedeni ile Türkiye-İran (Ro-Ro), Katar ve/veya Dubai şeklinde. Türkiye Cumhuriyetleri”ne iki alternatif güzergah var. 
İran üzeri veya Gürcistan/Azerbaycan üzeri sevkiyatlar gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimiz tüm güzergahlar ve sektörler için geçerli” dedi. 

2018 yılında hizmet verdikleri mevcut ülkelerde konusuna hakim acenteleri çeşitlendirmek ve çoğaltmak istediklerini söyleyen Çapkan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ülkelerde yol alacak araçlarımızın teknik donanımlarını optimize etmek istiyoruz. Hedefimiz bu bölgelerdeki pazar payımızı yüzde 35'lerden 45'lere yükseltmek. Reel hedefimiz bu yönde. 
Öte yandan kurumsal büyümeyi yapısal ve çalışan kişi sayısı anlamında çoğaltmak suretiyle ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. 
Hedeflere ulaşma konusundaki altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor.”13 


İŞSİZLİĞE REÇETE: 
YAŞAM BOYU ÖĞRENME 


ünyanın varoluşundan bugüne kadar güce sahip olma düşüncesi hiçbir zaman önemini 

kaybetmemiştir. İster birey, ister işletme, ister devletler olsun hep daha güçlü olma arzusu içindedir. Bu bitmek tükenmek bilmeyen güç arzusu zaman zaman yerini ortalığı kasıp kavuran hırsa bırakmasından dolayı dünyanın temel değerlerini tahribata uğratmıştır. 

Bu öyle bir tahribattır ki savaşlardan beslenen ülkeler ortaya çıkmış ve savaş ekonomilerine dayalı yeni güçler oluşturmuştur. Güçlü olmak önemlidir fakat gücün nerede, nasıl ve ne için kullanıldığı daha da önemlidir. Bir şeyleri sonlandırmak için mi yoksa yeni başlangıçlar yapmak için mi, öldürmek için mi yoksa yaşatmak için mi kullanılıyor? Bunun etraflıca sorgulanması gerekir. 

Öyle bir güç olmalı ki, tıpkı mum misali kendi yanarken başkasını aydınlatmalıdır. 
İşte gerçek başarı budur. Tarihimizin tozlu rafları bunun birçok örnekleri ile doludur. 
Lakin o rafların tozlardan arındırılıp, günümüze uyarlanması gerekmektedir. En güzel örneklerinden biri ise daha küçük yaşlardan itibaren farklı disiplinlerde alınan teorik ve uygulamalı eğitimlerle bireyin geleceğe hazurlanmasıdır. 

Günümüzde ise taklit edilmesi zor unsurlardan biri haline gelen bilgiyi kullanan, bilgi üreten bireyler en büyük rekabet avantajı sağlamaktadır. Güçlü devletin yolu güçlü ekonomiden, güçlü ekonominin yolu ise nitelikli eğitimden geçmektedir. Birçok ülke nüfusundan daha fazla olan genç nüfusumuzun sadece diplomalı değil nitelikli eğitimle buluşması sayesinde güçlü ekonominin temelleri atılmış olacaktır. 

Bir yerlerden iş bekleyen değil iş kurabilen bireylerle yarınlar güvence altına alınacaktır. Sürekli öğrenme, sürekli gelişme gi- 


rişim ruhunun nefesidir. Girişimcilik var ise istihdam var demektir. Aksi halde havanda su dövmekten farksız bir durumla yıllarca avunur dururuz. 

En iyi mühendisler, en iyi bilim adamları, en iyi mucitler vb ancak ve ancak öğrenmeye aç insanlar var oldukça ortaya çıkacaktır. Değişen dünya şartlarında sürekli kendini yenilemeyen bireylerin ayakta kalması mümkün değildir. Bu gibi bireylerden oluşan toplumların güçlü ekonomiye sahip olma arzusu ise bir hayalden öteye gitmeyecektir. 

Atıl insan kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanımını sağlamanın temel kaynağı yaşam boyu öğrenme düşüncesinin uygulanması ile mümkün olacaktır. Klasik bir ifade ile balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek gerekir. Fakat artık öyle bir çağdayız ki balık tutmayı öğretmek de yetmiyor, bize balık endüstrisi kurabilecek bireyler reçete olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerin en büyük ortak özellikleri ise eğitimdeki kalite standartlarıdır. 
Başka ortak özelliklerinden biri ise ihracat oranlarının yüksek olmasıdır. Bu da bize eğitim ile dünya pazarı arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile market reyonlarındaki ürünlerin, kullanılan otomobillerin, tedavi edici ilaçlar gibi ürünlerin menşeileri incelendiği zaman demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. 

O halde bir özeleştiri olarak bahsi geçen ürünlerin ve daha fazlasının ana üretim yerinin eğer ülkemizin olmasını istiyor isek yerli üretimde ısrarcı olmalıyız. İlk yıllar zararına bile olsa yerli üretim mutlaka yapılmalı ve özendirilmelidir. Çünkü bu üretim tesisleri için kurulacak olan fabrikalar, işletmeler işsizliğe en büyük çare olacaktır. 
Ancak sadece işçi mantığı ile düşünen bireylerle bu süreç yürütülemez. Tamamen girişimcilik ruhu ile beslenen, her an kendini 


DR. DAVUT 
KARAMAN 


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğr. Gör. 
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yenileyen, öğrenen ve öğreten bireylerle bu amaçlara ulaşılabilecektir. 

İşte bu noktada ise öğrenmenin bir yaşam tarzı haline getirilmesini sağlayan yaşam boyu öğrenme adeta bir reçete gibi devreye girmektedir. Yapılan araştırmaların öğrenmeye açık insanların çözüm odaklı, sorumluluk duyguları daha gelişmiş ve yenilikçi özelliklerinin baskın olduğunu göstermektedir. 

Avrupa Birliği'nin de büyük önem verdiği yaşam boyu öğrenme ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşmakta ve bireyler daha da bilinçli hale gelmektedirler. Fakat dünya kriterlerine göre kıyaslama yaptığımızda bu konuda daha hızlı yol almamız gerekmektedir. Bu sorumluluk bütün bireylerin sorumluluğudur. O yüzden öğrenmeyi ve öğretmeyi meslek edinmeli ve ülkemizin refah seviyesine olumlu yönde katkı sağlamalıyız. 

Aksi halde sürekli kendini yenilemeyen bireyler seksen milyonluk geminin altına delik açtığının farkında bile olmayacaklardır. Bir toplumun geleceği eğitime verdiği önemde gizlidir. Eğitim ise sadece okul sıralarından ibaret değildir. Artık şunu açıkça kabul etmeliyiz ki diploma iş sahibi yapmaz, sadece iş için kapıyı çalmaya yarar. 
O kapıyı açacak olan bireysel yeteneklerin gelişmişlik düzeyidir. Bıçak gibi sürekli bilenmeyen yetenekler zamanla körelmeye hatta kaybolmaya mahkumdur. 

Nice yeteneklerin atalet girdabında kaybolduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. O yüzden işsizliğin bireysel maliyetinin yanında toplumsal maliyeti de göz önüne alınmalı ve öğrenme her zaman, her yerde teşvik edilmelidir. Ulusal öğrenme ve öğretme seferberliği ile işsizlik tarihe karışacak ve refah seviyesi mevcut durumun en iki-üç katı artacaktır. O halde hadi bakalım öğrenme ve öğretmeye...I3 
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SAĞLIK GİRİŞİMCİLİĞİNDE İAÜ 
BİOCUBE DÖNEMİ 


İstanbul Aydın Üniversitesi Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi bünyesinde yer alan İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi (BioCube) düzenlenen bir törenle kapılarını açtı. 


BioCube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi, gerçekleştirilen törenle açıldı. 


stanbul Aydın Üniversitesi (AÜ) 

bünyesinde yer alan Teknoloji 

Transfer ve Proje Yönetim Ofisi 

bünyesinde 2016 yılında kurulan Incubation İstanbul Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin ardından şimdi de sağlık alanında gerçekleştirilecek girişimcilik projelerini desteklemek üzere, BioCube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi, gerçekleştirilen bir törenle kapılarını açtı. 


GİRİŞİM PROJELERİ 


DESTEKLENECEK 
BioCube İstanbul'da, Türkiye'nin sağlık 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sektöründe yerlileşme ve millileşme politikası uyarınca, sağlık sektörüne yönelik geliştirilecek, “startup? özelliğine sahip girişim, Ar-Ge ve inovasyon projeleri desteklenecek. BioCube İstanbul'un, ekonominin son dönemlerdeki yükselen değeri olan sağlık sektörünü güçlendirmesi ve buna bağlı olarak Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı artırması bekleniyor. 
BioCube İstanbul, hizmete girer girmez ilk ikili anlaşmasını gerçekleştirdi. Alman ilaç firması Bayer ile gerçekleştirilen ikili anlaşma uyarınca Ar-Ge ve inovasyon geliştirilmesi alanında Bayer ile BioCube ortak hareket edecek. 


Açılışta bir konuşma yapan İAÜ Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Kurt, “Kuluçka Merkezimi- 


I(OCUBE P 
TANBUL 
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İAÜ Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. Oğr. Üyesi Ali Kurt. 


ze her sektörden “startup? dediğimiz birçok girişim projesi gelir. Ancak bir süredir sağlık sektörüne yönelik projeler artmıştı. 
Biz de Incubation İstanbul bünyesinde BioCube'u kurmaya karar verdik. BioCube, ülkemizin sağlık alanındaki AR-GE ve inovasyon ihtiyacını da karşılayacak” dedi. 
Bilimin mevcudun üzerine koyarak ilerlediğini hatırlatan İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Canbolat, “Ar-Ge ve inovasyon kavramları, hayal ürünü kavramlar değil; çağımızın gerçekleri olan kavramlar. Ar-Ge, kendinden önceki Ar-Ge'yi ortadan kaldırdığı sürece bir anlam taşır. 
Bu kavramların temelinde de, bizim ülke olarak üretmekte sıkıntı yaşadığımız temel pozitif bilimler yatıyor. Üniversiteler inovasyonun pozitif bilim üretimini sağlama ayağında yer alırken, kuluçka merkezleri de bu bilginin üretim sürecine sokulması görevini görürler. Bugün hizmete aldığımız BioCube İstanbul ile bu süreci sağlık sektöründe de uygulamaya koyuyoruz” diye konuştu. 


“TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP 
EDİLEN ÜLKE OLMALIYIZ” 

Sağlık sektörünün inovasyon ve girişimciliğe en uygun alanlardan biri olduğunu ifade eden İAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Özgün Enver, “Sağlık alanı, bilgi üretiminin her zaman çok hızlı ve kesintisiz gerçekleştiği bir alan. Dijital teknolojinin girişi, inovasyona çok daha büyük bir hız kattı. BioCube İstanbul da bir nevi katalizör görevi görecek” dedi. İNÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan ise konuşmasında “Üniversitelerden sadece insan yetiştirmesi ve bilgi üretmesi değil, üretilen bu bilgiyi sanayiye aktararak üretime dönüştürmeleri de bekleniyor. BioCube İstanbul da sağlık sektörü özelinde bu fonksiyonu başarıyla yerine getirecek, yeni fikirlerle sağlık alanındaki ilerleyişimizi destekleyecek” ifadelerini kullandı. Programın özel konuklarından Seda Yekeler Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Seda Yekeler, “Bugüne kadar inovatif girişimler hep başka ülkelerden geldi. Biz de o gelişmeleri takip ettik. Türkiye, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da artık takip eden değil, takip edilen bir ülke konumunda olmalı. BioCube İstanbul'un da bu sürece büyük katkısı olacağı inancındayım” diye konuştu. 

Açılış programı, kuruluşunun yıl dönümünü kutlayan Incobation İstanbul Kuluçka Merkezi için kesilen pasta ve girişimcilerin projeleri hakkındaki sunumlarıyla sona erdi. 


İAÜ Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Alpay Heperkan 


intrepreneirehin 2 


İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Orhan Canbolat 
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Seda Yekeler Eğitim Vakfı 
Kurucu Başkanı Seda 
Yekeler 


BioCube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezi, multidisipliner çalışma ile tıbbi alanda yenilikçi ürünler tasarlayıp üretecek. Merkezde yedi ayrı konu üzerinde geliştirilmiş prototipler mevcut. 
Bu prototipler şöyle: 

Policapr: Hasta, hasta yakını, eczane, aile hekimi veya hastane tarafından ilaç tabletlerini tek doza indirebilecek bir cihaz geliştirilmesi projesi. 

Curatio Dualis: Hipertansiyon tedavi- 


| Dp OCUBE 


STANBUL 


İAÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Özgün Enver 


sinde kullanılmak üzere tansiyon algılayıcı ve düzenleyici aortik stent yapılanması ile ilgili. 

Omniport cerebrale: Beyin cerrahisinde ameliyatları kolaylaştırmak amaçlı, beyin dokularına ulaşımı kolaylaştıran bir ekartör. 

Mekanik beyin ekartörü: Beyin cerrahisinde dokuya daha az zarar verip erişimi kolaylaştıran bir ekartör. 

NaCream (Natural Antibacterial Cream): Herhangi bir kimyasal içermeyen, soğan ekstresinden yüzde 100 doğal olarak üretilmiş ve antibakteriyel özelliği olan cilt bakım kremi. 

Gliomir: Beyin tümörleri için aşı projesi. 
Henüz test aşamasında. Mobil Steril Oda: Projeyle, afet ve acil durumlarda veya bunların yanında evde bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere mobil operasyon odaları 
ve yoğun bakım üniteleri oluşturulacak. 13 
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GENÇ SANATÇILARDAN 
ISTANBUL'A YENİ BIR YORUM 


İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bu yıl geliştirdiği “CreaKent” adlı projeyle, Istanbul'un kültürel bölgelerine yeni bir soluk ve genç bir yorum getiriyor. 


Öğrencilerin İstanbul'un en eski ve en avangart semtlerinden, kentin kültür sanat başkenti Beyoğlu'nu tema edinen çalışmaları, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. 


ünyanın en güzel şehirlerin- 

den biri olan İstanbul, genç 

sanatçıların elinde yeniden 

yorumlanıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

öğrencilerinin bitirme projelerinin kentle 

ilişkilendirilerek hazırlanan “CreaKent” 

projesi, İstanbul'un kültürel bölgelerini tema ediniyor. 

Proje kapsamında fakültenin öğrencileri, bitirme projesi olarak o yıl belirlenen semtin karakteristik özelliklerini konu edinen çalışmalar hazırlayacak. Moda ve Tekstil Tasarımı öğrencileri, semtin dokusunu taşıyan kostümler hazırlarken, Çizgi Film ve Animasyon ile Grafik Tasarım öğrencileri de o semti anlatan iki ve üç boyutlu videolar, indoor ve outdoor çalışmalar yapacaklar. 


Projenin ilk etkinliği, 7 Mayıs 2018 


tarihinde “CreaKent: Beyoğlu” adıyla Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin İstanbul'un en eski ve en avangart semtlerinden, kentin kültür sanat başkenti Beyoğlu'nu tema edinen çalışmaları, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Proje, her yıl İstanbul'un kültürel değer taşıyan bir semtinin belirlenerek o semt üstüne yapılacak çalışmalarla devam edecek. 13 


URİYELİ MÜLTECİLER ÇALIŞTAYI ERÇEKLEŞTİRİLDİ 


İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TARMER) tarafından Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı düzenlendi. 


oplumun güncel meseleleriyle 

ilgili çözüm odaklı çalışmalarıyla 

dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TARMER), Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı düzenledi. 

Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşen Suriyeli Mülteciler hakkında düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin her türlü göç türüne alışkın bir ülke olduğunu ancak Suriyeli mülteciler meselesinde etnik ve sayısal olarak bu tip bir kitlesel göç hareketliliğinin karşılaşmadığımız bir durum olduğunu ifade ederek, “Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 5'i kamplarda yaşayanlardan oluşuyor. Geriye kalan mültecilerin tamamı kent mültecisi ve beraber yaşıyoruz. 
Bugüne kadar bu meselenin kazasız belasız gitmesinde Türk toplumunun olağanüstü fedakârlığı ve dirayeti etkili oldu. Ancak siyaset bu konuda üstüne düşeni yapmadı. Ankara, mülteci meselesiyle yüzleşmeli” dedi. 

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 


Ynd. Doç. br. Hidayet ŞEFKATLİ TUKSAL 


Başkanı Uğur Yıldırım ise İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, “Türkiye'de göç konusunda uzmanlaşmış, bu konuda planı ve programı olan bir yapının olmaması en büyük problem. Bürokratlara bu işi bırakmış durumdayız. Tek işi göç meselesi olan kişiler bu meseleyle ilgilenmeli. En temel sorun, bürokratik olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmasına rağmen siyaset alanında bu meseleyle doğrudan ilgilenebilecek bir karşılığın olmaması” şeklinde konuştu. 


“SURİYELİ MÜLTECİLER 
GERİ DÖNMEYECEK” 

İlahiyatçı yazar Hidayet Şefkatli Tuksal, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geri dönmeyeceğini söyleyerek, “İlk önce yapılması gereken devlet nezdinde Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağının kabulüdür. Bu konuda gerçekçi olmak gerekir. Suriyeli mültecilere ilişkin STK'ların tavsiye ve yönlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca, Suriyeli mültecilerin geleceğine dair bizzat Suriyeli mültecilerin kendileri de konuşmalıdır. Suriyelilerin de kendi gelecekle- 


“SURİYELİ 
MÜLTECİLER GERİ 
DÖNMEYECEK”: 
Çalıştayda, 
Ilahiyatçı yazar 
Hidayet Şefkatli 
Tuksal, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin artık geri dönmesinin mümkün olmadığını ve devletin gerçekçi olarak Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağını kabul etmesi gerektiğini söyledi. 


rine ilişkin konuşması demokratik zemini de güçlendirecektir” dedi. Ayrıca, Tuksal, Suriyelilere yönelik kibirle ve suçlayıcı bir şekilde yaklaşılmaması gerektiğini ifade ederek, “Burası da Allah'ın arzı. Suriyelilerin bize alışması kadar bizim de onlara alışmamız gerekir. Türkiye halkı Suriyelilerle tanışmalıdır. 
Sahada çalışanlar dışında henüz Türkiye'de böyle bir tanışıklık yok. Suriyelilerin başına gelenler onların suçu değil” değerlendirmesinde bulundu. 


“SURİYELİ ÇOCUKLAR 
OKULDA ARKADAŞ 
BULMAKTA ZORLANIYOR” 

TARMER tarafından düzenlenen çalıştaya katılan Suriyeli öğretmen Khloud Soka, Suriyeli çocukların eğitim açısından çok sene kaybettiğini ifade ederek, “Suriyeli çocuklarımız, Türk okullarında Türkçe ve arkadaş bulma konusunda zorluk çekiyorlar. Bazı veliler çocuklarının Suriyeli arkadaş edinmesini istemiyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin eğitimi konusunda daha fazla çalışma yapmalı” dedi.l13 
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İAÜ USAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kazan, Avukat Elçin Cemre Şencan, İNÜ USAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şevket Ayaz, reklamcı Pınar Canbaz, İAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Funda Kıvrıkoğlu Yalçınkaya. 


“COCUK İSTİSMARINDA 


ALINACAK Ç 


stanbul Aydın Üniversitesi (AÜ) Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) tarafından düzenlenen “Küresel Bir Sorun: Çocuk İstismarı” panelinde son yılların kanayan yarası olarak betimlenen çocuk istismarı konusunda konuşan Avukat Elçin Cemre Şenan, “Çocuk istismarında çoğunlukla tek kanıt çocuğun ifadesi oluyor. Başkaca somut delil çoğunlukla elde edilemediğinden, “şüpheden sanık yararlanır? ilkesi gereği zanlı da maalesef tutuksuz yargılanıyor. Medyaya yansıyan serbest bırakılma haberlerinin özünde de bu yatıyor” dedi 


“ÇOCUK İSTİSMARI 
MEVZUATA 2004'TE GİRDİ” 
Çocuk istismarının her yönüyle ele alındığı, istismarın nedenlerinin, faillerinin özellikleri- 


90 | HAZİRAN 2018 | WWw.EKOVİTRİN.COM 


OK YOL VAR” 


İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen “Küresel Bir Sorun: Çocuk İstismarı” adlı panelde, çocuk istismarı bütün yönleriyle ele alındı. Panelde konuşan Avukat Elçin Cemre Şencan, “Çocuk istismarında yasal zemin anlamında daha alınacak çok yol var" diye konuştu. 


nin ve istismarın önüne geçilmesi için yapılması gerekenlerin ayrıntılarıyla konuşulduğu panelde “Hukuki Boyutları İle Çocuk İstismarı” başlıklı bir sunum yapan Şencan, “cinsel istismar” suçunun 2004”te mevzuata girdiğini hatırlatarak “2004 yılından önce yasalarımız- da cinsel istismar adıyla bir suç türü yoktu. 
Dolayısıyla bu konunun mevzuatımıza girmesi çok yeni. Kamuoyunda cezaların az oldu- 


Şuna dair ciddi bir kanı ve bu kanının oluşturduğu bir tepki durumu söz konusu. Oysa bu konuda ağırlaştırılmış müebbete varan cezalar var. Ancak bu cezalar bile 2014 yılında bu düzeye yükseltildi. Halen mevzuatımızda çocuğa karşı uygulanan istismar türlerinden yalnızca cinsel istismar tanınıyor. Ekonomik, fiziksel ve duygusal istismar henüz yasal zemine sahip değil. Dolayısıyla bu konuda alı- 


nacak çok yol var” dedi. 


“TEPKİLERİN ARTMASI 
SEVİNDİRİCİ” 

Şencan ayrıca, son yıllarda istismara karşı yükselen tepkilerin ve duyarlılığın artmasının, mağdur ve ailelerin eskisi gibi susmak yerine şikayetçi olmasının, çocuk istismarının medyada daha çok yer bulmasına neden olduğunu ifade ederek, “Son dönemde bu konuda “başkaldırı” düzeyinde tepkiler var. Bu elbette sevindirici bir durum” diye konuştu. Şencan, çocuk istismarı vakalarında son yıllarda görülen artışı yine çocuk istismarına bağlayarak şu ifadeleri kullandı. “Çocuklar günümüzde reklamlardan sosyal medyaya kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu da pedofilleri harekete geçiriyor” dedi. 


SOSYAL MEDYA 
PAYLAŞIMLARINA DİKKAT! 

Panelde “Medyada Çocuk İstismarı” konulu bir sunum yapan USAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kazan, ebeveynlerin çocukların medya araçlarıyla olan ilişkilerinde çok dikkatli davranması gerektiğinin altını çizerek, “Çocuklar hareketli görüntülere çok duyarlı. Özellikle reklamlara son derece yoğun bir şekilde odaklanırlar. Bu nedenle ailelerin, “Çocuğum televizyon izlerken, telefonla veya tabletle ilgilenirken ben de rahat ediyorum? düşüncesinin aksine, çocukların ekran kullanma alışkanlıklarını muhakkak kontrol altına almaları gerekir” diye konuştu. 
Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da önemli olduğuna dikkat çeken Kazan, “Özellikle “Benim sosyal ağım- da yabancı kimse yok? düşüncesi son derece hatalıdır. Zira çocuk istismarının failleri yüzde 80-90 oranla yakın çevre ve akrabalardan çıkar” ifadelerini kullandı. 


“REKLAMLARDA MÜTHİŞ BİR 
ÇOCUK SÖMÜRÜSÜ VAR” 

Daha sonra söz alan ve “Reklamlarda Çocuk İstismarı” konulu bir konuşma yapan reklamcı Pınar Canbaz ise, reklamlarda yaşanan çocuk istismarı örnekleriyle donattığı sunumunda, reklam filmlerinde çocuk istismarına yönelik genelde duygusal ve ekonomik istismarın daha sık görüldüğünü ifade etti. 
Canbaz, “Birçok ürün için, bir çeşit duygu sömürüsü aracı olarak çocuklar kullanılıyor. Bu daha çok yetişkinlere ulaşmak için bir köprü olarak ve “çocuk görsün, canı istesin, anne-babası da almak durumunda kalsın” düşüncesiyle yapılıyor” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın çocukların ruh sağlığını da etkilediğini ifade eden Canbaz, “Özellikle bebeklere yönelik bebek bezi gibi ürünlerde cinsel istismar 


İstanbul Siber Suçlarla Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ. 


da görülüyor. Çünkü bebekler bu reklamlarda çıplak olarak betimleniyor” diye konuştu. 


PEDOFİLLERİ 
“KURT ADAM”A BENZETTİ 

Çocuk istismarının psikolojik boyutlarını anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Funda Kıvrıkoğlu Yalçınkaya ise, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalından yola çıkarak pedofilleri “kurt adam”a benzettiği konuşmasında “Cinsel suçlar, yetişkinlere yönelik gerçekleştirildiğinde “cinsel saldırı”, çocuklara yönelik olduğunda ise “cinsel istismar? olarak adlandırılıyor. Yapılan araştırmalara göre cinsel suç mağdurlarının yüzde 30'si çocuk. Bu vakalarda zanlı yüzde 
90 oranında akraba gibi yakın çevreden çıkar. 
Bizler, bu suçların faillerinin psikolojik rahatsızlık yaşayan insanlar olduğunu düşünsek de, zanlıların ancak yüzde 10'unda bu tanı vardır” ifadelerini kullandı. Saldırıların yüzde 60'ının failin ya da mağdurun evinde gerçekleştiğini ifade eden Yalçınkaya, “Bir de, zanlının bir anlık bir tahrikle bu suçu işlediği düşünülür. 
Ancak cinsel istismar vakalarının yüzde 60-70 civarı, daha önceden tasarlanmış saldırılardır. 
Bu travmaların önüne geçmek ise ancak aile 


içi iletişim ve sevgi bağının güçlendirilmesiyle mümkündür” dedi. 

Panelde çocuk istismarının sanal dünyadaki durumuna değinen ve “Çocuk ve Suç” konulu bir sunum yapan İstanbul Siber Suçlarla Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ ise, “Çocukların cinsel istismarıyla ilgili vakalar genelde korkuya dayalı bir sessizlik nedeniyle maalesef gizli kalıyor. Oysa ortaya çıkan, soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçen vakalar bizi bile dehşete düşürüyor” dedi. Konuşmasına sayılsal verilerle devam eden Karadağ, “İnternette çocuk istismarına uğrayan mağdurlarının yüzde 53'ünün yaşı 10'dan küçük. Geçtiğimiz dönemde 57 bin 335 adet internet sitesinin, bu suçtan ötürü kapatılmasını sağladık. Bu sitelerin barındırıldığı server'lar ise çoğunlukla yurt dışında. Çocuk istismarında son yıllara kadar en üst sıradaki ülke ABD idi. Ancak Avrupa ülkeleri bu konuda zirveye çıktı. Toplam çocuk istismarı vakalarının yüzde 60'ı Avrupa ülkelerinde görülüyor. Tek bir çözümümüz var, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onlarla iletişim kuracak ve ilgileneceğiz. Yoksa onlarla böyle insan müsveddeleri ilgilenir” şeklinde 
konuştu. 13 
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5 KITADA 100 ÜLKEY 
İHRACAT YAPIYOR 


Aktas Group'un Türkiye'de üretimini gerçekleştirdiği Rexoil ve Apex markalı yeni nesil motor yağı ürünleri dünyanın 5 kıtasında 100 ülkeye ihraç ediliyor. BP, Shell ve Petrol Ofisi gibi devlerle yarışan Rexoil, ihracatta 4'üncü, pazar payı artışında ise 1'nci oldu. 


ustafa Aktaş, genç 

ve başarılı bir 

sanayici. Shell, 

Petrol Ofisi, BP, 
Exxon Mobil, Lukoil ve Total gibi global devlerin de yer aldığı petrokimya sektöründe faaliyet sürdürüyor. Mustafa Aktaş'ın kurduğu Aktaş Group'un üretimini gerçekleştirdiği Rexoil ve Apex markalı motor yağlarının Türkiye'den dünyanın 100 ülkesine ihracatı yapılıyor. Aktaş Group'un bünyesinde yer alan Reksoil Petrokimya Sanayi ve Ticaret AŞ, geçtiğimiz yıl petrokimya ve madeni yağ sektöründe tüm ihracatçı firmalar arasında pazar payı artışında birinci sırada yer aldı. Mustafa Aktaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aktaş Group'un global bir marka haline getirdiği Rexoil, aralarında Shell, BP gibi global firmaların da bulunduğu en büyük ihracatçılar sıralamasında ise 4'ncü oldu. Mustafa Aktaş ile sıfırdan başlayıp zirveye çıkardığı, Türkiye'nin yerli motor yağı markası Rexoil'in başarısını ve Aktaş Group'un faaliyetlerini konuştuk. 


BI Sayın Aktaş, Aktaş Group'un 


kuruluş öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? 
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© İkmiz 
IHRACATIN YILDIZLARI 
ÖDÜL TÖRENİ 


Reksoil Petrokimya AŞ, 2017 yılında madeni yağ ihracatında Türkiye dördüncülüğünü, pazar payı artışında ise Türkiye birinciliğini elde etmesi sebebiyle Istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından “İhracat'ın Yıldızları Ödülü'ne” layık görüldü. Ödül şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş'a takdim edildi. 


Aktaş Group'un temelleri 1990'lı yılların başında atıldı. Petrokimya ürünlerinin uluslararası ticareti amacı ile kurulan Aktaş Grup bünyesindeki Aktaş Kimya Dış Ticaret Limited Şirketi'nin yanı sıra zamanla kendi sektöründe ürün tedarikinin yanında üretici olarak da yer almak hedefiyle bünyesinde yeni şirketler ve markalar oluşturduk. Bu amaçla Reksoil Petrokimya AŞ'yi kurup faaliyete geçirdik. 
Bu şirket bünyesinde Rexoil ve 
Apex markalarıyla motor yağı üretimine başladık. Üretimimizi Aktaş Group'un Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 13 bin 500 metrekarelik tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. İki fabrikamız faaliyetlerini sürdürüyor. Tesislerimiz tek vardiyada 65 bin ton motor yağı üretim 
kapasitesine sahip. Üretimde 100 
kişi çalışıyor. Bayilerimizi de hesaba katarsak binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlamış olduk. 
Grubun amiral markası olan Rexoil, Diamond Pro FE 5W/30 yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağı üretiyor. 


Bİ Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? 
Üretimle mi işe başladınız? 
Hayır, Aktaş Group öncelikle 


AKTAŞ GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA AKTAŞ: 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üretim değil alım satım yani pazarlama faaliyetiyle sektöre girdi. 
Ben kimyacı değilim ancak sektörün içinde ticaret yaparak büyüdük. 
Lukoil'in bazyağı kısmının Türkiye temsilciliğini aldık. Türkiye pazarında bu ürünün satışını gerçekleştirirken bir boşluk olduğunu gördüm. 
Türkiye'nin motor yağında yerli üreticiye, sanayiciye ihtiyaç olduğunu tespit ettim. Bu öngörüyle 
2004 yılında Reksoil Petrokimya 
AŞ'yi kurduk ve Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde Rexoil markalı motor yağımızı üretmeye başladık. Daha sonra Apex markasıyla da üretim gerçekleştirdik. Şu anda iki ana marka altında farklı gramaj ve ambalajlarda yeni nesil motor yağının üretimini yapıyoruz. 


B Ürettiğiniz ürünlerin satışını daha çok iç pazarda mı yoksa ihracat olarak mı gerçekleştiriyorsunuz? 

Ürünlerimizin şu anda yüzde 
50'si iç pazara yönelik, yüzde 50'si 
de dış pazara. Dünyada 5 kıtada 100 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurtiçinde 81 ile hizmet verecek bayi ağımız mevcuttur. İhracat yaptığımız ülkelere de ürünlerimizi oradaki bayilerimiz kanalıyla pazarlıyoruz. 


B İhracatta hedefiniz nedir? 
İç pazar payımızı yüzde 50'den 
25'e çekip, ihracattaki payımızı ise 


Mustafa Aktaş ile sıfırdan başlayıp zirveye çıkardığı, Türkiye'nin 

yerli motor yağı markası Rexoil'in başarısını ve Aktaş Group'un faaliyetlerini konuştuk. 
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yüzde 50'den 75'e çıkarmayı kendimize hedef seçtik. İhracat yaptığımız 100 ülke sayısını da 150 ülkeye çıkarmak temel hedefimiz. Özellikle Hindistan ve Çin'e ağırlık vermeye başladık. Çünkü bu iki ülke, neredeyse dünya nüfusunun yarısını teşkil ediyor. Hindistan ve Çin'e yaptığımız mevcut ihracatı daha da artırmak istiyoruz. İhracattaki yüzde 25'lik artış hedefimizi de bu iki ülkeyle gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu hedefimiz gerçekleşirse üretimimizi 
24 saat esasına göre planlayacağız. 


B Siz baz yağı ithal ederek bunu İstanbul'da motor yağı üretimine dönüştürüyorsunuz. Aktaş 
Group aynı zamanda ithalatçı bir firma. Bu konuda karşılaştığınız sorunlar oluyor mu? 

Petrokimya ürünlerinde odünyanın en yüksek vergi uygulayan ülkelerinin başındayız. Bu durum iç pazara yönelik satışlarımızı da olumsuz anlamda etkiliyor. Ancak biz buna rağmen global diğer markaların aynı içerikteki ürünlerini neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. İç pazarda da önemli bir daralma var. 
Bu bizim için sorun oluşturuyor. Bu sebeple satışta dış pazar payımızı daha yukarılara çekmek arzusundayız. Biz firma olarak yurtdışından ürünlerimizde kullandığımız hammaddeyi ithal ediyoruz. Bunun için bankalardan teminat mektubu istiyoruz. Ancak aldığımız teminat mektuplarında limitler çok yüksek tutuluyor. Örneğin 1 TL'lik iş yapmak için bankalara 4 TL'lik teminat göstermeniz gerekiyor. Varımızı yoğumuzu ipotek altına alıyorlar. 
Bu nedenle bizim gibi yerli üreticiler sıkıntı çekiyor. Global markalarla rekabet gücümüz azalıyor. 
Şu anda bizim sektörde yerli üretici 10'u geçmez. Devletten arzumuz; 


bankaların verdiği teminat mektubu karşılığı olan limit oranlarının düşürülmesidir. Yüksek limitli teminat mektuplarının ithalat sırasında devlete bir faydası yok. Ama bu ihracatçıya bir darbedir. Gümrükler- den malımızı çekmek için teminat mektubu isteniyor. Ayrıca ithalat sırasında tekrar teminat mektubu veriyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. İnşallah seçimlerden sonra büyüklerimiz bu sorunumuzu çözerler. 


BI Kur ve faizlerin yükseldiği bir piyasada yatırımcı ve sanayici olmak gerçekten zor. Bu konuda neler diyorsunuz? Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Daha önce biz firma olarak ürün alım satım işini yapıyorduk ve bu işten daha çok para kazanıyorduk. 
Ancak ben ülkemin istihdamına katkı sağlamak amacıyla üretim işine başladım. Birinci hedefim; para kazanmak değil, ne kadar çok insana iş ve aş kapısı açabilirsem ben de o kadar mutlu oluyorum. Ayrıca ülkeme döviz girdisi sağlayarak katkıda bulunuyoruz. Ancak Türkiye ekonomisi şu anda gelecek için biz sanayicilere umut vermiyor. Bizim tüm girdilerimiz dolara ve euroya bağlı. Kurlardaki dengesiz yükseliş sanayicileri zor durumda bıraktı. 
Şimdi diyebilirler ki, ihracat yapıyorsunuz, sizin için kurların yüksek olması iyidir. Öyle değil. Çünkü biz ürünlerimizde kullandığımız hammaddeleri yurtdışından yine dövizle alıyoruz. İç piyasaya sattığımız ürünlerde zarar ediyoruz. İnşallah seçimlerden sonra ekonomi düzelir diye düşünüyoruz. Yoksa bu şartlarda sanayici için yatırım yapmak cazip değil. Mevcudu korumak peşindeyiz. Benim tanıdığım yüzlerce 
sanayici de bu şekilde düşünüyor. 13 
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A İSSANGYONG 


TURKIYE Yİ 


ÜRETİM ÜSSÜ 


YAPACAK ; 


Otomotiv sektöründe SsangYong ve DFSK markalarının Türkiye distribütörlügünü yürüten Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu: “Türkiye, 2025 yılında SsangYong'un üretim merkezi haline gelecek." 


aaliyetlerine 1966'da traktör ve yedek parça satışıyla 

Erzurum'da başlayan Şahsuvaroğlu Grup, 2007'de 
Güney Koreli SsangYong'un, 2017'de ise Çin'in otomotiv devlerinden Sokon Grubun iştiraki DESK markasının Türkiye distribütörlüğünü alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ssang-Yong ve DESK olarak ilk 2018'in ilk çeyreğinde büyüme kaydeden Şahsuvaroğlu Grup, SsangYong olarak 20 
tane bayi ve 36 tane de satış sonrası noktasıyla Türkiye genelinde hizmet veriyor. Şahsuvaroğlu'nun ticari DESK marka araçları geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 12'lik büyüme oranını yakalamış durumda. 


“TÜRKİYE ARAÇLARDA 
ARTIK SÖZ SAHİBİ OLACAK” Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür 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Türkiye Kore otomotiv devi 
5ssangYong için güvenilir ve cazip bir ülke.ii 


Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, bu yıl itibariyle Ssang Yong'un Pazarlama Konseyi Ürün Geliştirme Daimi Üyesi olduklarını söyledi. Bundan sonra Türkiye'ye gelecek veya dünyada üretilecek her üründe Türk distribütörün de söz hakkı olacağını ve ürün gelişiminde doğrudan SsangYong üretim mühendislerine temkinlerde bulunabile- 


ceklerini belirten Yunus Şahsuvaroğlu, “SsangYong, Türkiye'de araç üretmeyi ciddi ciddi düşünüyor” dedi. 

Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, otomotiv ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarını, genç bir yönetici olarak başarısının sırlarını, SsangYong ve DESK olarak kaydettikleri büyümeyi EKOVİTRİN'e anlattı. 


B Şahsuvaroğlu Grup olarak 2018 
yılının ilk çeyreğine bakarsak distribütörlüğünü yaptığınız SsangYong ve DESK markaları ile otomotiv sektöründe gösterdiğiniz performansı özetler misiniz? 

2007 yılından bu yana Güney Koreli 
Ssang Yong'un, 2017 yılından bu yana da Çin'in en büyük otomotiv devlerinden Sokon Grubun iştiraki olan DESK markasının Türkiye distribütörlüğünü 


“2007 yılından bu yana Güney Koreli SsangYong'un, 2017 yılından bu yana da Çin'in en büyük otomotiv devlerinden Sokon Grubun iştiraki olan DFSK markasının Türkiye distribütörlüğünü yürütüyoruz.” 


YUNUS ŞAHSUVAROĞLU 


yürütüyoruz. SsangYong ve DESK olarak ilk 4 ay içerisinde büyüme kaydettik. Ticari DESK marka araçlarımız geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 1Xlik büyüme sağladı. Türkiye'de hafif ticari araçlarda aynı dönemde yüzde 10.96 oranında azalma olması karşısında büyüme kaydetmemiz bizi motive etti. Bize doğru bir strateji sergilediğimizi ve doğru hamleler içerisinde olduğumuzu göstermiş oldu. 
SsangYong olarak 20 tane bayi ve 36 
tane de satış sonrası noktasıyla Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Geçirdiğimiz bu zorlu döneme rağmen ilk 4 aydaki süreçte kan kaybetmeden mevcut pozisyonumuzu koruyarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. 


B SsangYong'un dünyadaki faaliyetlerinde Türkiye ve Şahsuvaroğlu Grup önemli bir yer teşkil ediyor. 


SsangYong, ileriye dönük hedeflerinde Türkiye'yi nasıl konumlandırıyor? 

Ssang Yong, Türkiye'de sürekli gelişen, ürün imajı ve algısı anlamında müşteriler tarafından her gün yeni ürünleriyle tanınan ve herkesçe kabul görmüş bir marka. SsangYong olarak kısa vadede büyük işler yapabilecegimize inanıyoruz. Bu yıl itibariyle SsangYong'un Pazarlama Konseyi 
Ürün Geliştirme Daimi Üyesi olduk. 
Yani bundan sonra Türkiye'ye gelecek veya dünyada üretilecek her üründe Türk distribütörün de söz hakkı olacak ve ürün gelişiminde doğrudan Ssang-Yong üretim mühendislerine temkinlerde bulunabileceğiz. Bununla ilgili olarak Güney Kore'de üç tane toplantı gerçekleştirdik. Toplantıların ilk meyvelerini eylül ayından sonra gelen ürünlerde göreceğiz. Artık Türkiye'ye 


taleplerimize uygun üretilen ürünler gelecek. Ayrıca ürün çeşitliliğimiz de artacak. 


SSANGYONG TÜRKİYE'DE 
ÜRETİMİ HEDEFLİYOR 
B SsangYong'un global yatırımlarında artık Türkiye merkez olacak diyebilir miyiz? SsangYong, Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyor mu? 

SsangYong, Türkiye'de araç üretmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Ssang-Yong CEO'su Kore'deki fabrikalarının üretim kapasitesini doldurduğunda Türkiye'nin ilk yatırım merkezleri olacağı yönünde Kore basın mensuplarına demeç vermişti. SsangYong açısından Türkiye gibi Avrupa'ya bu kadar yakın olan bir ülkeye yatırım yapmamak zaten bir soru işareti. Çünkü Türkiye'de işçilik, arsa ve yan maliyetler 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Avrupa'ya göre çok daha uygun. Kalite de Avrupa normlarında veya daha üstünde. Hem Avrupa'ya hem de Ortadoğu'ya komşu olmamız itibariyle Türkiye'de üretim yapmaları onlar açısından daha cazip. Üretim konusunu Kore ile görüşmedik henüz ama benim öngörüm 2025 yılından önce kendi üretim hatlarının dolmayacağından ötürü 2025'den sonra böyle bir yatırım düşünebilirler. Yani 7 yıllık bir süreç daha var. 


“SSANGYONG'UN EN TEMEL 
NOKTASI; CAN GÜVENLİĞİ” 
Bİ Yeni model araçlarınızda ne gibi özellikler ön plana çıkıyor. Tasarım, performans ve güvenlik anlamında yeni modellere eklenen özellikler var 

mı? 

Ssang Yong'un sahibi olan Mahindra 
& Mahindra, dünyanın en büyük traktör üreticisi ve dünyada 14.2 milyar dolar ile nakit parası olan en büyük otomotiv firması. Ssang Yong'un yüzde 70'ini alan Mahindra bizim beklentilerimizin çok ötesinde yatırım yaparak hızlı ve dinamik bir gelişim sergiledi. 
Tivoli modelinde tasarım olarak bu gelişimi görmeye başladık. Hindistan ve Kore, teknolojik olarak çok ileri- de olan iki ülke. Araçlarda internete bağlanılabiliyor, ekrandan bütün araba yönetilebiliyor. Araçlarda teknolojinin boyutları çok ön plana çıkmaya başladı son zamanlarda. Bu yılın haziran ayında acil arama sistemi getiriyorlar. Bir tuşa bastığınızda aracınız konumunuzu polise bildirerek sizin acil durumda olduğunuzu haber verecek ve destek almanızı sağlayacak. SsangYong'un hiç değişmeyen en önemli noktası ise “can güvenliği”. Türkiye'de bugüne kadar 16 bin tane satışımız var. Bir tane ölümlü kazamız mevcut değil. 
Müşterilerimizin sadakatini sağlayan en önemli etkenlerden birisi de bu. Can güvenliği Ssangyong'ta çok gelişmiş ve çok önem arz ediyor. 


Bİ DFSK ile ilgili de sizden bilgi alabilir miyiz? 

DESK, Çin'in en büyük mini ticari araç üreticisi. Çin'de bir çok global firma ile işbirliği var. Çin'de Avrupa 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standartlarına uygun araç üretip dünyaya gönderen tek firma DESK. Hafif ticari araç konusunda ihtisas yapmış bir firma. Yüzde 12 oranında bir büyüme kaydettik. Şu anda tek kabin, çift 
kabin, pikap ve panel olmak üzere 5 
modelimiz var. İnsanlar modellerden çok memnun, bunların yanı sırada yeni gelecek modellerimiz var. D segment SUV gelecek, sınıfının en uygun fiyatlı aracı olacak. 


“İNŞAATTA DA CİDDİ 
YATIRIMLARIMIZ VAR” 
B Otomotiv dışında inşaat sektöründe de yatırımlarınız var. İnşaat sektöründe ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? 

Grubun otomotiv kanadının dışında inşaatta da ciddi yatırımlar yaptık. 
Tuzla'daki projemize 2016 yılında başladık. Haziran ayında kabayı tamamen bitirerek satış ofisimizi burada kurmayı planlıyoruz. Bir milyon konut stoku var ülkede ama Tuzla bambaşka bir yer. Tuzla, kısa zamanda çok hızlı bir gelişim gösterdi. Bankalar ve şirketler genel merkezlerini Tuzla'ya 


“SsangYong, 
Türkiye'de sürekli gelişen, ürün imajı ve algısı anlamında müşteriler tarafından 

her gün yeni ürünleriyle tanınan ve herkesçe kabul görmüş bir marka." 


Yerli otomobil bizim rakibimiz değil, kardeşimiz. 
Yerli otomobile destek veriyoruz. Yerli üretimin i başarılı olmasını istiyoruz. 


kaydırdı, marinası var, havalimanı 10 
dakika uzaklıkta, ulaşım da çok rahat. 
Şahsuvaroğlu Grup olarak bugüne kadar Türkiye'de 13 tane plaza işletiyoruz. Bunların hepsinin inşaatını kendimiz yaptık. Ayrıca Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da da çeşitli ülkelerde yine projeler yaptık ama konut olarak en büyük projemiz Tuzla'daki projemiz. 
Konut projesi olarak Anadolu yakası ve Avrupa yakasında görüştüğümüz yerler var, projelerimiz devam edecek. 


“TUZLA'DA İNSANLARA 
LÜKSÜ YAŞATMAK 
İSTİYORUZ” 

B Tuzla Ambiyans Projenizin özellikleri nelerdir? Kaç konut var ve projede hangi özellikler ön plana 

çıkıyor? 

Yaklaşık 250 daire mevcut. Projemizde ambiyans havası var. Tüm malzemeler belli bir kaliteye sahip ve özenle seçildi. Hiçbir altyapısal maliyetten kaçınmadık. Bunun sebebi, Tuzla'da lüksü yaşatmak istiyoruz insanlara. Konut yapıp satacakmış gibi değil kendimiz ikametgah edecekmişiz gibi daire yapıp veriyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da Anadolu'yu yaşatacağız. 
Örneğin, Fikirtepe'de 141 dairelerin net metrekaresi 36 ile 40 arasında de-Sişiyor. Tuzla'da ise 141'de 60 metrekarelik daireler sunuyoruz. İnsanlara ferah ve yaşanılabilir alanlar sunuyoruz. Konutları 2019 yılı içerisinde kesin teslim edeceğiz. 


Distribütörlüğünü yaptığımız DFSK ise Çin'in en büyük mini ticari araç üreticisi. Şu anda tek 


“YERLİ OTOMOBİL , ; N , larımızı aynı yoğunlukta sürdürerek BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL, kabin, çift kabin, pikap mevcut ivmeyi daha da artırıp, grubu KARDEŞİMİZ” her zaman yukarı taşımayı hedefliyo- 


B Otomotiv sektöründe “yerli otomobil? konusunu değerlendirir misiniz? Yerli otomobilin sektöre ne gibi etkileri olacak? 

Yerli otomobil bizim rakibimiz değil kardeşimiz. Yerli otomobile destek veriyoruz. Yerli üretimin başarılı olmasını her şeyden çok istiyoruz. Çünkü bu bizim ülkemizin markası olacak, bu bize rekabet hissi değil onur verir. Benzinli ve dizel motorlu araç üretmenin bir mantığı yok. Rekabet zaten çok üst seviyede ve Türkiye'de ÖTV vergilendirme sistemi var. Hibrit ya da menzili uzatılmış elektrikli araç üretilecek, bu da şu anda bakir bir pazar. İyi bir bayi teşkilatı global anlamda kurulursa ben ciddi ses getireceğine inanıyorum. Ayrıca uluslararası mecrada satılabilirse, o zaman büyük bir başarı elde edilir. 


ve panel olmak üzere 5 


modelimiz var. 


Bİ Yunus bey kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir? 

Kısa vadede önümüzdeki yıl iki markada da yeni ürünlerin katacağı hava ile beraber büyümeyi ve bayi teşkilatımızı da belli başlı noktalarda artırmayı planlıyoruz. Zaten yeterli bir bayi teşkilatımız var ama yeni gelecek ürünlerimizi birkaç ufak ilçede yol güzergahı üzerinde noktada gelen talepleri değerlendirip teşkilatı artırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede hem otomotiv hem de inşaat alanında yatırım- 


Tuz. 


“GÜNÜ YAŞAMIYORUZ, 
ÇOK DETAYLI PLANLAR 
YAPIYORUZ” 

Bİ Genç bir yönetici olarak başarılarınızın sırlarını anlatır mısınız? 

İyi bir hocam var. Babam Nihat Şahsuvaroğlu. Doğru yönlendirildiğiniz takdirde doğru yöneten birisi varsa sizi bir şekilde başarıya götürüyor. Biz günü yaşamıyoruz, çok detaylı planlar yaparak süreçleri yönetiyoruz. Günlük aksiyondan kaçınan ama esnekliğini kaybetmeyen bir şirketiz. Çok esnek, hızlı reaksiyon gösterebilen, uzun vadeli düşünüp uzun vadeli strateji kuran, her işi iyi tartan bir yönetim kadromuz var. Son 18 yıldır sürekli bir 
büyüme gösteriyoruz. 13 
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TUNCAY 
ÖZİLHAN 


TÜSİAD Yüksek 
İstişare Konseyi Başkanı 


- TÜRKİYE'NİN 
GÜNDEMİ SEÇİMLER 


Nasıl bir cumhurbaşkanı, nasıl bir parlamento istiyoruz? Dünyada ekonomik, siyasi, sosyal ve teknolojik alanların hepsinde eş anlı olarak çok derin ve sancılı dönüşümler yaşanıyorken, bu değişimi nasıl okumak ve ülkemizi 

geleceğe nasıl hazırlamak gerekiyor? 


ürkiye'nin gündeminde seçimler 

var. Son 16 yılda, halk oylamaları dahil, hepsinin de kritik önemde olduğunu düşündüğümüz 12 
seçim dönemi geçirdik. Bu ay bir kez daha sandığa gideceğiz. Hemen peşinden yerel seçimler konuşulmaya başlayacak. 

Siyasi partilerimiz ve cumhurbaşkanı adaylarımız manifestolarını ve seçim bildirgelerini açıklamaya başladılar. Bundan sonra sıra seçmende. 

Peki, nasıl bir cumhurbaşkanı, nasıl bir parlamento istiyoruz? Dünyada ekonomik, siyasi, sosyal ve teknolojik alanların hepsinde eş anlı olarak çok derin ve sancılı dönüşümler yaşanıyorken, bu değişimi nasıl okumak ve ülkemizi geleceğe nasıl hazırlamak gerekiyor? 

Bu konuları ele alıp tartışmaya girişme- den önce, en başta uzlaşma, barış ve istikrar istediğimizi bir kere daha vurgulayalım. 
2007'den bu yana ortalama 12 ayda bir yapılan seçimlerden yorgun düştük. Toplumu geren, kamplaştıran, arkadaşı, arkadaşla; akrabayı, akrabayla; komşuyu, komşuyla karşı karşıya getiren bu gergin havadan kurtulmak istiyoruz. Artık ekonomik ve siyasi ortamın olağanlaşmasını istiyoruz. Kamplaşmayı, kavgayı, gürültüyü geride bırakmayı; enerjimizi Türkiye'mizi nasıl daha iyi yaparız, daha mutlu insanların ülkesi yaparız konusuna ayırmayı istiyoruz. Kafa kafaya verip tartışırsak, aşamayacağımız hiçbir sorunumuz olmaz. El ele çalışırsak ülkemizi yeni teknolojik çağın kazananlarından biri haline getiririz. Beraber hareket edersek, küresel güç mücadelesinde Türkiye'mizin çıkarlarını en iyi biçimde savunabiliriz. 

Türkiye küresel eğilimleri ne zaman doğru 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okuyup dünyayla eş zamanlı olarak değişime uyum sağlamışsa, küresel yarışta öne çıktı. 
Böyle dönemlerin her birisinin bir hikâyesi, toplumu heyecanlandıran, halka umut aşılayan bir gelecek vizyonu var. Bugün de yeni bir hikâyeye ihtiyacımız var. Bu yeni hikâye herkesi kucaklamalı, kimseyi dışarıda bırakmamalı. Demokratik ölçüler içinde kalan herkesin ve her kesimin temsil edildiği bir meclis her türlü yeni hikâyenin çıkış noktası ve enerji kaynağı. Ancak herkese temsil edildiği duygusunu güçlü bir şekilde hissettiren bir meclisle ihtiyaç duyduğumuz; kardeşlik, barış, huzur, öngörülebilirlik ve refah içinde yaşama arzumuzu ifade eden bir siyasi vizyonu hayata geçirebiliriz. Böyle bir vizyonun ana başlıklarını siyasi çerçeve, dış politika ve ekonomi oluşturmalı. Seçimler sonrası oluşacak siyasi iradeye yönelik olarak, bu başlıkları ele alalım. 


MB Devletin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi: Kutuplaşmanın olduğu toplumlarda devlet çok iyi çalışmalı. Toplumsal fay hatlarının harekete geçmemesi için devletin kurumsal kapasitesi mutlaka güçlü olmalı. Devletin güçlü olması, güvenilen, saygı duyulan kurum ve kurallara sahip olması demek. Devlet mekanizmasının işleyişi kişilerle kaim değil. Aslolan kuralların herkes için eşit ve bağlayıcı olması, kurumsal kapasitesi gelişkin bir devlet düzeninin etkin işlemesi ve tüm vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin hoşnut etmesi. 


Bİ Güçler dengesinin sağlanması: Türkiye bu seçimle beraber önemli bir yönetim değişikliğine gidecek ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Bu yeni yapı altında, yürütme 


güçlenirken, gücün farklı organlar arasında dağılmasına ve birbirini dengelemesine dikkat etmek gerekecek. Devlet içinde gücün bir yerde temerküz etmesini önlemek açısından, yürütmenin yanısıra, yasama, yargı, bürokrasi, özerk kurumlar, medya ve sivil toplumun da bağımsız yapılar olarak etkin bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesi önemli. Eş derecede önemli bir nokta da, seçim sonuçları ne olursa olsun, yürütme ve parlamento arasındaki erk paylaşımının yeni sistem altında iyi tanımlanması, gerekiyorsa yeni yasal düzenlemeler yapılması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gereği. 


BI Bürokrasinin, etkin, hızlı ve iyi işleyecek biçimde yapılandırılması ve atamaların sadece liyakata göre yapılması: Devlet mekanizmasının etkin çalışması, işinin ehli, yetki ve sorumlulukları iyi tanımlanmış bir bürokrasiden geçer. Bağımsız kurumlar güçlü olmalı ve ellerindeki yetkiyi tam anlamıyla kullanabilmeliler. Bürokrasinin iyi çalışmasının bir koşulu da atamaların liyakata göre yapılması. Kadrolaşma ülkemizde geçmişten gelen ciddi bir sorun. Tek parti dönemlerinde de, koalisyon dönemlerinde de atamalarda en ehil olanın, en layık olanın değil de, en partizan olanın gözetilmiş olması, devletin kurumsal kapasitesini zedeledi. Kadrolaşmanın devletimiz için nasıl korkunç bir tehdit oldu-Şunu iki sene önce hepimiz çok iyi anladık. 
Kadrolaşma bir başka grubun kadrolaşmasıyla dengelenemez. Devletin kadrolaşmaya yenik düşmesini önlemenin tek yolu, liyakata göre atama. 


BM Hukuk devletinin ve adaletin yeniden tesisi: Sadece kâğıt üzerinde değil, hayatın 


içinde de tüm vatandaşların hak ve özgürlükleri tam olarak devlet güvencesinde olmalı. 
Ne Türkiye içinde, ne de dışında hukuk devleti normları konusunda akıllarda hiçbir soru işareti oluşmamalı. Her dönem yeni mağdurlar ve yeni mağrurlar yaratmak yerine, kimsenin mağdur ya da mağrur olmadığı bir toplum düzeni kurabilmeliyiz. 


B Çoğulcu demokrasi ideali: Çoğunlukçuluktan çoğulculuğa geçiş, bir demokrasinin gücünü ve gelişkinliğini gösterir. 
Azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarını kullanmasını açık ya da örtük yollardan fiilen engellemek demokrasileri güdük kılar. Azınlığın varlığını koruma ve güçlenip çoğunluk olmak için faaliyet yapma hakkını serbestçe kullanabilmesi, vermemiz gereken en önemli sınavlardan biri. Küçük bir oy farkının iktidarı ve muhalefeti belirleyebileceği durumlarda toplumsal barış açısından çoğulculuğun önemi daha da artıyor. 


M İfade özgürlüğünün tartışma konusu olmayacak biçimde tanınması: Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin asli unsurlarından biri. Her vatandaş, hakaret veya şiddete çağrı içermeyen fikrini özgürce söyleyebilmeli. İfade özgürlüğünün olmadığı bir yerde demokratik standartlardan söz edilemez. Türkiye medya ve internet özgürlüğü alanındaki kısıtlamalarla, cezaevindeki siyasetçi, öğrenci, gazeteci ve akademisyenlerle anılan bir ülke olmamalı. 


Bİ Laikliğin öneminde herkesin uzlaşması: Hem Sünni Müslüman çoğunluğun, hem de bu çoğunluğun dışında kalan kesimlerin inanç temelli sorunlarının çözümü, içi iyi doldurulmuş bir laiklik anlayışı ile mümkün. 
Kimse ne kıyafetinden, ne inancından ne de düşüncesinden dolayı hiçbir sosyal ve siyasi hakkından mahrum bırakılamaz. Devletin tüm inanç ve inançsızlık türlerine aynı mesafede, aynı hakkaniyet ve adalet ölçüsüyle yaklaştığı bir sistemi kurmamız gerekiyor. 


Bi Ekonomide birinci öncelik makroekonomik istikrarın sağlanması: Yüksek enflasyon, uzun vadeli düşünmeyi imkânsızlaştırır, yatırım koşullarını ortadan kaldırırken sabit gelirli vatandaşın da gelirlerini reel olarak azaltır. Merkez Bankası enflasyon ile mücadele için gerekli tüm adımları bağımsız bir şekilde atabilmeli. TL'nin değerinde son dönemde görülen ve tüm vatandaşları büyük bir endişeye sevk eden baş aşağı gidiş karşısında Merkez Bankası tarafından yapılan müdahale, herkesi rahatlattı. Tercihimiz bu tür müdahalelerin zamanında ve gerekli 


ölçekte yapılması; piyasalar açısından Merkez Bankası kredibilitesinin güçlü olması. 
Şimdi sıra bu müdahalenin yapısal reformlar ve mali disiplin ile pekiştirilmesinde. Bütçe açığı zaten bozulma eğiliminde iken, seçim öncesinde açıklanan paketle bütçeye gelen ilave 24 milyar TL'lik ek yük, mali disiplin konusunda şüphelere neden oldu. İç tasarruflar yeterli değilken kamu açığının artma eğiliminde olması, kaynak ihtiyacını artırıyor. 
Diğer yandan, petrol fiyatlarındaki artış, yılda 
50 milyar doları bulan cari açığı körüklüyor. 
Ekonominin cari açık-bütçe açığı kapanına doğru sürüklendiği düşüncesi, TL'nin değeri üzerinde baskı yaratıyor. Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin kredi notunda düşüşlere neden oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi için makroekonomik dengeleri tesis edecek bir programın devreye sokulması gerekiyor. 
Enflasyonu 465 eşiğinin altına çekecek ve paramıza istikrar kazandıracak, bütçe disiplinini sağlayacak ve piyasalara güven verecek bir program, yerel seçimler beklenmeden hemen uygulanmaya başlanmalı. Kamu harcamalarının yaratacağı finansman ihtiyacının makroekonomik dengeler üzerindeki etkisi iyi hesaplanmalı. Büyük kamu projeleri, küresel finans koşulları düşünülerek, doğru zamanda, doğru finansmanla yapılmalı. Bu çerçevede, dün Merkez Bankası müdahalesinin ardından Sayın Başbakan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın mali disiplinin süreceği ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağı doğrultusundaki açıklamaları memnuniyetle karşıladık. 


B Sürdürülebilir büyüme için sektörlerin teknolojik dönüşüme hazır hale getirilmesi: Son dönemde elde edilen yüksek büyüme hızına rağmen, ekonomide yapısal sorunların, artık kritik bir seviyeye erişmekte 
olduğu hepimizin malumu. Türkiye gibi, 80 
milyonluk nüfuslu, dünyanın en büyük 20 
ekonomisinden birisi, tek bir sektöre bağımlı olarak büyüyemez. İnşaat sektörü büyümeyi harekete geçirmekte, altyapı üretmekte ve kentsel dönüşümü sağlamakta hiç şüphesiz çok önemli. Ama sanayi ve tarımın yarattığı katma değeri artırmadan büyümeyi sürdürülebilir kılma olanağımız yok. Her şeyden önce sanayi, tarım ve hizmetlerde teknolojideki gelişmelerden yararlanmak, süreç ve ürün iyileştirmesi ve yenileştirmesi yapmak ve verimlilik artışı yakalamak gerekiyor. 
Hem hızlı büyümeli; hem de çevrenin korunmasını ihmal etmemeliyiz. Peki, kredi-mevduat oranı o 150'ye yaklaşmış olan bankacılık sektörü yeni yatırımların finansmanını nasıl yapacak? Gayrimenkul hariç yabancı sermaye yatırımları küresel krizdeki sevi- 


yeye inmiş durumda. Bu performans nasıl artırılacak? Küresel piyasalarda rüzgârların tersine döndüğü, faiz oranlarının artışa geçtiği, petrol fiyatlarının 80 doları bulduğu bir ortamda yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık cari açık ve 100 milyar dolarlık borç geri ödemesi için dışarıdan finansman nasıl bulunacak? Bu soruların yanıtları yukarıda saydığım siyasi alanlarda yatıyor. Ekonomide birikmiş yapısal sorunlar, hukukun üstünlüğünü, yargıya güveni, bürokrasinin etkin çalışmasını, şeffaflık, hakkaniyet, liyakat gibi ilkelerin güçlü biçimde tesis edilmesini sağlayacak adımlar atılmadan çözülemez. 


BM Büyümenin meyvelerinin adilce paylaşılması: 2007 yılına kadar gelir dağılımı göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlanmış ve yoksullukla mücadelede ciddi mesafe kat edilmişti. Sonrasında ise bir ilerleme sağlanamadı. Son 10 yılda, küresel kriz, yüksek işsizlik, hayat pahalılığı, esnaf için daralan kar marjları, ekonomik refahın toplumun tabanına yayılmasını öncelikli bir konu haline getirdi. Büyüme ve kalkınmanın yanı sıra sosyal adaleti sağlamak ihtiyacı kendini hissettiriyor. Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından girişim özgürlüğüne, siyasetten sivil topluma, toplumsal yaşamın tüm alanlarında, tüm vatandaşlar için fırsat eşitliğinin koşullarını mutlaka sağlamalıyız. Sosyal politika, çeşitli yardım kuruluşlarına bırakılan bir alan değil, güçlü bir kurumsal kapasite ile yürütülen, kuralları titizlikle oluşturulmuş bir devlet politikası olmalı. Gelir dağılımından daha az pay alan kesimlere seçimlerden hemen önce verilen destekler, seçim sonrasında bozulan bütçe açığı nedeniyle geri alınmak durumunda kalınır. Bunun yerine, bireyler ve bölgeler arası gelir dağılımını daha dengeli hale getirecek uzun vadeli bir strateji yürütülmeli. 


B Eğitim seferberliği: Eğitim sisteminde son 15 yılda 15 kez değişiklik yapıldı ama sistem bir türlü düzeltilemedi. Sorunların nedenini ve doğasını anlayabilen ve çözüm üretebilen bir nesil yetiştirmeyi daha başaramadık. Çocuklarımızı dünyadaki yaşıtlarının gerisinde yetiştiriyoruz; büyüttüğümüz gençlerimize iş alanı açamıyoruz. Okula gitmeyen ve bir işte çalışmayan gençlerimizin oranı 4030. Teknoloji çağını yakalayabilmek için eskinin ezberlerini bir kenara koyup, analitik düşünmeyi ve yeni fikirlere açık olmayı ön plana almak gerekiyor. Gençlerimizi, fikirlerini özgürce söyleyebilen, özgüveni yüksek, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, inisiyatif alabilen, farklılıklara saygılı bireyler olarak yetiştiremezsek ülke olarak kendimize koyduğumuz hiçbir hedefi gerçekleştiremeyiz. l3 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EROL 


BİLECİK 


TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 


GÜÇLÜ GELECEK İÇİN 
GÜÇLÜ EKONOMİ 


Güçlü bir gelecek için güçlü bir ekonomiye; güçlü bir ekonomi içinse güçlü bir demokrasiye ihtiyaç var. Bunun için de kaybedecek bir dakikamız bile yok. 


oplumsal ve siyasal olayların, ekonomiyi doğrudan veya dolaylı yoldan etkilediğini hepimiz biliyoruz. Siyasal istikrar ve güven ortamıyla, ekonomik istikrar “at başı” gider. İyi siyaset, güçlü ekonomi; güçlü ekonomi de güçlü ülke demektir. 

Ülkemiz son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durumdan en hızlı ve en çok etkilenen alan, şüphesiz ülkemizin ekonomisi. Bu ortamda, hep birlikte mevcut durumu daha iyi anlamak ve bu gidişata yön verebilmek için her zamankinden daha fazla istişareye ihtiyacımız var. 

Bugün ağırlıklı olarak, “ekonomi”den bahsetmeyi tercih ediyorum. Çünkü ekonomimizin geldiği durum, maalesef gelecekten önce bugünü tartışmamızı, hatta geçmişe bakarak nerede hatalar yaptığımızı ve bunları nasıl düzeltebileceğimizi konuşmamızı gerektiriyor. Tüm bunları konuşmaya mecburuz. Çünkü; “Yanlışı gören ve önlemek için elini uzatmayan, yanlışı yapan kadar sorumludur.” 

Dönem dönem özellikle de seçim öncelerindeki gibi siyasetin ülke gündeminin en üst sırasında olduğu zamanlarda, polemik konusu olur; “TÜSİAD siyasete karışır” denir. TÜSİAD olarak biz, ilkelerimiz 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gereği, hiçbir zaman siyasete karışmayız. 
Biz, her çağdaş ülkenin önde gelen iş dünyası temsil örgütü gibi ekonomiden demokrasiye; teknolojiden eğitime, Türkiye'yi dünyada daha güçlü kılacak tüm alanlarda veri temelli analizler yapar, politika ve uygulama önerilerimizi kamuoyuyla ve devletimizle paylaşırız. Bu, vatanseverliğin ve demokrasinin gereğidir. 


BİZLER İŞ İNSANLARIYIZ 

İşimiz, işletmelerimizi iyi ve verimli şekilde yönetmek. Hedefimiz, her zaman ürünlerimizin, hizmetlerimizin, ekonomik, toplumsal ve ekolojik; her açıdan en iyi nitelikte olmasını hedeflemek. İdealimiz, bu şekilde ülkemizin küresel gücüne ve refahına katkı sağlamak. 

İş insanları olarak, her ne kadar en temelde kendi iş alanımızın sınırları içinde düşünüp hareket ediyorsak da tüm dünyayı etkileyen küresel hareketleri ve dinamikleri, bunların ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerini hesaba katmadan başarılı olamayacağımızı biliyoruz. 

Küresel ekonomi, küresel rekabet demek. Bu rekabette ayakta kalmak için rakiplerinizden bir adım önde olmak zorundasınız. Kesinlikle geride kalamazsınız! 


İşletmelerimizin düzgün çalışması için biz elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. 
Ancak bunun yanı sıra tutarlı, küresel ve ulusal verilere dayalı, rasyonel ekonomi politikaları uygulandığını görmeye ihtiyacımız var. 

Ekonomi yönetimlerinin, bizim de bazen göremeyeceğimiz gelişmeleri takip ederek, bıçak kemiğe dayanmadan gerekli önlemleri alması, iş dünyası açısından kritik önemde. TÜSİAD olarak bu çabalara kurulduğumuz ilk günden beri hep destek olmaya çalıştık. Kısa ve uzun vadeli analizlerimizle, raporlarımızla ülke ekonomisinin sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme rotasına girme yöntemleri hakkında öneriler ürettik. 

Uzun bir süredir, dünyadaki gidişata ve Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerine bakarak, büyüme modelimizi gözden geçirmemiz gerektiğini savunuyoruz. 
Güven veren, yapısal sorunları giderici temel reformları önceliklendiren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. 

Dünyada 2008 krizinin getirdiği koşullarda, sonuna kadar açılan para musluklarının yarattığı bol ve ucuz para döneminin bir gün sona ereceğini biliyorduk. Bu ko- 


nunun altını sürekli çizdik. Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu köklü reformları, bu bolluk döneminde yaparsak, olası bir daralma döneminde karşımıza çıkabilecek zorluklarla daha kolay baş edeceğimizi birçok defa dile getirdik. 

Sorunlarınızı zora girdikten sonra çözmeye kalkarsanız, çok daha büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalabilirsiniz. 

Hepimiz piyasaları, kur, faiz, enflasyon oranlarını yakından takip ediyoruz. Son dönemde hem dışarıdaki gelişmeler, hem de içeride uygulanan genişlemeci politikalar, bu göstergelerde ciddi bozulmalara yol açtı. Ülke olarak yaşadığımız zorluklar, sonu gelmeyen bir seçim takvimi, hain darbe teşebbüsü, bölgemizdeki gelişmelerin yarattığı tehditler, elbette bizi zorluyor. 

Tüm bu etkenlere rağmen, ekonominin temelinde bir süredir zayıflamalar gözleniyordu. Maalesef, yüksek enflasyon ve ağır borç problemi nedeniyle, Türkiye ekonomisindeki dengeler hayli kırılgan hale gelmişti. 

Tasarruf oranlarımız, iç talebe dayalı yüksek büyümemizi finanse etmekte yetersiz kalıyor. Dış borca bu nedenle bağımlıyız. Dış borç, kamu ya da özel sektör ayırt etmeden hepimiz için bir kur riski yaratıyor. Ülkemizin döviz ihtiyacının bir şekilde, tercihen uzun vadeli doğrudan yatırımlarla, bunların yetmediği durumda kısa vadeli, daha likit araçlarla karşılanması gerekiyor. 

Yapısal reformlar ile bunu değiştirebilmeyi, yabancı kaynak bağımlılığımızı azaltmayı biz de istiyoruz ancak bugünkü durumda olmamızın sebebi de refomların sürekli ertelenmesi. Çözümü ertelenen sorunlar, gelecekte daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkar. Artık içinde bulunduğumuz gerçeği kabul etmemiz ve bu gerçeğe uygun politikalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü ekonomide mucizeler yoktur; gerçekler vardır. Ve hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz. 

Hem yurt içinde, hem yurt dışında, bugün Türkiye ekonomisi politikaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ekonomide dengelerin değişebileceğine yönelik en ufak bir sinyal geldiğinde hem dış, hem iç piyasadaki oyuncular anında pozisyon değiştiriyorlar. Böylece faizler ve kurlar her siyasi gelişmede hareketleniyor. Dünyanın tüm ekonomileri için geçerli bir gerçeği anımsatmak isterim: 

Kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmayan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirligini sorgulanır hale getirir. 


Tasarruf oranlarımız, iç talebe dayalı yüksek büyümemizi finanse etmekte yetersiz kalıyor. 
Dış borca bu nedenle bağımlıyız. Dış borç, kamu ya da özel sektör ayırt etmeden hepimiz için bir kur riski yaratıyor. 
Ülkemizin döviz ihtiyacının bir şekilde, tercihen uzun vadeli doğrudan yatırımlarla, bunların yetmediği durumda kısa vadeli, daha likit araçlarla karşılanması gerekiyor. 


Nitekim; kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde; ekonomimiz sert bir düzeltme ile karşı karşıya kalacak. 

Merkez Bankamız tarafından atılan adım, yaşanan süreçte bir nebze olsun rahatlık sağladı. Bundan sonraki süreçte istikrarı önceliklendiren politika ve söylemlerin devam ederek, ekonomi yönetimimizin uyum ve ahenk içerisinde politika yapım sürecini devam ettirdiğini görebilmeyi arzuluyoruz. 

Yakın geçmişte ekonomi yönetimimiz çok önemli başarılara imza attı. Kalıcı başarıya ulaşmak için beklentimiz, önümüzdeki hassas dönemde de ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesi. 

Mayıs 2013'te yurtdışında ucuz para dönemi sona erdi. O tarihten itibaren faizler artmaya, sermaye akımları tersine dönmeye başladı. Ucuz borçlanıp, bol para ile büyüme sağlamak gibi bir seçeneğimiz artık yok. 

Yüksek büyümeyi reform ve verimlilik artışlarıyla sağlayamadığımızda, parasal ve mali genişlemeyle; yani bol ve ucuz 


parayla büyüdüğümüzde, hep aynı sorunlarla karşılaşıyoruz: Yüksek cari açık, yüksek enflasyon. Yüksek büyümeyle ekonomimizin tekerlekleri hızlı dönüyor ama aynı anda yüksek cari açık ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomimiz patinaj yapıyor, ilerleyemiyoruz. 

Hem büyümede, hem kalkınmada reformlar yoluyla kat edebileceğimiz çok mesafe var. Sanayimiz örneğin, ihracat yoluyla dışa en açık, en rekabetçi sektörümüz. Ülkemize giren dövizin de en önemli kaynağı. Hatırlarsanız: “Sanayi 4.0 olmazsa Dolar 4.0 olur” demiştik. Maalesef Dolar 4.5 lirayı bile geride bırakalı çok oldu. Olan, sürpriz değil. İşte içinde bulunduğumuz durumun belki de en yalın özeti bu. 

Sorunlarımız aynı kalmaya devam ettiği sürece, birçok defa paylaştığımız çözüm önerilerimizi aşağıdaki gibi, tekrarlamaya devam edeceğiz. 

Mİ Rekabet gücümüzü artırmak için “inovasyon yapmak, teknoloji üretmek zorundayız. Bunun için “teşvik yetmez; eğitim gerek”. 

M İşe “öğretmenlerimizin yetkinliklerini ve koşullarını güçlendirerek, çocuklarımızı genç yaşta Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik'e ve yaratıcılıklarının gelişmesi için Sanat'a, yani STEM*A'ya yönlendirerek başlamalıyız. 

BM “Finansal okur-yazarlık erken yaşlarda başlamalı” 

BM Bugün tasarruf sorunumuz varsa, tasarruf açığımız bizi dış borca götürüyorsa, yüksek katma değerli üretim yapamıyorsak, sanayide dijital dönüşümle beraber eğitim reformunun eksikliğindendir. Reformlara hız vermeliyiz. 

Bİ Yetişmiş, potansiyeli en yüksek insan kaynağımızı beyin göçü ile kaybetmemek için onlara yaşamak isteyecekleri bir gelecek sağlamalıyız. 

Art arda pek çok paket açıklanıyor. Kurdaki artışların enflasyona etkisini azaltmak için akaryakıt ÖTVW'sinde indirim; konut satışlarını artırmak için KDV'de indirim yapıyoruz. Vergisini ödemeyenleri affedip, borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. 

Neredeyse her yıl yeni bir vergi affı var. 
Bu kadar yüksek büyümeye rağmen vergilerimizi hala normal yollarla toplayamıyoruz. Dolaylı vergilere başvuruyoruz. Oysa asıl ihtiyacımız, güçlü bir vergi reformu. 

Genç bir girişimciyi düşünün, iyi bir fikri var, bunu nasıl gerçekleştirecek? Sermaye lazım. Bizim bildiğimiz neredeyse tek fonlama yöntemi, banka kredisi. “Risk 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sermayesi, kitlesel fonlama, melek yatırımcılar” gibi kavramlara hala çok yabancıyız. 

Bankacılık sistemine sürekli yükleniyoruz. Faizler düşük olsun, fonlama TL olsun istiyoruz ama TL cinsinden kredilerin mevduata oranı (0150'ye varmış, sermaye maliyeti giderek artmış durumda. Bankalarımızın sermaye yapısı güçlü. Sağlıklı bir sektörümüz var ama büyümeyi sürekli ucuz banka kredisiyle fonlamamız, sermaye piyasalarımızı geliştirmeden yola devam etmemiz mümkün değil. 

Türkiye'nin ihtiyacı, dünyadaki ekonomik dönüşüme uygun yeni ekonomi politikalarıdır. Seçime katılacak tüm Cumhurbaşkanı adaylarından ve siyasi partilerden, bizi 21. yüzyılın ikinci çeyreğine taşıyacak ekonomi programları ve bu programlara temel teşkil eden analizlerini daha fazla duymak istiyoruz. 

Dünya ekonomisine nasıl baktıklarını, küresel ölçekte yaşanan büyük güç ve gelir kaymasının ve yeni küresel iş bölümünün ışığında Türkiye'nin nasıl bir ekonomik yapı ve tercihler paketiyle rekabetçi, refah seviyesi yüksek, önde gelen bir ekonomi haline gelmesini planladıklarını kamuoyuyla paylaşmalarını rica ediyoruz. 

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. 
Önce cetvelin düzgün olması gerekir. Makul, gerçekçi, kaynakları verimli kullanacak bir program hazırlanırsa, başarısı için en çok biz elimizden geleni yaparız. Emin olun, bunu gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara, bilgiye, beceriye ve hepsinden önemlisi azim ve iradeye sahibiz. 

Yaşamımız, yaşadıklarımızla değil; beklentilerimizle şekillenir. Bizim demokratikleşmeden beklentimiz, her alanda şeffaflığın ve katılımcılığın artması ve hukuk devleti prensiplerine uyulması. 


“HUKUK HER ŞEYİN 
ÜZERİNDE OLMALI” 

Hukuk devleti, önce devletin hukukla bağlı olması ve devletin işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı tarafından denetlenmesi demek. Bu, vatandaşın hakkını-hukukunu-egemenliğini korumak için gerekli. Kuvvetler ayrılığı, bir entelektüel tartışma konusu değildir. Hepimizin yaşamak istediği, çağdaş bir devletin olmazsa olmazı. 

Yakın coğrafyamızda, sınır komşularımızdan önce Irak'ta, daha yakın zamanda ise Suriye'de yaşananlardan çıkarmamız gereken önemli dersler var. Bunların biri, mezhep kavgasının korkunç insani felaketlerle sonuçlanması. Diğeri ise adalete 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Seçimlere sayılı günler kaldı. Ancak halen 
Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sisteminin tüm ayrıntıları hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin nasıl çalışacağını; ancak 

uygulamada göreceğiz. 
Zira, yeni sistemin 

denge ve denetleme mekanizmalarının nasıl işleyeceği henüz netleşmiş değil. 


olan güvenin, bir toplumun huzurla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasının anahtarı olduğu. 

İşte tam da bu nedenle, çağdaş dünyanın çağdaş bir ülkesi olmak için, Atatürk'ün dediği gibi, “Adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmaya mecburuz”. 

Seçimlere sayılı günler kaldı. Ancak halen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tüm ayrıntıları hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl çalışacağını; ancak uygulamada görecegiz. Zira, yeni sistemin denge ve denetleme mekanizmalarının nasıl işleyeceği henüz netleşmiş değil. 

Uyum yasalarının gecikmemesini ve çağdaş demokratik ilkelere uygun olarak, yeni yasal düzenlemeler dahil, gerekli her adımın atılmasını ülkemizin bekası için çok önemli görüyoruz. 

Bu seçimlerde, ittifaklar yoluyla hemen her görüşün Meclis'e girebilme imkânı bulacak olmasından memnunuz. Seçim barajının ülke siyasetinin tüm renklerinin Yüce Meclis'te temsil edilmesine engel teşkil etmeyeceğini umuyor ve kadın milletvekili oranının bu kez çok yüksek olmasını diliyoruz. 

Propaganda döneminde partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının ülkedeki ku- 


tuplaşmayı giderecek söylemler benimsemelerini, hepimizin bu ülkenin yurttaşı olduğumuzu göz önünde bulundurarak siyaset üretmelerini istiyoruz. Kutuplaşmayı besleyen siyasi tansiyon düşmezse, ekonomik tansiyon yükselir. Kurumlarımızın tarafsız, adil, her siyasi görüşe aynı mesafede kalarak, eşit şartlarda mücadele edilen bir ortamı sağlamalarının önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye'nin geleceği çıkacak. 

İnsanların temel isteği geleceğe güven içinde bakmak, üretmek, tüketmek, yatrim yapmak, umutlu, moralli olmak ve kaliteli yaşamak. Mükemmel bir dünya yaratmak Zor olabilir. Ama mükemmel olmayan bunca şey içinde, “olabildiğince iyi bir hayat yaşamak” mümkün. 

Bunun için, bütün bu gelişmeler neticesinde yapılması gereken şey, en ileri uluslararası standartlarda ve küreselleşmeye doğru yön verebilecek yeni yönetişim modelleri kurmak. Bunun için, geniş bir mutabakat zeminine dayalı reformlar gerekir. 

Toplumsal mutabakat ile açık açık tartışıp konuşarak, doğruların geniş kesimlerce anlaşılmasını ve benimsenmesini, reformların gönüllü ve katılımcı bir zeminde gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Bu da ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlandığı katılımcı demokrasilerde mümkün. 

“Demokratik devletin temeli özgürlük”. 
“İfade özgürlüğü, özgür bir yönetimin temel direği.” Ancak mutlak özgürlük ülkelerinde toplum yaratıcı, girişimci, huzurlu, sosyal sorumluluk sahibi ve özgüvenli olur. 

Demokrasi olmadan reform, reform olmadan ilerleme olmaz. Çünkü demokrasi sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda insani kalkınmayı sağlar. Demokratikleşebilmek için en başta korkularımızı yenmemiz gerekiyor. Değişimden, diyalogdan, bizim gibi düşünmeyenden, bizim gibi olmayandan korkmaktan vazgeçelim. “Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstesinden gelebilirler”. 

İnsanlar geçmişe değil, geleceğe bakarlar. Toplumumuzda yarına güven olması; bizlerin ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması için, Türkiye'nin toplumsal uzlaşmayla birlikte, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlaması gerekiyor. Güçlü bir gelecek için güçlü bir ekonomiye; güçlü bir ekonomi içinse güçlü bir demokrasiye ihtiyaç vardır. Bunun için de kaybedecek bir dakikamız bile yok.l3 


AHMET 
ELER 


KEYİAD Başkanı 


SEÇİM SÜRECİNDE 
EKONOMİDE NELER OLUYOR? 


umhurbaşkanı Erdoğan'ın 

aldığı erken seçim kararının 

ekonomiye (oyansıması oçok 

hızlı oldu. Döviz kurlarında yaşanan tarihi zirveler sonrasında Merkez Bankası'nın attığı adımla yaşanan gevşeme ile yine makro ekonomik dengelerin yerine oturduğunu ifade edemeyiz. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yaptığı 300 baz puanlık faiz artırımı sonrasında yaptığı açıklamada, “TCMB geç de olsa güçlü bir adım attı ve bu adım da etkili oldu” dedi ve ekledi: “Türkiye piyasalarla inatlaşmayacaktır. 
Kurallara dayalı piyasa ekonomisinden geri adım atmayacaktır.” 

Hemen ardından yüksek maliyetler hususunda bir açıklama daha yaptı. 

“Kamu maliyesi konusunda endişeler yersiz. Biz şimdi harcama kesintilerini çalışıyoruz. Bakanlık sayısı ciddi şekilde azaltılacak. Bu da harcamaları düşürecek. 
Olaylara anlık veya çok kısa vadeli bakılınca büyük resmi görmek zordur. Bu açıdan olaylara orta ve uzun vadeli bakmak gereklidir. Şunun şurasında birkaç hafta kaldı. 
Kısa vadeli sıkıntılar aşılacak. Biz ülkeyi ikiz açığa götürmeyiz. Buna asla yol açma- 


» 


yız. 
Bu iki açıklama eksenine baktığımızda 


TCMB'nin geç ama yerinde bir adım attığını kamu kaynaklarının ise çok daha itinalı şekilde harcanacağının bilgisini net okuyabiliyoruz. 

TCMB nisan ayında piyasaya likidite verdiği Geç Likidite Penceresi'nde (GLP) 
75 baz puanlık artış yaptı ve fonlama oranını yüzde 13.5'e çıkardı. Bunu yapmasının 


sebebi nisan ayı boyunca Türk Lirası üzerinde yaşanan satış dalgasıydı. Özellikle “FED'in faiz artırımlarının 2018 boyunca 'ü bulabileceği” beklentisiyle gelişen ülke kurlarında ABD Doları'na karşı nisan ayı 
boyunca değer kaybı yaşandı. TCMB de 25 
Nisan'da faiz artışı ile buna cevap vermişti. 

Faiz artışı sonrası sorunlar ortadan kalkmadı. Cari açık, bütçe açığı, reel sektörün açık pozisyonu aynen yerinde durmaya devam ediyor. 

Türkiye geride bıraktığımız 15 yılda her 1,5 yılda ya seçim ya da referandum yaşayarak sürekli bir ekonomik kırılganlık testlerini geçti ve bu ekosistem tabii bir yıpranma da geçirdi. 

Bu noktada; 

a) Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kamu maliyesi yönetimi en temel öncelik olmalıdır. Gerek bakanlık sayısında yapılacak azaltma gerekse temel tasarruf tedbirlerinin her kademede hayata geçmesi vatandaş nezdinde de ciddi bir güven unsuru oluşturacaktır. 

b) Ekonomimizin yumuşak karnı cari açıgın azaltılması için alınacak fiili aksiyonlar- da mutlaka üretimi işin merkezine alınarak yapılması gerekmektedir. Katma değerli üretim önceliği ile yapılacak hamleler uzun vadede ekonomimiz için bir gereklilik haline gelmelidir. 

c) Yapısal reformlar hayata geçirilirken özellikle döviz kuru riskine karşı hane halkını ve şirketleri koruyucu tedbirler net olarak çerçevesi belli şekilde belirlenmelidir. 

Özellikle kur riskini yönetemeyen şirketlerin borçları katlanmış, karlılıkları ise kur farkları nedeniyle uçup gitmiştir. Makro 


ihtiyati tedbirleri destekleyen sıkı para politikasıyla enflasyonun düşürülmesi ve cari açığın kapanması daha da hızlanmalıdır. 

d)Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin fiilen hayata geçmesiyle, ülkemiz üzerinde uluslararası düzeyde yapılan hukuk eksenli eleştiriler için gerekli tedbirleri ve adımları atacak daha yüksek bir irade ortaya konulması kaçınılmazdır. 

Son olarak ekonomik sürecin son durumunu daha iyi analiz etmek için filmi biraz geriye sardığımızda ise FED'in parasal genişlemeyi durdurma kararını en önemli viraj olarak görmekteyiz. 

FED parasal genişlemeyi durdurma işaretini 22 Mayıs 2013'te verdi ve aradan tam beş yıl geçti. Türkiye'yi en çok ilgilendiren durum faizin maliyetinin artması. FED'in faiz artırması ve daha da artıracak olması dolar Libor faizlerini sıçrattı. Bu dönem özellikle gelişmekte olan piyasalar için çok oynak geçti ve ortaya iyi bir bilanço çıkmadı. Gelişen Borsaların performansı yüzde 
9'da kalırken, gelişmiş borsalar yüzde 41 
prim yaptı. Dolar gelişmiş ülke paralarına karşı yüzde 11 değer kazanırken, gelişmekte olan paralara karşı yüzde 30 değer kazandı. 

Mayıs 2013 sonrası konjonktür Türkiye'ye hiç yaramadı. Cari açıkta ve borçlanmada gazdan ayağımızı çektik ve biraz frene bastık ama hâlâ belli bir hızla yol alıyoruz. Dış kaynak ihtiyacının ve enflasyonun yükselmesi sonucu, dolara karşı değer kaybında TL benzer ülke paralarını ikiye katladı. Onlar yüzde 30, TL yüzde 60 değer yitirdi. 

Önümüzdeki sürecin ekonomik anlamda 
çok daha istikrarlı olması temennisiyle. 13 
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ERDEM 
RESNELİ 


Finans Direktörü 


BU FAİZ ARTIRIMI 
YETMEYECEK 


FED faiz artırımı yapacağım dediğinde biz de artıralım diye çabalasaydık, faiz yüzde 4'lerden 
bugün geldiği yüzde 1/"lere gelmezdi. Yüzde 10-12 bandına maximum gelirdi. Döviz de 3 
lirayı geçmezdi. Hala faizlere baskı oluşturursanız bu ateşi söndüremezsiniz. 


azımın başlığı neden sözde 

faiz artırımı açıklayayım. 

MB geç likidite penceresi 

faiz oranını yükseltti. Geç 
Likidite Penceresi ne demek? Geç Likidite Penceresi (GLP), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) son borç veren makam olarak, gün sonu ödeme sistemlerinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla bankalara verdiği limitsiz vadeli TL borçlanma imkanı ve aynı koşullarda TL borç verme imkanı. Gecelik ve geçici bir uygulama. Geç Likidite Penceresi, iki sebep yüzünden ortaya çıkabilir: Arızi olarak, yani bankanın kendisiyle alakası olmayan bir sebepten, gün sonunda TL likiditesini Merkez Bankası'ndan para almadan kapatamayacak olması veya bankaların mali durumu bozuk olduğu için likiditesinin kalmaması durumunda ortaya çıkması durumu. Yani Geç Likidite Penceresi sağlıklı bir bankanın kullanmak durumunda kalmayacağı bir durum. Piyasalarda faiz artırımı yapıldı algısı o yüzden çok çok yanlış bir algı. Bu algı piyasalara olumlu bakanların elindeki dövizleri satma noktasına gelmesi için oyuncuların kısmi olumlu 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hava esmesine izin vermesi. Bunun nedeni de faiz artırıldı, döviz düşer diye satanların satışlarını vakum gibi aldı oyuncular. 
4.50”den bir anda anlamadan 4.70'e geldi. 
MB yetkililerine sesleniyorum; bu tip kuru gürültülerle bu dolardaki ateşi düşüremezsiniz. 

Sevgili yatırımcılar 26 yıldır para piyasalarındayım. Çok kriz yaşadım, 2 tane büyük krizi tahmin eden biri olarak uyarıyorum. Ben bu filmi 2001 yılında çok net yaşadım. Sevgili ekonomi yönetimi sizlere hatırlatayım geçmişi. 2001 yılında döviz çıpası konuldu, büyük devalüasyon yaşadık. Şimdi faiz artırmayacağım diye buraya baskı yaparsanız, bu girdabın içine daha çok çekilirsiniz. 2013-14 yılından beri her ortamda yırtınıyorum. Birşeyleri önceden görün, piyasanın önüne geçin. Bakın FED faiz artırımı yapacağım dediğinde biz faiz indirin diye bağıracağımıza artıralım diye çabalasaydık, yüzde 4lerden faiz bugün geldiği yüzde 17'lere gelmezdi. Yüzde 10- 
12 bandına maximum gelirdi. Döviz de 3 
lirayı geçmezdi. Bu kadar net sesleniyorum. Hala faizlere baskı oluşturursanız bu ateşi söndüremezsiniz. Yaptığınız faiz artı- 


rımı hiç çalışmayan piyasadaki girdiğiniz kotasyon rakamı. Reel faizlerde piyasanın önünde hareket etmelisiniz. Gene söylüyorum pokerde elinizi görüyor bu piyasa, blöf yapmayın. Piyasadan büyük olamazsınız. 

2008 yılında gördünüz, ABD ve FED 
bile piyasa ile baş edemedi. Piyasaya para pompalanmasa ABD ve FED ateşi bütün dünyayı saracaktı. Geçen yazımda da bahsettim, dünyayı para fonları yönetiyor. Bu oyunda iseniz dinamikler ve yapılacaklar belli. ABD, 2008 krizinde 14 trilyon dolar para sürdü piyasaya. Yani şunu diyorum. 
Buradaki en ufak yanlışlıkta ödeyeceğimiz bedelin boyutu daha da büyüyecek. 
Bu şekilde direnirseniz piyasanın önünde bu ateşi söndüremezsiniz. Bir çoban köpeği gibi düşünün. Çoban köpeği ilk önce sürünün içine girer, onlarla koşar, sonra sürünün en önüne geçip sürüye yön vermeye çalışır. Ama çoban köpeği ilk önce onlarla aynı yöne koşar, sürünün önüne geçtikten sonra yönünü değiştirir. Eğer çoban köpeği sürünün en önüne ters istikamette koşarsa sürünün arasında ezilir. Bu örnekle herhal- de durumu çok net örneklemişimdir diye 
düşünüyorum. 13 


EDA 
KARADAĞ 


İntegral Yatırım Menkul Değerler 
AŞ Araştırma Uzmanı 


DOLARIN GÜÇLENMESİ KAÇINILMAZ 


Bu yıl Fed'den 4. faiz artışının gelmesi sürpriz olmaz. Kısacası, karşımızda güçlü bir ABD ekonomisi bulunuyor. 
Bu durum karşısında Doların güçlenmesi kaçınılmaz. Zaman zaman gevşeme hareketi izleyebiliriz. Ancak ana eğilimin yükseliş yönünde olduğunu söyleyebiliriz. 


ış ve iç piyasada yaşanan gelişmeler, TL varlıklardaki sert negatif ayrışma ve kurlar cephesinde rekor seviyeleri konuşurken, dışarıda da Doların güçlenmekte zorlandığına şahit olduk. Fed'in mart ayında faiz artırmasına karşın, bu yıl için 4 faiz artışı yapıp yapmayacağı konusunda net bir dille piyasaların karşısına çıkmaması, ABD Başkanı D. Trump'ın agresif dili ve ABD'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerindeki gelişmeler, Doları baskılayan unsurlar olarak yorumlanabilir. Mayıs ayında yavaş yavaş bu tablo değişmeye başladı ve uzun zamandır sakin kalan Dolar, artık yönünü yukarıya çevirerek kayıplarını toparlamaya çalışıyor. 

Dolardan başlamışken, bu ayki yazımda sizlerle USD/TL kuru yerine ons altını ele almak istedim. USD/TL kuru üzerinde agresif fiyatlamaların ve rekor seviyelerin test edildiği bir ayı geride bıraktık. TCMB ve Hükümetin piyasada aktif rol oynadığı bir süreç ve 24 Haziran tarihinde Türkiye erken seçime gidiyor. Dolayısıyla, kurlarda oynaklık hala yüksek kalmaya devam edeceği için bu ayki yazımda USD/TL'yi rahat bırakmak istiyorum. Artık kur yazımı temmuz sayısında okuyor olacağız. 

Peki haziran ayına başladığımız bu dönemde, ons altın için neler konuşuluyor? 

Ons altın, Doların en zayıf olduğu süreçte bile 1365$ seviyesinin üzerine doğru tepkisinde zayıf kaldı ve bir süre bu seviyeyi aşamadığı için 1310-1340$ aralığında ons altını yatay bir seyirde takip ettik. Altının yatay bir döneme girmesiyle stratejilerde karar vermek daha zorlaştı. Ancak, benim beklentim ons altının 1300$ altına doğru hareket etmesi yönündeydi. Altının talep tarafı da bunu des- 


tekleyemediği için ons altın yükselişinde zayıf kaldı. Kısacası, 2018 yılında piyasalarda endişe havası oluşup, ticaret savaşları korkusu yaşasak bile bu gelişmeler ons altını besleyemediği gibi 1365$ seviyesinin de üzerine yükseltecek güçte olmadı. 

Nedeni ise küresel piyasalarda önümüzdeki dönemde Doların güçlenecek olması. 
Fed'in bu yıl için 4 faiz artırma ihtimali hala masada. ABD'den açıklanan ekonomik veriler ise piyasaları tatmin ederken, enflasyon tarafında da yukarı yönde bir ivmenin olduğu dikkat çekiyor. ABD Başkanı D. Trump'ın ise Çin-İran ile ilişkilerinde hala belirsizlik sürüyor. Şimdilik fiyatlamalar üzerinde yeni bir harekete neden olmasa bile önümüzdeki günlerde Trump hükümetinden daha yapıcı açıklamalar gelirse bu durum Doların daha da güçlenmesini sağlayabilir. Dolayısıyla, ons altının güçlenmesi için bir süre daha beklemek gerekecek. 

En son gelen haber akışlarına baktığımda, ABD Ticaret Bakanlığı, araç ve otomobil parçaları ithalatının ulusal güvenliğe zarar 
verip vermediği konusunda Section 232 
soruşturması o başlatacağını o bildirmesiyle güvenli liman algısının yine sınırlı da olsa çalışmasını desteklemiş durumda. Ancak, bu gelişmelerin bile ons altını besleyemediğini gözlemliyorum. 

Haziran ayında, Fed'in toplantısı olacak. 
Faiz artışı beklenen bir toplantı ve ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı J. Powell'ın konuşması da takip edilecek. Yoğun bir Fed akşamı olacak. Son günlerde, Fed üyelerin- den gelen açıklamalar ve mayıs ayı Fed toplantısının tutanakları, Fed'in 4. faiz artışına hala yeşil ışık yaktığını gösterdi. Dolayısıyla, haziran ayında yapılacak toplantıda, Fed 4. 


faiz artışını hala belirsiz bırakacak ve piyasalara net bir mesaj vermeyecek. Bu durumda, Doların güçlenmesi biraz daha zorlaştırabilir çünkü piyasa belirsizliği sevmez. Ancak, ekonomik göstergeler ve enflasyondaki hareket göz önüne alındığında, bu yıl için Fed'den 4. faiz artışının gelmesi sürpriz olmaz. Kısacası, karşımızda güçlü bir ABD ekonomisi bulunuyor. Bu durum karşısında Doların güçlenmesi kaçınılmaz. Zaman zaman gevşeme hareketi izleyebiliriz. Ancak ana eğilimin yükseliş yönünde olduğunu söyleyebiliriz. 

Şöyle bir sıkıntımız var. O da ABD Başkanı D. Trump'ın bundan sonraki süreçte özellikle Çin ve İran ile ilgili ilişkileri olacak. 
Eğer piyasalarda endişe havasının oluşmasına neden olursa bu durumda yeniden ons altının yükselmesini tetikleyecek. Ancak, bu koşullarda bile ons altını 1365$ seviyesinin üzerine yerleştirecek bir ortamın olduğunu 
düşünmüyorum. Aynı zamanda, eğer Fed 4 
faiz artışı yapmayacağını piyasalara yansıtırsa bu durumda beklentileri karşılayan ABD verileri bundan sonraki süreçte ons altının yönünü aşağıya çevirmeye yetmeyebilir. 

Ons altın, 2018 yılının en düşük seviyesi olan 1280$ bölgesini test etmesine karşın bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde tepki vermeye başladı. Ons altın, 1280$ altına doğru hareketinde zorlandığı müddetçe yukarı yönde iştahını korumaya devam edebilir. Şu anki koşullar, ons altının bir süre yatay bir seyir izleyeceğini bize gösteriyor. 
Bu aralıkta aşağıda kritik seviye 1280$, yukarıda ise 1310$ seviyesinden geçmekte. Bu seviyelerin altında veya üzerinde kapanışlar oluşmazsa ons altının bu aralığı ihlal etmesini bekleyebiliriz. 13 
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| ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 
SÜLEYMAN ÇETİNSAYA: 


SEKTÖRÜN DİNAMİĞİNİ 
GÖSTERMEK İSTİYORUZ 


Emlak Konut ve GYODER 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında biliyorsunuz bir kampanya başlatmıştı. Çok da başarılı oldu. Şimdi tabi önümüzdeki süreçte kampanyalarımızı devam ettirip konut sektörünün dinamiğini tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çünkü inşaat, önemli bir sektör. 
Vatandaşımızın da nitelikli ve sağlıklı konutlara ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı ve Baş- 


bakanımızın talebiyle bankaların faizleri yüzde I'in altına çekmesi sebebiyle biz de buna bir katkı sunmak için birtakım girişimlerde bulunuyoruz. Bir tarafta imar barışının olması güzel bir adım oldu. Biz de buna katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Artaş İnşaat, şu anda Başakşehir, Atakent 4 ve Tema projesiyle kampanyalarına devam ediyor. 


| | MESA İNŞAAT GENEL MÜDÜ 
MERT BOYSANOĞLU: 


PROJELERİMİZLE 
DESTEK VERİYORUZ 


Gayrimenkul sektör temsilcileri tarafından başlatılan kampanyaya büyük destek veriyoruz. Elimizde şu anda İl proje var, her projemiz bu kampanya çerçevesinde yer almayabilir ama biz tüm projelerimizi kampanya kapsamına almaya gayret gösteriyoruz. Gerekirse 0.98 faiz oranını 500 
bin TI”'ye kadar kullanıyoruz, sonraki kalan 


| İ YAMAÇ YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
HAYDAR YAMAÇ: 


KONUT ALICILARI 
HAREKETE GEÇECEK 


miktarı Mesa Finans metoduyla yapıyoruz. 
Ben bu kampanyanın etkili olacağı kanaatindeyim. Maliyetler çok arttı şu anda ve biz bunları daha yansıtmadık. Bütün bunların üzerine bir de yüzde 20 indirim yaptık. 
Artık alıcılar bilinçlendi, bunu görüyoruz ama bankaların daha fazla destek olması lazım. 


Sektör temsilcileri olarak bizler çeşitli kampanyalarla konut alıcılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başbakanımız tarafından son olarak açıklanan, oluşan konut stoğunu azaltmak için bankalara yapmış olduğu faiz indirimi çağrısıyla başlayacak konut kampanyası kapsamındaki faiz 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indirimi beklentimiz güçlendi diyebilirim. 
Bu olumlu gelişmelerle birlikte vatandaşlarımızın konut almak için artık çok fazla beklemeden harekete geçeceğini öngörüyorum. Böylece hem inşaat sektörü yeniden hareketlenecek hem de konut alımları kolaylaşacak. 


| İİ KİLER GYO GENEL MÜDÜRÜ 


TARIK GÜRDİL: 


İNŞAAT SEKTÖRÜ CANLANACAK 


Hem yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV indirimi, hem de tapu harcı oranının düşürülmesi konut satın almayı planlayanlar açısından konut yatırımının cazibesini artıracaktır. Özellikle büyük ve lüks konutlarda bu indirimin etkisi daha fazla hissedilecek. İnşaat sektörü olarak bizlerin de uzun bir zamandır 


beklediği bir destekti. Bakanlar Kurulu'nun aldığı bu kararlar ve teşvikler ile hem konut satışları hareketlenecek, hem de gerçekleşen satışlar ile vergi gelirleri artacağı için bütçe disiplini açısından da bir rahatlama sağlaya- 


İİ ÖZYURTLAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


TAMER ÖZYURT: 


cak. Ayrıca konut sektöründe lüks segmente yönelik üretilen konutların orta ve düşük gelir grubuna hitap etmemesi ve yüksek kredi oranları zamanla bu segmentte bir miktar arz fazlası oluşmasına neden oldu. Hükümetimizin son olarak açıkladığı konut kampanyası çalışmaları da faiz indirimi yönündeki beklentilerimizi de güçlendiriyor. Başbakanımızın konut stoğunu azaltmak için Ziraat Bankası ve diğer bankaların kampanya başlatacağını duyurması da bu anlamda sektörümüzün geleceği açısından umut verici bir gelişme. 


E 
ERTUĞRUL YAVUZ PALA: 


SEKTÖRÜN YÜZÜ GÜLECEK 


Bu düzenlemeyle tapu harcında binde 
20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15'e düşecek. Oranların konut ve işyeri alımlarında geçerli olması sektörün yü- 


TALEPLER ALIMA DÖNÜŞECEK 


Devletin sektöre verdiği destekler daralan ekonomimize de katkı sağlayacak. 
Taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 ay boyunca azalması, 
150 metrekareden büyük konutların tesliminde KDV oranındaki düzenleme ve tapu harcı oranının da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşmesi alım için bekleyen talebi 


harekete geçirir. Uygulama, özellikle büyük metrekarelerde üretilen lüks konuta talebi artırır. Alınan kararın, bekleyen talebin alıma dönüşmesinde büyük itici güç olacağını düşünüyorum. Ancak bu düzenlemenin 31 Ekim” kadar değil de yılsonuna geçerli olması daha fazla verim sağlardı. 


zünü güldürecek bir gelişme. Ayrıca tapu harçlarında yapılan indirimin işyerleri içinde geçerli olması, bu yönde de talep oluşturacak. 
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İL BAHAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDINCISI | ABDÜSSAMET BAHADIR: 
ŞİRKETLERE ERKEN 

FİNANS SAĞLANACAK 


Konut piyasasını canlandıracak bir adım. Büyük metrekarelerde KDV ve tapu harcının düşmesi ile alıcı ekim sonuna kadar borcunu kapatıp tapu almak isteyecek. Çünkü burada yüzde 10'luk bir avantaj sözkonusu. Bu da şirketlere erken finans desteği sağlayacak. Burada 


E 
İSMAİL EKŞİ: 
SEKTÖR, DEVLET 


VE ALICI KAZANIR 


Tapu harcının yüzde 4'den yüzde 3'e inmesi önemli bir teşvik. Bu durum hem konut alıcısına hem de konut üreticisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Gayrimenkul alım 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İKİEL GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


hem alıcı hem de konut üreticisi birlikte kazanır. Büyük dairelerin satışlarını hızlandıracak olan KDV avantajı büyük daire seven Türk halkı ve oturumcu içinde büyük bir fırsat. Tapu harçlarında yapılan indirimin konutun yanı sıra işyerleri içinde geçerli olması sevindirici. 


| DÜ İNSAY YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


İHSAN ÇULHALIK: 
STOKLAR ERİME 


TRENDİNE GİRER 


Hayata geçirilen uygulamayla biriken stoklar erime trendine geçecek. KDV indirimi ve tapu harcındaki düşüş; piyasayı ve yatırım ka- 


rarını beklemeye alan konut alıcısını harekete geçirecektir. Sektörün desteklenmesi adına çok güzel bir gelişme. 


satımlarında devletin önemli bir gelir kaynağı olan tapu harcı düzenlemesi ile hem sektör, hem devlet, hem de konut alıcısı kazanacak. 13 


SEKTÖR | GAYRİMENKULİ 


SİLTAŞ YAPI'DAN PENDİK'TE 
SILTAŞ MARİNA PROJESİ 


İş dünyasındaki köklü geçmişinde biriktirdiği tecrübe ve güvenin ışığında yeni nesil iş merkezleri ve konut projelerine imza atan Siltaş Yapı, Pendik Marina'nın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina'yı satışa sundu 


Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, Pendik Marina'nın karşısında yaptıkları yeni projeleri olan Siltaş Marina hakkında açıklamalarda bulundular. 


ekstil sektöründeki 40 yıllık köklü geçmişin üzerine 2011 yılından itibaren inşaat sektörüne yogunlaşarak insan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, İstanbul'un hızla değerlenen bölgelerinden Pendik'in sahil şeridinde marinanın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina'ya imza atıyor. Kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken “adalara karşı, bulutlara komşu” Siltaş Marina, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ve Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç'un ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen lansmanda tanıtılarak satışa sunuldu. 

Temel yapı taşları tecrübe, güven ve kalite olan Siltaş Yapı hakkında bilgi veren Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, tekstil sektöründe hem üretim hem de mağazacılık tarafında 40 yıllık geçmişin üzerine 7 yıl önce inşaat sektörüne yoğunlaşma kararı aldıklarını söyledi. Bugüne ka- 


dar ağırlıklı olarak Pendik, Kartal, Maltepe aksında iş merkezleri ve Siltaş Nova Park, Siltaş Mavi Park, Siltaş Teras Park, Siltaş Safir Park ve Siltaş Flora Park gibi yeni nesil konut projeleri inşa ettiklerini belirten İhsan Özdemir, özsermaye ile sağlam adımlarla yol almayı misyon edindiklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Arsa geliştirmeden projelendirmeye, üretimden teslime ve satış sonrası hizmetlere kadar her alanda çok hızlı aksiyon alan bir şirketiz. Projelerimiz kapsamında beyan ettiğimiz her unsuru en ince ayrıntısına kadar eksiksiz olarak zamanında yerine getiriyoruz. Proje geliştirdigimiz bölgeleri derinlemesine analiz ederek bölgenin ve hedef kitlemizin ihtiyaç ve taleplerine uygun nitelikte, ileri inşaat teknolojisi ile yüksek kalitede yenilikçi projeler üretiyoruz. İnşaat sektöründe güvene dayalı ilişkiler geliştirmiş bir şirket olarak satışı kısa sürede tamamlanan ve prim potansiyeli yüksek projelere imza artıyoruz.” 

İstanbul Anadolu yakasının yükselen degeri Pendik'in sahil şeridinde Pendik Mari- 


na'nın karşısında “Adalara karşı, bulutlara komşu bir proje olarak yükselen Siltaş Marina'yı tanıtan Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir şu açıklamalarda bulundu: “Bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz Siltaş Marina, toplam 8 bin metrekare üzerinde 20 katlı iki blokta 2-1'den 41'e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 200 konut, 4 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. 7 bloğu yıkarak yerine sadece 2 blok inşa ettiğimiz projemizin yüzde 70'ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Marmara'nın kıyısında, adaların karşısında, kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken Siltaş Marina'nın özel mimarisi sayesinde projede yer alan konutların tamamı denizi görebiliyor.” 

Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alan Siltaş Marina'nın konumu ile ilgili bilgi veren Murat Özdemir, “Projemiz Pendik sahile 1,5 dakika, Pendik Marina'ya 2 dakika, metroya 3 dakika, yüksek hızlı trene ve İDO Pendik Terminali'ne 
5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 13 
dakika ve üçüncü köprü bağlantı yoluna 17 
dakika mesafede konumlanıyor. Deniz taksi ve deniz otobüsüyle ulaşım imkanı sayesinde zamandan tasarruf sağlayan projemiz, teknesi ve yatı olanlar için de eşine az rastlanır bir konfor sunuyor. Yakın zamanda teknoloji ve inovasyon konusunda Türkiye'nin Silikon 
Vadisi olmaya hazırlanan Teknopark'a 15 
dakika mesafede bulunan Siltaş Marina; birçok AVM, eğitim kurumu, kamu kurumu ve hastanenin yanı başında yer alıyor” şeklinde 
konuştu. 13 
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Kocaeli'de nitelikli bir projeye daha imzasını atan Kavanlar, lansman dönemine özel oluşturduğu avantajlı fiyatlarla konut alıcılarına benzersiz bir yatırım imkanı sunuyor. 


Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gengiz Kavan, “Birinci sınıf kalite ve işçilikle hayata geçireceğimiz Kavanya Koru, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına da her geçen gün değer kazandıracak” dedi. 


ocaeli'de hayata geçirdiği (yeni bir proje daha kazandırıyor. Bün- AŞ, İzmit Çayırköy bölgesinde 220 milnitelikli projelerle adından oyesinde; Hayal Kahvesi, Symbol Yaşam yon TL yatırımla hayata geçireceği Kasöz ettiren Kavanlar, Ka- Merkezi ve beton tesisleri bulunan Ka- ovanya projelerinin ilk halkası Kavanya vanya Koru ile Kocaeli'ne ovanlar Grubu şirketlerinden KVN Yapı oKoru'yu satışa sundu. Kavanya projele- 


114 | HAZİRAN 2018| 


Kavanya projelerinin “Koru” 
etabında 250 konut yer alırken, 
projenin toplamında bin 500 
konut bulunuyor. 


rinin “Koru? etabında 250 konut yer alırken, projenin toplamında bin 500 konut bulunuyor. 

Kavanya Koru'da lansman dönemine özel olarak fiyatlar, projenin konumu ve donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda tutulurken, daireler 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Esnek ödeme seçeneklerine sahip Kavanya Koru'da daireler; vade farksız, kefilsiz ve bankasız 60 ay taksit avantajıyla Kocaeli? de yine ilklerin firması Kavanlar ayrıcalığıyla yatırımcılara sunuluyor. 


“YOĞUN TALEBİ KARŞILAMAK 
İÇİN KAVANYA KORU 
PROJESİNİ GELİŞTİRDİK” 
Kocaeli'de karlı bir yatırım projesini daha hayata geçirdiklerini belirten Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, “Bölgede bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerimize yatırımcılardan büyük talep geldi ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri son derece mem- 


nun etti. Son projemizi teslim ettiğimiz günden bugüne yeni bir proje geliştirmemiz noktasında ciddi bir talep alıyorduk. 
Bu anlamda Kavanya Koru projemizin sürecini hızlandırarak inşa çalışmalarına başladık. Birinci sınıf kalite ve işçilikle hayata geçireceğimiz Kavanya Koru, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına da her geçen gün değer kazandıracak. Estetik mimarisiyle de Kocaeli'de örnek teşkil edecek projemizde lansman dönemine özel fırsatlarla satışlarımızı başlattık. Bulunduğumuz bölge fiyatlarına kıyasla projemizde lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi. 


GENİŞ VE FERAH 
DAİRELER YER ALIYOR 
Kavanya projelerinin ilk etabı Kavanya Koru'da 250 daire yer alıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Kavanya Koru'da; 11, 


241 ve 3$*1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler, 
72 metrekare ile 155 metrekare arasında 
değişiklik gösteriyor. Estetik mimarisi, konforlu daireleri ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Kavanya Koru'da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor. 


TÜM ULAŞIM 
AĞLARININ MERKEZİNDE 

Konumlandığı bölgeye prestij kazandıracak Kavanya Koru projesi, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Kocaeli'de yükselen proje; otoyolların, köprülerin, kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru'da 
teslimatlar 2020'de yapılacak. 13 
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AKDENİZ'İN EN LÜKS 
RESORTU 


“DÜNYA JET SOSYETESİNİ 
BODRUM'DA AĞIRLIYORUZ”: 
Astaş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat Aşcı, “Dünya 

jet sosyetesi ve elitleri yaz tatillerini Bodrum'da geçirmek için Mandarin Oriental Bodrum'a kN diyor. 


ünyaca ünlü İtalyan mimar 
Antonio Citterio tasarımını yaptığı Mandarin Oriental 
Bodrum, dünya jet sosyetesini Bodrum'da ağırlıyor. Ayrıcalıklı konumuyla, Ege Denizi'nin panoramik manzarasını stil, lüks ve konforun ideal birleşimiyle konuklarına sunan Mandarin Oriental Bodrum, eşsiz doğasıyla iç içe bir yaşam alanının yanı sıra zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrelenmiş lokasyonuyla, tamamı güneşlenme alanlarına, teraslara, birçoğu 


Astaş Holding me turizme kazandırılan 
Mandarin Oriental 
Bodrum, ayrıcalıklı konumuyla, Ege Denizi'nin panoramik manzarasını stil, lüks ve konforun ideal birleşimiyle konuklarına sunuyor. 


da özel bahçelere ve infiniti havuzlarına sahip, bölgedeki en büyük ölçüde 127 misafir odası, lüks villaları ve rezidansları ile mükemmel konaklama seçenekleri sunuyor. 
Mandarin Oriental Bodrum, üç özel plajı ve sunduğu sayısız aktivite ile misafirlerine sofistike şık bir deneyim yaşatırken diğer yandan da şehrin stresinden uzak, doğa ile iç içe özel, lüks bir kaçamak sunuyor. 

Michelin yıldızlı aşçılarının da bulunduğu İtalyan, Akdeniz, Güney Asya, Japon ve Türk olmak üzere altı farklı dünya mutfagından eşsiz lezzetleri sunan restoranları ile Mandarin Oriental Bodrum, Bodrum'u uluslararası bir cazibe merkezi haline getirdi. Projede ayrıca toplamda 2 bin 700 metrekare alan üzerine kurulu olan dünyanın en lüks SPA'sı bulunuyor. Ev sahipleri, otel misafirleri ve dışarıdan gelecek misafirler için özel tasarlanan SPA at Mandarin Oriental Bodrum, Uzakdoğu ve Akdeniz bakım ve terapileri ile misafirlerine cennetten bir köşe yaratıyor. 


“DÜNYA JET SOSYETESİ 
BODRUM'DA TATİL 
YAPMAK İÇİN YARIŞIYOR” 
Mandarin Oriental Hotel Group ile hayata geçirdikleri projeyle Bodrum'u uluslararası 


arenada hak ettiği yere taşıdıklarını söyleyen Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı, “Dünya jet sosyetesi ve elitleri yaz tatillerini Bodrum'da geçirmek için Mandarin Oriental Bodrum? a geliyorlar. 
Artık Bodrum; Cöte d'Azur, Cannes, Monte Carlo ve Karayiplerin gözde adası St. 
Barth ile dünyanın en lüks destinasyonları arasında yer alıyor. Bodrum bugün, dünya starlarının mega yatları ve özel jetleriyle gelip partilerini, özel davetlerini, düğünlerini ve organizasyonlarını gerçekleştirdikleri ve tatillerini geçirdikleri bir merkez olarak öne çıkıyor. Sofistike bir yaşam arayanlar için Mandarin Oriental Bodrum efsanevi hizmetleri ve servisleri ile beklentilerin ötesinde bir yaşam sunuyor” dedi. 


“AKDENİZ'İN DOKUSUNA EN 
UYGUN PROJEYİ GELİŞTİRDİK” 
Bu projeyi hayata geçirmeden önce ciddi bir araştırma süreci yaşadıklarını dile getiren Aşcı, “Kendim ve ekibim Uzakdoğu, Maldivler, Karayipler ve Bahamalar gibi dünyanın en lüks destinasyonlarına giderek kişiye özel bir tatil deneyimini Bodrum'da nasıl farklı sunabiliriz diye detaylı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın sonucunda Akdeniz ve bölgenin dokusuna en uygun projeyi geliştirdik” diye konuştu. 
Dünyanın en saygın araştırma şirketlerinden New World Wealth tarafından 


yayınlanan 2017 Küresel Servet Raporu kapsamında Ortadoğu'nun en gözde oteli de seçilen Mandarin Oriental, Bodrum ve misafirlerine özel benzersiz bir hizmet ayrıcalığı sunan The Residences at Mandarin Oriental Bodrum ile ülkemizi dünya çapında gayrimenkul ve otelcilik sektörünün en üst seviyesine taşımış olmaya devam etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Vedat Aşcı, “Kısa süre içerisinden gerek mimarisi ve tasarımı, gerek yeşili ve doğası ile ve gerekse de hizmet ve servislerimiz ile dünya çapında 30 değişik dalda ödül aldık. Mandarin Oriental, Bodrum, dünyada nitelikli elitlerin, devlet adamlarının, harcama gücü yüksek yerli-yabancı turistlerin, dünyaca ünlü iş insanlarının ve ünlü isimlerin öncelikli tercih ettikleri bir destinasyon haline geldi. Mandarin Oriental Bodrum, ülkemizde katma değeri yüksek turizmin kalkınmasına büyük destek oluyor ve olmaya devam edecek” şeklinde konuştu. 


EN PRESTİJLİ 
ÖDÜLLERE SAHİP 
Doğasıyla, deniziyle, mavisiyle ve eşsiz mimarisi ile Mandarin Oriental Bodrum, dünyanın birçok ülkesinden seçkin konuklarını 2014 yılından bu yana ağırlıyor. 
Mandarin Oriental, Bodrum, 2014 yılında hizmete açıldığı günden bu yana, dünya 


otelcilik sektörünün en prestijli ödüllerine layık görüldü. Mandarin Oriental, Bodrum'un bugüne dek aldığı ödüllerden bazıları şöyle; 2014 yılında; Fodor's Travel 2014'in En İyi 20 Otelinden Biri Ödülü, Gallivanter's Guide 2014 Editör'ün seçimi ödülünü aldı ve Tatler Travel Guide “101 Best Hotels” listesinde “Plaj düşkünleri için 
listelenen oteller arasında” gösterildi. 2015 
yılında ise, Conde Nast Traveler “2015'te nerede konaklamalı-Geçen senenin En İyi Yeni Otelleri”, The Independent “2015 Plaj Tatilleri için tavsiye edilen oteller”, Fodor's Travel “2015 için Dünya'nın en iyi Balayı 
Destinasyonları”, Telegraph Travel “İlk 10 
En iyi aile dostu deniz oteli”, Departures. 
com “2015'in yeni Plaj Otelleri”, Gallivanter's Guide “Olağanüstü derecelemesi- ne sahip oteller”, Lifestyle “Dünyanın en Seksi 10 Yeni Oteli” listelerinde yer alırken Tatler SPA Guide 2015'te “Yetişkin Ağırlama'da SPA ile en iyi oteller” listesinde de yerini aldı ve “İhtiras Uyandıran Otel” ödülüne layık görüldü, European Hotel Design Awards 2015'te Architecture-New Build (Mimari-Yeni Yapı) ve Interior Design-SPA& Wellness (İç Tasarım-SPA & Wellness) kategorilerinde ödül aldı. The Landscape Institute Awards 2016'da “Highly Commended” ve Conde Nast Traveller UK ile de Readers” Travel Awards 2016 
ödüllerine layık görüldü. 13 
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FRANSA'DA ANADOLU 
FESTİVALİ COŞKUSU 


Dev bir organizasyona imza atan Cojep 
International, Türk Hava 
Yolları sponsorluğunda 
Fransa'nın Belfort sehrinde 1. Anadolu 
Festivali'ni gerçekleştirdi. 
Festivalde Türk kültürü, müziği ve mutfağı tanıtıldı. 


Fransa'daki festivali Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata takip etti. 


ransa, Almanya'dan sonra Türk nüfusun en kalabalık yaşadığı 
Avrupa ülkesi. Türklerin Fransa macerası 1970'li yıllarda başladı. 
Ancak Türkiye ile Fransa arasındaki özellikle kültürel ve siyasi ilişkilerin tarihi çok daha eskilere uzanıyor. 250 yıl önce “Osmanlı döneminde “Jön Türkler” hareketinin başladığı yer Paris...1970'den sonra ise ekonomik ilişkilerin de öne kazandığı bir süreç başlıyor. Fransa'ya işçi olarak giden Türklerin bir kısmı bir süre sonra kendi işini kuruyor. 2. 
kuşak yetişmiş ve eğitimli Fransalı Türkler 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Belfort şehrinde ilk kez düzenlenen Fransa ve Türkiye'den önemli konuklar katıldı. Uğur Işılak 


festivalde konser verdi. 


ise hem ticaret ve sanayide hem de siyasette söz sahibi olmanın imkânlarını zorluyor. 
Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) 20 yıl önce Fransa'nın kuzey doğusunda bulunan Belfort'ta kurulmuş. Cojep, Fransa'da Türk, Fransız ve diğer göçmenler tarafından kurulan ilk uluslararası sivil toplum kuruluşu. O günden bu yana bölgede Türklere ait iş yeri sayısı o kadar çok artmış ki, artık bu bölgenin iş gücü kendi fuarlarını kuracak bir potansiyele ulaşmış. Belfort 
Strasbourg'a 2 saat mesafede yaklaşık 200 
bin kişinin yaşadığı bir şehir. Çevresindeki şehir ve kasabalarla bölgede 75 bine yakın Türk göçmen yaşıyor. Belfort'ta Türk işadamları ilk defa Cojep'in organizatörlüğünde bir festival düzenledi. 1. Anatolian Festivali adıyla düzenlenen etkinlik bölgede yaşayan Türk, Fransız ve göçmenleri bir araya getirdi. Festivalin gerçekleşmesinde Cojep Genel Sekreteri Celil Yılmaz'ın büyük emeği var. 
Tabi 20 yıl önce Cojep'i Belford'ta kuran Cojep International'in başkanı Ali Gedikoğlu'nun da desteği ve emeği büyük.Belfort”ta bu yıl ilki düzenlenen Anatolian Festivali önümüzdeki yıllarda Fransa'nın 5 ayrı bölgesinde de yapılacak. Ali Gedikoğlu şimdiden 


bunu müjdesini veriyor. 


BELFORT'TA BİR İLK 

Cojep International tarafından düzenlenen 1. Anadolu Festivali, Fransa'nın Belfort şehrinde 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türk kültürü, müziği ve mutfağını Fransızlara tanıtmayı amaçlayan festival, Türk vatandaşlarının kaynaşması ve farklı kültürlerin buluşmasını sağladı. 

Cojep International Genel Sekreteri Celil Yılmaz, Cojep International'ın yurttaşlık, barış, adalet, insan hakları, İslamofobya ve birlikte yaşama alanlarında 25 yıldan fazla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 


“BU YIL YOZGAT'IN 
TANITIMI YAPILDI? 

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yapılan olumsuz yayınlar ve hatta saldırıların, Fransız toplumunda Türklere ve Müslümanlara olan önyargıyı artırdığını belirten Celil Yılmaz, “Cennet vatan olan ülkemizin bütün güzelliklerini tanıtmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanarak Belfort şehrinde 1. Anadolu Festivali'ni yapmaya karar 


verdik. Festivalle Fransızlara kültürümüzü, müziğimizi, mutfağımızı tanıtmakla birlikte yurttaşlarımızın da kaynaşmasını ve farklı kültürlerin buluşma noktası haline gelmesini hedefliyoruz. Ayrıca her yıl Türkiye'den misafir şehir davet etmeye karar verildi. Belfort şehri ve çevresinde yoğun Yozgatlı vatandaşın yasaması sebebi ile bu yıl Yozgat davet edildi. Festival alanında stand açılarak Yozgat'ın tanıtımı yapıldı” dedi. 

Festivalde Strasbourg Başkonsolosluğu'ndan çalışma ataşeliğinin stand açarak Türk vatandaşlarının emeklilik konusunda bilgilendirildiğini belirten Celil Yılmaz, “Festival boyunca Türkiye'den sanatçı Uğur Işılak ile birlikte Özçimi Trio Grubu bizimle oldular. 
Festival etkinlikleri arasında semazen gösterisi ve Paris'ten başarılı Rapçı gurbetçi MRC de sahne aldı. Dünya şampiyonumuz Rıza Kayaalp de bizlerle oldu. Türk Hava Yollarvnın ana sponsor olduğu festivalde çekiliş yapılarak talihli kişiye 1 adet uçak bileti hedi- ye edildi. Hukuk köşemizle vatandaşlarımıza fes-tivalde hukuksal konularda bilgilendirme yapıldı. İki gün boyunca masal kahramanları Keloğlan, İbiş ve Nasreddin Hoca da gençleri ve çocukları eğlendirdi” diye konuştu. 

Celil Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Festivalde ayrıca 2 poney ile çocuklara turlar yaptırıldı. İstanbul Yıldız Sarayı Sergisi katılımcıların ziyaretine sunuldu. Ebru sanatçımız da festivalde yerini aldı. Türkiye'mizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı sit alanlarımızın fotoğrafları da sergilendi. Belfort 1. Anadolu Festivali'ne Fransa'nın doğu ve kuzeyinden 200 binden fazla kişi katıldı.” 


Strassbourg Başkonsolosu 
Rami Şaylıman: 
“FESTİVALE İLGİ BÜYÜK” 

Belfort şehrinde ilk defa Anadolu festivali adı altında bir etkinlik düzenleniyor. Türk vatandaşları bir araya gelerek etkinliğe büyük ilgi göstermeleri güzel bir şey. En güzel tarafı da Türkiye, Almanya ve Fransa'nın bir çok yerinden, farklı yerlerden insanların buraya gelmesi, Fransa'da birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş olduğumuzun bir göstergesi. 
Ben çok gururlu ve mutluyum. Vatandaşlarımızın ilgisine, organizasyonu yapanlara ve 

emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 


Cojep Mmternational Başkanı 
Ali Gedikoğlu: 
“FESTİVALİ HER YIL 
DÜZENLEYECEĞİZ” 
20 yıl önce Fransa'nın Belfort şehrinde 
Cojep International'ı kurduk. Şimdi ise Ana- 


Cojep Başkanı Ali Gedikoğlu, Gojep Genel Sekreteri ve Festival Sorumlusu Gelil Yılmaz, 


Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi fotoğraf 


sergisini gezdiler. 


dolu Kültür Festivali düzenliyoruz. Bizim hareketimiz Belfort'ta zorluklarla başladı, istikrarlı yürüdük. Birçok alanda başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Biraraya gelerek ortak hayaller kurabilmek adına da Anadolu festivalini başlattık. Fransa'nın 6 bölgesinde her yıl düzenli olarak Anadolu festivali gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Cojep, her şeyden önce bağımsız olarak Fransalı Türklerin iradesi ile ortaya çıktı. Cojep'in asıl amacı Avrupa'daki Türklerin varlık ve kimlik mücadelesine katkı sunmak. Bunu yaparken de Avrupa'da yaşadığımız ülkelerden soyutla- 


NAZİLERE DİRENEN ŞEHİR 


2. Dünya savaşı sırasında Fransa yı işgal eden Almanlar en zorlu mukavemeti Belfort'ta görmüş. Belfort kalesi önüne kadar gelen almanlar tankları bu çetin kaleyi uzun süre kuşatmış ve alamamış. Kalenin etrafı savaş sırasında hasar görmüş ve bozulmuş Alman tanklarıyla dolu.. 
Almanlara karşı çok güçlü bir savunma yapan Belfort halkı 2. Dünya savaşı sırasında Hitler ordularının şiddetli taarruzlardan nasibini almış ve savaşın bitmesine yakın Almanlar tarafından işgal edilmiş. 
Ancak kısa bir süre sonra Almanlar Belfort'u terk etmiş. 


narak, onlardan ayrışarak değil özellikle sosyal ve siyasal alanda onlarla bütünleşerek bir şeyler yapmayı hedefledik. 


Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun: “FESTİVALİN İLK KONUK İLİ 
YOZGAT OLDU” 

Avrupa'daki Yozgatlı sayısı bir hayli fazla. 
Avusturya, Almanya ve Fransa'da çok Yozgatlı bulunuyor. Belfort'ta ilk defa düzenlenen bu festivalin ilk konuk ili Yozgat oldu. 
Bu sebeple biz de valiliğimiz adına burada bulunuyoruz ve buradaki Yozgatlılar ile diger Türk vatandaşlarımız ile kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok heyecanlılar, vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisindeler, büyük bir heyecanla ve gayretle bu organizasyonu gerçekleştiriyorlar. Biz Yozgat Valiliği olarak Yozgat'ta da yurtdışında oturan vatandaşlarımızın katıldı- 
$ı bazı zirveler düzenliyoruz. Valimiz Sayın Kemal Yurttaş'ın Yurtdışı Türkler Topluluğu eski başkanı olması dolayısıyla konuyla ilgili geçmişte yapmış olduğu çalışmalar var. 
Yapılan organizasyonlardan sonra Avrupa'da yatırımcıların bir kısmı Türkiye'de yatırım yapma kararı aldılar. Artık küreselleşen dünyada ticaretin tek bir ülkesi yok. Yani ürünlerin bir kısmı bir ülkede üretiliyor diğer kısmı başka ülkede üretiliyor, sonra bunlar başka ülkede bir araya gelip dünya pazarına sunuluyor. Bu anlamda Türk vatandaşlarımızın da gerçekten sanayide önemli adımlar attığını gördük. Bir kısım yatırımlar şimdi Yozgat'a 
yapılacak. 13 
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ASKERİ DARBELER * .> | 
GÖLGESİNDE 
NÜKLEER SANTRAL | | 
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PROF. DR. DOĞAN AYDAL 


sasında bu makalede yazılan olayların hepsi bir rastlantı sonucu oluşmuş olabilir. Ama ya oluşmadı ise? Bu olaylar, sistematik bir reaksiyonun, uluslararası sistematik müdahalelerin temel sebebi ise? Gelin isterseniz olayları 1956 
yılına kadar götürüp bütün olayları tarihsel gelişimi içinde inceleyelim. 

Olayların seyri incelendiğinde nükleer çalışmaları durdurmak için çalışan bir grup ile bu çalışmaları her defasında yeniden başlatan bir başka grubun varlığını görüyoruz. 

Yıl 1956; İkinci Dünya Savaşı Nükleer Güç gösterisi sonunda bitmiş ve dünya ülkeleri bu gücün farkına varmış. Türkiye de bu ülkelerden biri. 1956 yılında 6821 sayılı yasa ile “Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği” adı atında ilk kurumumuzu kuruyoruz. Çekmece Nükleer Araştırma Enstitümüzü kurmak için 1958 yılında karar veriyoruz, 
1959 yılında temellerini atıyoruz, 1960 yılında darbe oluyor. 

Çalışmaların devamını isteyen grup yeniden harekete geçerek Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü'nü (ÇNAEM) 1962 yılında kurmayı başarıyor. 

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre 1970 yılında Çekmece Nükleer Teknoloji Enstitüsü müdürü iken “Nükleer Yakıt Teknolojisi” birimini kurar. Sadece bir yıl sonra, 1971'de 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fl. 1959 SN e < 1960 md a arsa edi u, 


© Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre 1970'de nükleer yakıt teknolojisi birimini kurdu. 1971'de askeri 


muhtıra verildi. 


© 1976'da nükleer santral için Mersin-Akkuyu seçildi.1978-80 yılları arasında ihalesi yapıldı, 1980'de darbe oldu. 


| © Erbakan Hükümeti döneminde 1996'da nükleer 
santral kurulması için faaliyete geçildi, Almanlarla anlasma sağlanarak ihalesi yapıldı. 28 Şu- 


bat post- -modern darbesi ile faaliyet durduruldu. 


© nk Parti Hükümeti döneminde nükleer santral ve ihale hazırlıkları yapılırken 27 Nisan 2007'de E-Muhtıra verildi. 


©2010 ve 2013 yılında Türkiye ve Rusya arasında 
2 nükleer santral antlasması imzalandı. Konu 
ciddilesince 15 Temmuz 2016 darbe girisimi sahneye kondu. 


Bütün bu olaylara tesadüf olarak bakmak “ mümkün. Ancak bu kadar tesadüfün bir —, araya gelmesinin ihtimali ne? . — 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Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre 1970'de nükleer yakıt teknolojisi birimini kurdu. 1971'de askeri muhtıra verildi. 


bu kez darbe değil ama hükümete askeri muhtıra verilir ve Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği'ndeki çalışmalar yeniden durdurulur. 

1976 yılında çalışmalar tekrar hızlandırılarak Nükleer Santral için yer seçimi yapılır ve Mersin-Akkuyu seçilir. 1977 ve 1979 yılında Demirel ve Ecevit hükümetleri döneminde 1978-80 yılları arası İsveç Firması (ASEA-ATOM&STALLAVAK Konsorsiyumu) ile yapılan ihaleler iptal edilir ve 1980 yılında yine darbe olur. 

Nükleer teknolojinin gelişmesini arzu eden grup tekrar harekete geçerek 1982 yılında 2690 sayılı yasa ile “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu” adlı 


1976'da nükleer santral için Mersin-Akkuyu seçildi.1978-80 yılları arasında ihalesi yapıldı, 1980'de darbe oldu. 
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kurumun kurulmasını sağlarlar. 

1983 yılında Özal hükümeti kurulunca tekrar ihaleler başlatılır. 1983- 
1984 yılları arasında KWU (Alman) 
ve AECL (Kanada) firmaları ile yürütülen ihaleler de her nedense tekrar iptal edildi. 

1985-1987 yılları arası rahmetli Atom Profesörü Ahmet Yüksek Özemre dönemidir. Özemre “Nükleer Yakıt Teknolojisi” ekibini yeniden toplarlar. Nükleer Yakıt Pilot Tesisi'ni de 31 Ekim 1986 yılında ÇNAEM TR 
2 reaktörünü kurar. Tanıyan her kişinin birçok özelliği ile “iyi insan” dediği Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, “TAEK deki 400 komünist personelin 
kripto koruyucusu suçlamasıyla 1987 
yılında görevden uzaklaştırılır. Bu kovulma olayının, rahmetli Özal'ın 


Adnan Menderes'in 


Başbakanlığı 
döneminde 1956 
yılında Atom 


Enerjisi Komisyonu 


Genel Sekreterliği kuruldu. 1958'de 
Çekmece Nükleer 
Araştırma 
Enstitümüzü kurmak için karar verildi. 1960'da darbe yapıldı, 
Menderes idam edildi. 


ABD'de tedavide olduğu bir döneme denk getirilmesi de ayrı bir tesadüftür! 

Bu arada MTA Enstitüsü, Manisa Köprübaşı ve Uşak-Fakılı'daki uranyum cevherleri üzerinde 1972- 
1964 yılları arasında, cevher zenginleştirme için pilot tesisi çalışmaları yaparak, 4085 U308 tenörlü “SARI PASTA-zenginleştirilmiş Oo uranyum cevheri” imalatını gerçekleştirir. İşte bu tesis de 1986'da bir emir ile kapatılır ve bütün teknik personeli ilgisiz yerlere, birimlere dağıtılır. Bu dönemde üretilen 1200 kilo zenginleştirilmiş uranyum 1996 yılında TAEK'e teslim edilir. Radyoaktif bir malzeme olan, 
1200 kilo zenginleştirilmiş uranyum 
cevherlerinin nerede muhafaza edildiği hakkında da herhangi bir malu- 


Erbakan 
Hükümeti döneminde 
1996'da nükleer santral kurulması için faaliyete geçildi, 
Almanlarla anlaşma sağlanarak ihalesi yapıldı. 
28 Şubat postmodern darbesi ile faaliyet durduruldu. 


Türkiye'de Atom Santrali kurulsun diye teşkilatlanan 
“Türkiye Atom Enerjisi 


mata ulaşamadım. İnşallah hala Türkiye'dedir. 

Nükleer santral yapılmasını hedeflemiş ülkemde 1988 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) bağlı “Nükleer Santraller Daire Başkanlığı”nın kapatılması da bir garabet, ancak sürpriz değil. 

Yıl 1995, yıl yine yıkıcı grubun faaliyet gösterdiği yıldır. 1995 yılında maalesef bir fizikçi kimliğine de sahip olan TAEK Başkanı, aşırı bir evhama kapılarak TR 2 reaktörünü, Güvenlik Analizi Raporu'nun hazır olmadığı gerekçesiyle durdurur. Türkiye'nin tıbbi radyoizotop ihtiyacının yaklaşık yüzde 70 kadarını ve sınai 
radyoizotop ihtiyacının da yüzde 10 
kadarını karşılayan Radyoizotop Üretm Bölümü de durur. Bunu izleyen yıllarda, Radyoizotop bölümünün bütün üretim hücreleri sökülür ve zamanında yurtdışına radyoizotop üretim hücreleri ve know- how satmış olan ÇNAEM Radyoizotop Bölümü tarihe karışır. Bu tarihten sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün radyoizotoplar ithal edilmeye başlanır ve Türkiye 23 
yıldır dışarıya yüzlerce milyon dolar ödüyor. 

1996 yılı yine Nükleer Santral kurulmasını isteyenlerin faaliyete geçtigi yıldır. 1996-1997 yılında Erbakan Hükümeti döneminde Almanlarla oldukça iyi şartlarda bir Nükleer Santral yapma imkânı doğdu ve ihale yapıldı. 
Ancak mücadele burada da 28 Şubat olayı ile durduruldu. 

Bu çalışmalar, Yılmaz ve Ecevit hükümetleri dönemlerinde, Şubat 1997 
tarihinde uluslararası nükleer santraller ihalesine çıkıldı, Ekim 1997”de teklifler alındı (Ağaoğlu, 1998). İhaleye NPI (Fransa-Almanya), AECL 


Ak Parti Hükümeti döneminde nükleer santral 

ve ihale hazırlıkları yapılırken 27 Nisan 2007'de E-Muhtıra verildi. 2010 ve 2013 yılında Türkiye 

ve Rusya arasında 2 nükleer santral antlaşması imzalandı. Konu ciddileşince 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sahneye koyuldu. 


Komisyonu Genel 


Sekreterliği" ve “Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu” 
gibi önemli kurumların başkanları ortalama iki yılda bir değistirildi.!* 


(Kanada-Japonya), WESTİNGHOU- 
SE (ABD-Japonya) konsorsiyumları katıldı. Özetle, 1997-2000 yılları arasında, yapılan sekiz ertelemeden sonra ihale sonuçlandırılmadı. 

Yine önceki yıllarda ülke yararı için TEAŞ'a bağlı olarak kurulan “Nükleer Santraller Daire Başkanlığı” 2002 
yılında yine kapatılır. 

AKP hükümeti döneminde Nükleer Santral ve ihale hazırlıkları yapılırken 
27 Nisan 2007'de E-Muhtıra verildi. 
2010 ve 2013 yılında Türkiye ve Rusya arasında iki Nükleer Santral Antlaşması imzalandı, işler sürüncemede 
kaldı, konu ciddileşince başarısız 15 
Temmuz 2016 askeri darbesi sahneye kondu. Bütün bu olaylara tesadüf olarak bakmak mümkün. Ancak bu kadar tesadüfün bir araya gelmesinin ihtimali ne? 


Türkiye'de Atom Santrali kurulsun diye teşkilatlanan “Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği” ve “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu” gibi önemli kurumların başkanlarının ortalama iki yılda bir değiştirilmesi de mi tesadüf? Bu kurumlar çok özel kurumlar iken ve başkanlarının mutlaka atom üzerine çalışan fizikçilerden olması gerekirken, sadece üçünün atom profesörü olması. (Prof. Dr. Sâdık Kakaç (vekâleten Genel Sekreter), Prof. Dr. Nejat Aybers (1981-1984) ve Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre (1985-1987). Diğer başkanların emekli general, emekli albay, emekli baytar, emekli bürokrat gibi konudan anlamayan 25 kişiden seçilmiş olması da mı tesadüf? 

Peki, bütün bunlar tesadüf değilse bir sebebi olmalı. Amerikalıların, Avrupalıların ve özellikle İsrail'in Türkiye'nin askeri gücü hakkındaki olumsuz düşünceleri malum. Bu güce bir de nükleer güç eklenirse dünya dengelerinin Batılılar ve İsrail aleyhine bozulacağını düşünüyorlar. Nükleer santral yapımının bir adım sonrasının nükleer silah yapımına döndüğünü kendi tecrübelerinden yola çıkarak çok iyi biliyorlar. Bu durum özellikle İsrail'in bakış açısından “var veya yok olma “mücadelesi. Şu ana kadar 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başarılı olmadıkları da söylenemez. 
İşte bütün darbelerin, muhtıraların, kalkışmaların altında yatan ana sebep bu. Geri kalan bütün sebepler, PKK olayları da dâhil olmak üzere, suni olarak oluşturulan yan sebepler. Bugün İran üzerinde olan temel baskıların ana sebebi de bu. 


NÜKLEER ENERJİ 
SANTRALLERİMİZ 
VE ÇEŞİTLİ SORULAR 

Bir nükleer santral veya santraller kurmak için birçok badire atlatmış olan ülkemiz bu santrallerin kuruluşu için hazır mı? Ülkemizin nükleer santral yapma isteği ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretme planları hepimizce malum. Ancak sade vatandaşlar şu soruların ve ülke gerçeklerimizin farkında değil. 

Bir nükleer santral yapacaksanız bu santral için ihaleyi kazanacak firma tarafından seçilen yeri lisanslayacak bilgi ve sertifikaya sahip uzmanlarımız var mı? Hayır yok! Yaklaşık 900 
kişi çalışan Türkiye Atom Enerjisi kurumunda lisanslama sertifikasına sahip kişi sayısı on kişi bile değil. 
Lisanslama işlemleri üç aşamada gerekiyor. Seçilen yerin lisanslanması, kurulacak tesisin lisanslanması, üretim şeklinin-işletimin lisanslanması. 
Bizdeki elemanların yetersiz olduğunun en büyük delili yıllardır sahip olduğumuz 5 MW gücündeki Çekmece Nükleer tesisinin hala lisanslanamamış olması. 5 MW'lık reaktörü bile lisanslayamayan TAEK uzmanları toplam 4800 MW'lık santrali nasıl lisanslayacak. 

Gelin şimdi de ikinci önemli konuya değinelim ve “Nükleer Enerji anlaşmasında gerçekte neler oluyor?” 
sorusunu yorumlamaya çalışalım. Yer seçimi hariç, kuruluşundan işletilmesine kadar hiçbir aşamasında bulunmayacağımız Akkuyu nükleer santralin maliyetinin her ünite başına 5,5 milyar, toplamda 22 milyar dolar olacağı söyleniyor. Aynı kapasitede olan farklı ülke santrallerinin maliyeti 2.5 
milyar civarında iken Rus santralin her ünitesi neden 5,5 milyar dolar, anlamakta zorluk çekiyorum. Buna bir de Kanada ile yaptığımız ve 4 reaktör 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PAKİSTAN”IN NÜKLEER SANTRAL TECRÜBESİNDEN FAYDALANAMADIK 


1984 yılında Rahmetli Ziya Ül Hak'ın Daveti ile 
Pakistan'ı ve Karaçi Nükleer Santrali'ni ziyaret fırsatı bulmuş bir kişiyim. Ziyaret sırasında Pakistan 


Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı, Atom Enerji Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı ile de çeşitli görüşmelerimiz oldu. Sarı pasta olarak adlandırılan Zenginleştirimiş Uranyum tesislerini de ziyaret ve yapımını izlemek fırsatım oldu. Ancak ne yazık ki, Türkiye Pakistan'ın nükleer santral yapma tecrübelerinden yeterince faydalanmadı. 


Akkuyu Nükleer Santrali'nin maliyetinin her ünite başına 5,5 milyar, toplamda 
22 milyar dolar olacağı söyleniyor. Aynı 
kapasitede olan farklı ülke santrallerinin maliyeti 2.5 milyar civarında iken Rus 


santralin her ünitesi neden 5,5 milyar dolar 


aynı alanda yapılırsa 10 milyar dolar yerine 7,5 milyar dolar teklif aldığımız düşünülürse fiyatlar arasındaki uçurum daha net görülecek. 

İhale şartları arasında “ihaleyi kazanan ülke teklif edilen nükleer santral tipinin aynısını kendi ülkesinde yapmış ve lisanslamış olmalı” şartı vardı. Kurulacak reaktörün batı standartlarında olma mecburiyeti vardı. 
Bu şartlardan vaz mı geçildi? Bize kurulması planlanan WWER 1200 tipi 


BİLGİ KAYNAĞI 


DGEMP (reference Costs for 
Power Generation 

T&L (Tarjanne R & 
Loustarinen K) 

RAE (Royal Academy of 
Engineering) 


> 


basınçlı su reaktörünün Rusya'da çalışır halde tek bir santrali yok. Ruslar 
1000 MW'lık basınçlı su reaktörünü 
kullanıyorlar. WWER 1200'lük tip ise tamamen yeni bir tasarım olup, olumlu, olumsuz bütün sonuçları kurulduktan sonra belli olacak. Benzetme uygunsa yeni saç tipinin berberliğini başımızda öğrenecekler. 

Bakanlık, ilk iki ünitenin yüzde yetmiş üretimini, üçüncü ve dördüncü ünitelerin yüzde otuz üretiminin alım 


Dünya nükleer reaktör yapım bedelleri örnekleri (bir reaktör için) 


garantisi verdiklerini söylüyor. Geri kalan kısmı Rusya serbest piyasada satacak. İşte bunu da anlamadım; Neden? Bu üretime ihtiyacımız olmayacak mı? Bu kadar riski aldıktan sonra yüzde 100 üretimleri neden almıyoruz? Yoksa Ruslar hepsini bilerek vermek istemediler de, biz işi kitabına uydurarak “yarısına alım garantisi verdik gibi” anlamsız bir gerekçe mi uyduruyoruz. Özetle 4 bin 800 MW kurulu gücün sadece 2 bin 400 MW'ı 
bize çalışacak. Bu kurulu güç ise 10 
yıl sonraki kurulu gücümüzün yüzde S'i kadar bile olmayacak. 

Rusya, Uranyumun nükleer teknolojide kullanılan UZ izotopunu zenginleştirmeyi bilim adamlarımıza gösterecek mi? Hayır! Türkiye'de mevcut 12 bin 614 ton uranyumumuz değerlendirilecek mi? Hayır! 
Kullanılacak uranyum, Rus TVEL şirketinden alınacak. Kullanılacak zenginleştirilmiş uranyumun nerede muhafaza edileceğini biliyor muyuz? 
Hayır! Yıllarca Akdeniz'e inmek için can atan Ruslar Akdeniz kıyısında oldukça büyük bir arazi bulmuşken, bu bölgeyi bir tür casusluk üssü olarak kullanıp kullanmayacaklarını biliyor muyuz? Hayır! Nükleer santrale denizden malzeme naklederken arzu edilmeyen insan ve malzemelerin Türkiye'ye osokulmayacağının bir garantisi var mı? Hayır! Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde Rusları kontrol edebilir miyiz? Hiç sanmıyorum! Esas merak ettiğim bu konuda stratejik ortaklarımızın ne düşündükleri. Şimdiye kadar susmuş olmaları bile çok ilginç. 

Belki en büyük yanlışlardan biri de, TAEK'in şu an bağlı olduğu Bakanlığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olması. TAEK , 1982 yılında Başbakanlığa bağlı Müsteşarlık düzeyinde bir kurum iken, 2002 
yılında Başbakanlık'tan alınarak bir yasaya bağlı olmaksızın ETKB'na 
bağlandı. Danıştay bu kararı 2005 
yılında iptal eder. Ancak Türkiye'de gelişen olayları anlamak biraz Zordur. Şu anda TAEK, ETKB'na bağlı olarak çalışıyor. Bunun ise sıkıntısı şudur; ETKB, Nükleer Santral ile ilgili bir ihale veya bir başka ülke ile 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Yozgat - Sorgun | ww | 6.700 


Aydın - Demirtepe 


0,08 1.729 


Türkiye uranyum yataklarının bulunduğu bölgeler ve rezervleri. 


ortak bir konsorsiyum yapabilir. Bu santrali Lisanslayacak olan kurum olan TAEK, ETKB'na bağlı olarak çalışıyor. ETKB'nın karar verdiği bir konuyu Bakanlığa bağlı olan bir kuruluş olan TAEK, yanlış bulsa bile bunu ifade edemeyecek. Bunun en belirgin örneklerinden biri “Yer Seçimi” ile ilgili. 

Türkiye'de anlaşılmaz işler oluyor. 
Mersin Akkuyu Bölgesinin uygun olmadığını gösteren raporlardan biri de, 
2006 yılında TAEK tarafından hazırlanan bir rapor. Bu rapora göre 43 kriter kullanılarak yapılan araştırmada Nükleer Santral için en uygun yerin Sinop olduğuna karar verildi. Buna rağmen Devletin bir başka kuruluşu olan TETAŞ Mersin Akkuyu için “Yer Tahsisi” yaptı. Ortada ihale yokken yer tahsisi yapılmış bir de üstüne yine TETAŞ tarafından Mersin Akkuyu Nükleer Santralinden Elektrik alımı için ihaleye çıkıldı. Şaka gibi! Yanlış hesap bu kez Danıştay'dan döndü, 
2009 yılında hem Yer Tahsisini hem 
de olmayan santralden alınacak Elektrik ihalesini iptal etti. Ancak Nükleer Santralin yine Mersin- Akkuyu seçilmiş ve temel atma işlemleri 3. Kez yapılmıştır. Kimbilir, belki de Ruslar Sinop yerine farklı sebeplerle Akdeniz kıyısını tercih ettiler! 

Diyelim ki her şey yolunda gitti ve inşaat başladı. Bu inşaatları kontrol edip lisanslama yapacak kişilere sa- 


hip miyiz? Hayır! Acıdır söylemesi ama yaklaşık 900 kişi çalışan TAEK kurumumuzda uluslararası nükleer lisanslama sertifikasına sahip kişi sayısı bir elin parmak sayısı kadar var mı bilmem? İlgililer abarttığımı, şaka söylediğimi sanıyorlarsa lütfen birinci elden soruştursunlar. Hâlbuki lisanslama işi için 700 adam/yıl'a ihtiyacımız var. Bu tür bir lisanslama işinin uluslararası piyasadaki bedeli reaktör başına yaklaşık 500 milyon dolar. 
Dört reaktör için, ya 2 milyar dolar ek bir maliyeti daha göze alacağız veya onu da santrali kuran Ruslara yaptırıp kendi yaptıkları santrali kendilerine denetleteceğiz! Lisanslama işini de Ruslar yapacak ise, sahi TAEK hangi günler için kuruldu? Koskoca TAEK, lisanslama yapamayacak ise, bugüne kadar tek gram uranyum 235 üretecek beceriyi öyle veya böyle gösterememiş ise, sahi TAEK niye var? 

Bütün işleri Ruslar yapacak ve bize sadece elektrik satacaklar ise neden bu kadar risk alıp yer tahsis ediyoruz. 
Ruslar sınırdan elektrik satsa daha kolay olmaz mı? İsviçre gibi işçiliğin ve arazinin en pahalı olduğu bir ülkede bulunan Beznau nükleer santralinden üretilen elektrik 6.95 cent'e satılırken bizden kWh için istenen bedelin 12.33 cent olması anormal bir bedel değil mi? Bu değerin de 21 centler- den lütfediliyormuş gibi indirildiğini düşünürsek, pazarlık sistemimizde bir 


>> 
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İ ANALİZ | NÜKLEER SANTRAL 


ÜLKELER 


Özbekistan 


Dünya ham uranyum satışları. 


yanlışlık yok mu? Bu rakamın ilerleyen yıllarda 15.5 seviyelerine çıkacagı da biliniyor. Daha da ötesi santralin yarı üretiminin serbest piyasada satılacağı düşünülürse, bu satış rakamı- nın, enerjiye sıkışacağımız yıllarda beklemediğimiz seviyelere çıkması da sürpriz olmamalı. 

Buna bir de uranyum cevherinin yarısından çoğunun tükendiği bilgisini eklersek durumun farklı açılardan da sıkıntılı olduğu ortaya çıkacak. 
Nükleer santralların kullandığı U235 üretiminin mevcut santrallerin ihtiyacının üçte ikisini karşılıyor. Yıllık üretim 47.000 ton, ihtiyaç ise 67,000 ton. 

Ekonomik ömrünü tamamlandıktan sonra, nükleer santral söküm masraflarının en az kurulumu kadar pahalı olduğunun da maalesef farkında degiliz. 

Hal böyleyken, ikinci nükleer santral için çalışmalar yapıldığını işiten ve TAEK“ tanıyan biri olarak endişelerim bir kat daha artmıyor dersem yalan söylerim. Peki biz, Nükleer santrallerde kullanma ihtimalimiz olan ülkemizdeki uranyum rezervlerine sahip çıkabiliyor muyuz? 
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TÜRKİYE URANYUM 
YATAKLARI VE RUHSATLARIN TAHSİSİNDEKİ ANLAŞILMAZ 
TESADÜFLER 

Türkiye uranyum açısından çok zengin bir ülke değil. Ancak halen tanımlanmış 12614 tonluk bir rezervimiz bulunuyor. Bu rezerv çeşitli şehirlere dağılmış olmakla beraber yarısından fazlası Yozgat-Sorgun'da bulunan yataklarda. Bu listenin dışında, Malatya-Kuluncak'ta da uranyum zenginleşmeleri bulundu. 

Türkiye'de uranyum ticareti yapılmadığından uranyum madenciliği de gelişmedi, hatta gelişmemesi için özel gayret gösterildi. 

Ülkemizde 4. Grup maden ruhsatlarına tanınan hak, ruhsat başına maksimum 2000 hektar. Her ne olduysa 
2008 yılından sonra Maden Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmak istendi ve radyoaktif maddeler 4. Grup olarak adlandırılan metalik madenler grubundan çıkarılıp 6. 
Grup-Radyoaktif Mineraller adı altında toplandı. Sadece grubu değişmedi, ruhsatlara tanınan 2000 hektarlık kapatma sınırı 5000 hektara çıkarıldı. 


Türkiye'de uranyum ticareti yapılmadığından uranyum madenciliği de gelişmedi, hatta gelişmemesi 

için özel gayret gösterildi. 


2008 ve sonraki yıllarda yazdığım yazılarda ve TV konuşmalarımda, Enerji Bakanlığı'nın bu kararlarının çok manidar olduğu, uranyumların yabancı şirketlere kaptırılacağını defalarca anlattım. Endişelerim maalesef doğru çıktı ve tenör bakımından en zengin olan Yozgat Sorgun uranyum sahalarımızın ruhsatlarını Avustralyalı, Merkezi West Perth'de bulunan Anatolia Energy LTD adlı bir şirket aldı (http:// www.anatoliaenergy.com.au). Şu anda 18 bin hektarlık ruhsata sahip bu şirketin 2011 yılında kurulmuş olması ve Yönetim Kurulu Başkanının da bir Türk olması ise ayrı bir ilginç tesadüf. 
Uranyum Ruhsatları elden çıkartıldıktan sonra 2015 yılında yenilenen Maden Kanununda Uranyum tekrar 4. 
Gruba eklendi. 


DÜNYA URANYUM REZERVİ 
GELECEK İÇİN 
UMUT VERİCİ Mİ? 

Uranyum minerallerinin en çok bulunduğu ülkelere bakıldığında en önde gelen ülkelerin Avustralya ve Kazakistan olduğu görülecek. Ancak, her iki ülkede de Nükleer Santral ol- 


maması çok ilginç. Uranyum rezervlerinin çok farklı ülkelerde bulunuyor olması, bu ülkelerin bu rezervlere sahip olduğu anlamını da taşımıyor. 
Hatta ham uranyum satışlarında yüzde 85'lik pay ile en önde bulunan üç ülkeden ikisinin Avustralya ve Kazakistan olması da önemli değil. Zira bu rezervlerin yüzde 70'i üç büyük şirkete ait. Comeco (Yüzde 20-Kanada), Cogema (Yüzde 30-Fransız) ve RTZ (Yüzde 20-İngiliz). 

Bir başka gariplik de, bu rezervlerin işleyen, zenginleştirilmiş uranyum üreten ülkelerden ikisinin uranyum üreten ülkeler listesinde bulunmaması. Almanya ve Hollanda zenginleştirilmiş uranyum satışlarında yüzde 49,5'luk bir paya sahip. Fransa'nın payı ile birlikte zenginleştirilmiş uranyum satışlarının yüzde 83,5'lik önemli bir kısmı, Almanya, Hollanda ve Fransa tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya yaklaşık altı milyon tonluk rezervin 2,3 milyon tonunu 
1934'den beri tüketti. Mevcut 450 
santralin yıllık uranyum ihtiyacının yüzde 65'i ancak karşılanmakta iken bizim bu piyasadan rahatça uranyum bulmamız da oldukça zor gözüküyor. 
Yani bin bir emek ve risk ile nükleer santral yapsak bile bu santrallere 


Nükleer güç dünyanın 


enerji çözümü için tek basına bir çare değil. Halen dünya elektrik üretiminin sadece yüzde 11'i 


nükleer santrallerden 


karşılanıyor."! 


uranyum bulamama riskimiz daima olacak ve Rusya'ya bağımlı kalacağız. Rusya'nın da elinde maalesef önemli bir rezerv bulunmuyor. Zenginleştirilmiş uranyum satan ülkeler listesinde adı bile yok. 


DÜNYA VE TÜRKİYE 
NÜKLEER GÜCE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜÇ 
OLARAK GÜVENMELİ Mİ? 

Bugün için dünyada kurulu nükleer santral sayısı 450. Bu santrallerin toplam gücü ise 390.915 MW. Bu gücün üçte biri, yani 98.868 MW'ı ABD'de 


ve bu güç 99 santral tarafından sağlanıyor. Bu ülkeyi 58 santral ve 63.000 
MW güç ile Fransa, 43 santral ve 40.250 MW güç ile Japonya takip ediyor.390.915 MW'lık kurulu güce karşılık devrede olan yaklaşık 305.000 
MW'lık bir güç. Zira bu santrallerin 67.000 tonluk uranyum talebine karşılık 47.000 tonluk arz ancak sağlanabiliyor. Yani nükleer güç dünyanın enerji çözümü için tek başına bir çare değil. Halen dünya elektrik üretiminin sadece yüzde 11'i nükleer santrallerden karşılanıyor. Petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik santrallerinin ürettiği enerji hesaba katıldığında nükleer santrallerin çok da önemli olmadığı görülecek. Bu hesaba, dünyanın ısınma ve ulaşımda kullandığı enerji türlerini hesaba katıp bakarsak, nükleer enerjinin çok da önemli bir paya sahip olmadığı görülecek. 

Kaldı ki dünya uranyum rezervinin kısıtlı miktarda olması ve bunun 2,3 milyon tonluk miktarının 1943'den beri kullanılmış olması bu enerji üretim tipinin kullanımını sürdürülebilir kılmıyor. 

Bütün bu olanlara rağmen nükleer santralları usulünce kurmak ve teknolojisini ilerletmek için elimizden ne 
geliyorsa yapılmalı. 13 
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SOSYAL MEDYA 
DİPLOMASİSİ 


iplomasi nedir denildiğin- 

de, en genel temel tanımıyla; dış politikada yaşanan sorunların, müzakere yöntemiyle çözülmesi sanatıdır demek mümkündür. Ancak müzakere etmek, sorunu çözmek anlamına gelmez. Bazen kazanmak, bazen kaybetmek sözkonusudur. Bazen de tarafların müzakereleri çözümsüzlüğe kilitlenir ve müzakere etmenin faydası olmaz. (Kıbrıs Sorunu, İsrail-Filistin Sorunu, Dağlık Karabağ Sorunu gibi) 

Diplomasi aynı zamanda ülkelerin genel dış politikaları ve buna bağlı yaklaşımları ile yürütülür. Bir ülkenin dış politika anlayışı, başka bir ülkenin çıkarlarına aykırı olabilir. Bu durumda müzakere başarısı nispeten düşer. 

Diplomasi Masası etrafında oturanlar, her ne kadar eşit şartlarda masaya oturmuş gibi görünseler de aslında ekonomik ve askeri gücü elinde bulunduran ülkeler, masadan istediklerinin ya tamamını ya da büyük çoğunluğunu alarak kalkarlar. 
Güçler dengesi aslında dengesizlik içinde bir denge gibidir. 

Uluslararası örgütler açısından bakıldığında ise aynı çıkar ve amaç etrafında toplanmış ülkelerin, yine çıkarlarını maksimum seviyede koruma hedefinde olduğu aşikardır. Uluslararası ilişkilerin çatısı olan diplomasi, aslında başka bir tanımla da “uzlaşı”dır ve çıkarlar kavgasında zeka ve incelikle hareketi sağlar. 

Günümüzün karmaşık uluslararası ilişkilerinde farklı diplomasi türleri var. İkili Diplomasi, Çok Taraflı Diplomasi, Kamu Diplomasisi, Zirve Diplomasisi, Sivil Diplomasi gibi tanımlar varken, diplomasiyi de tarihsel süreçte ikiye ayırmak mümkündür: Eski ve Yeni Diplomasi. 
Birinci Dünya Savaşı'na kadar diplomasi eski olarak tanımlanırken, o tarihten günümüze ise yeni diplomasi kavramı, müzakerelerde kullanılmaktadır. 

Dijital çağı yaşadığımız yeni dönemde ise diplomasi kavramına yeni bir tanım daha eklendi. Sosyal Medya Diplomasisi. 

Sosyal medya günümüzün en popüler konularının başında gelmektedir. Satış pazarlamadan, marka yönetimine kadar geniş kitlelerce kullanılan sosyal medya, neredeyse bir araç olmaktan çıkarak, amaca doğru evrilmiştir. 

Gelişen teknolojinin günlük yaşamımızı etkilediği bir gerçektir. Ülkeler ve insanlar arasında sınırların kalktığı, herkesin kolaylıkla sesini duyurduğu hatta algı yönetimi gerçekleştirdiği bir mecra olan sosyal medya, siyaset arenasını da derinden etkilemiştir. 

Siyasetçilerin başta Twitter olmak üzere kullandığı sosyal medya ağları, anlık bilgilerin görülmesine ve liderlerin veya siyasi kurumların reflekslerin anında ölçülmesine zemin hazırlamaktadır. Dün- 


yada sorunların globalleştiği böyle bir ortamda, sorunlarla veya tepkilerle çok çabuk yüzleşme imkanı buluyoruz. 

Sosyal medya hiçbir şeyin saklı kalmamasına da zemin hazırlamıştır. Özellikle Arap Baharı'nın sosyal medya üzerinden yapılan algı yönetimi ile nasıl bir devrime dönüştüğünü hepimiz hatırlarız. 
Sosyal medyanın siyasetteki üstünlüğü gözardı edilemez. 

İnsanların sosyal medyadaki tepkileri- nin, etki kuvveti nispeten düşük olurken, dünya siyasi liderlerinin tepkileri adeta o ülkenin diplomasi dili olarak algılanmaktadır. 

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyayı yoğun olarak kullanması ile diplomasi diline yeni bir kavram tanımlanmış oldu. 
Trump'la birlikte kamu diplomasisi, yerini sosyal medya daha özelde Twitter Diplomasisine bırakmış oldu. Hemen dış politika, iç politika dahil olmak üzere hemen her konuda Trump'ın kendini Twitter'da ifade etmesi, bazen komik ama siyasi veya diplomasi alanında da ciddi tartışmalara neden olmaktadır. 

Siyaset veya diplomasi adeta herkesin gözü önünde, herkesin görebildiği şekli ile kapalı kapıların ardında olmadan yaşanmaktadır. Sanıyorum uluslararası ilişkiler biliminde, çok yakında sosyal medya diplomasisi diye yeni bir ders okutulması gündeme gelecektir ve işin 
içine farklı disiplinler de girecektir. 13 
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EKO-YÖNETİMİ 


ngellilik insan için istenmeyen 

bir durum. Engel ile yaşamını 

sürdüren için hayat zor. Bu zoru 

toplumsal olarak hafifletmek ise mümkün. 

Engelli yaşamını kolaylaştırmayı sadece devlet veya yerel yönetimlerden beklemek ise kolaycılık. Toplumsal ve bireysel olarak neler yapılabileceğini gözden geçirmek gerekiyor. 

Engelliler için şehirlerin, iç ve dış mekanların erişilebilirliği ayrı bir sorun, yaşamını sürdürmek için para kazanmak ayrı bir sorun. 

Engelli istihdamı konusunda devlet bir çok yasal düzenleme yapmış, engelli istihdam etmeyen kuruma ceza yaptırımı getirmiş. Buna rağmen engelli çalıştırmamakta ısrar eden, “cezayı vereyim, engelli çalıştırmayayım” diyen iş yerleri var. Rakamı burada yazmak istemiyorum. Üzücü bir durum. 

Demek ki yasa da çıkarılırken eksik bir nokta kalmış veya durumun iş yerleri için de yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda engelli çalıştırmak istemeyen iş yerleri sebebini açıkça belirtip, öneri de getirerek durumun düzelmesini isteyebilir. “Geçmiş- 


te gerekeni, gereken yere söyledik" deseniz de bir kez daha söyleyiniz. İlgili bakanlıklar ciddiyetle bu konunun üzerine eğiliyor ve iyi niyetle, yapıcı olarak çalışıyor. Sizin konuyu ilettiğiniz kadro değişmiş bile olabilir. 

Belki de sadece engelli istihdamındaki sorunlar konulu iş adamlarına ve yöneticilere yönelik konunun bütün paydaşlarının yer aldığı ayrıca bir çalıştay yapılarak bu konudaki sorunları çözümlerle buluşturmak gerekiyor. 

Amaç konuyu toplumsal öngörü, uzlaşma, sağduyu ile çözmek olmalı. “Ver cezayı kurtul” bakış açısı konuyu günübirlik ertelemekten öteye geçemez. 

Engellilik herkesin yaşayabileceği yaşam ve insan gerçeği. Konunun toplumsal olarak hafifletilmesi de toplumsal bir gerçek. Kimse bu konuyu üzerine alınmamazlık yapamaz. 

Herkes elinden ne geliyorsa konuya katkıda bulunmak zorunda. Kimisi eğitim verecek, kimisi şehri doğru planlayacak, inşaatta doğru malzeme kullanacak, kimisi aracını kaldırıma park etmeyecek, kimisi engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı icatta bulunacak, kimisi iş yerinde çalıştıracak ve toplumsal sorumluluk, hep birlikte yerine getirilecek. 


Sizin bir yönetici olarak engelli istihdamına destek olmanızın onlarca faydalı çarpan etkisi olacağını unutmayınız. Engelli kişilere ve çevresine umut, diğer işyerlerine örnek olmak ve yönetici olarak yıllar sonra geriye baktığınızda vicdanınızla barışık olmak yabana atılacak duygular değil. Bir kararınız insanların hayatını olumlu veya olumsuz degiştirecek. Yönetici olarak kararınızın çarpan etkisinin önemini unutmayınız. 

Bu toplumda yaşayan hiç kimsenin bu konuda “bana ne “deme lüksü yok, olmamalı. 
Zaten toplumsal kodlarımız da buna müsait değil. 

O zaman sorun ne? Biraz empati eksikliği, az sorumluluk, soruna arkasını dönme vs.Bu konu gelecek yıllarda daha da önemli olacak. 
Şimdiden konuya destek vermek, olumlu yol alınmasına katkıda bulunmak varken sırt dönmek de iş adamına, yöneticiye yakışmaz. 

Sözün özü, engellilik konusu hepimizin sorumluluğu, eğer bir yönetici iseniz, konunun istihdam bölümü sizin sorumluluğunuz. 
Vicdanınızı da unutmadan bu konuda başka neler yapılabilir, yeniden düşünme zamanı. 
Düşünürken samimiyet önemli elbet. 13 
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